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DH Editörden 


Rahmet ve bereket yüklü bir maneviyat iklimini daha geride bırakırken, bir ay boyunca gönül dünyamızı zenginleştirmenin, birey ve toplum olarak manevi dokumuzdaki yıpranmışlığı giderip tazelenmenin ve hücrelerimizi âdeta yeniden inşa etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ramazan, açın hâlinden anlamak ve yoksulların kapısını çalmak için bize bir fırsat oldu. Dahası, yediden yetmişe hepimize bin bir özlemle beklenen dost misali rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş hediyeleri sundu... Ahlaki erdemleri kazanma, kötü huyları terk edip iradelerimizi güçlendirmede bize mektep oldu. 

Başkanlığımız bu yıl, göç, hızlı kentleşme, bencillik ve ihtiraslarımız sebebiyle örselenen komşuluk ilişkilerimizi tamir etmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve kentlere, metropollere yeni bir “komşuluk aşısı” yapmak üzere ramazan ayında komşuluk temasını ele alıp yurt içinde ve yurt dışında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, uzak komşularımızdan olan Afrika'ya bir rahmet ve sevgi eli olup güçlü bir yardım kampanyası başlattı. 
Afrika, erken dönemde İslam'ın evrensel hidayet çağrısına kulak vermiş, müminlere ev sahipliği yapmış, İslam düşünce ve medeniyetinin gelişmesine katkıları olmuş, ilimler tarihi açısından son derece önemli adım ve açılımları Batı dünyasına ulaşmış, birçok yenileşmenin de öncüsü olmuştur. 
Bununla birlikte son asırlarda Afrika'nın birçok bölgesinde etkili olan uluslararası rekabetin ve çıkar kavgalarının neticesi zengin kaynakları sömürülmüş, insanlık onuru ile bağdaşmayan olaylar tüm dünyanın yüreğini sızlatmıştır. Bir yüzyıl sömürgeci yapılarla mücadele eden Afrika şimdilerde ise kuraklıkla boğuşmakta ve kuraklık Afrika'yı kavurmaktadır. Afrika Boynuzu 
denilen coğrafi bölgede bulunan Somali, Cibuti, Etiyopya ve Kenya'da 11 
milyon insan kuraklık nedeniyle ölümün kıyısında gezinmektedir. Afrika Boynuzu son 60 yılın en kurak dönemini yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşlar özellikle 500 bin kadar çocuğun hayati tehlike altında olduğunu vurguluyor. Özellikle açlıktan Somali nüfusunun yarısı, yani 3.7 milyon kişi etkilenmiş durumdadır. Binlerce Somalili, nüfusu 350 bini aşan kampa varmak için günlerce yolculuk yapmakta, aileleriyle bu yolculuklara katlanamayacak bebekler çaresizlik içinde annelerin gözyaşları içerisinde geride bırakılmakta, kampa ulaşanların bir kısmı burada hayatını kaybetmektedir. 
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, son üç ayda beş yaşın altında 29 bin Somalili çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölmüştür. Açlıktan ölümle burun buruna olan ve acil yardıma ihtiyaç duyan çocuk sayısı ise 640 bindir. 
Ölüm sahnelerini ekranlardan yüreklerimiz parçalanırcasına acı ve hüzünle bir şekilde izliyoruz. 

Bugün Afrika'nın yaşadığı açlık, bütün insanlığın sınavıdır. Onlar açlıkla bizler varlıkla sınavdayız. Dün Afrika'yı hırsla sömüren ve bugün doğal kaynakları azaldığı için yüzüne bakmayan, gözünü kapatıp kulaklarını tıkayanların sınavı, açlıktan ölenlerden kat kat daha büyüktür. Bu sınavın farkına varmamak ise yüreklerin, vicdanların kuruduğunun alametidir. Hangi servet bir annenin çaresiz gözyaşlarından daha değerlidir? Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada kim, hangi zenginlikten bahsedebilir? 

Ne mutlu ki ramazanın paylaşma ruhunu dolu dolu yaşayan necip milletimiz, 7'den 70'e Somali'ye dost elini uzatmak için harekete geçmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği “Her Evden Bir İftar Bir Fitre Afrika'ya” kampanyasına halkımız büyük bir teveccühle iştirak etmiştir. 

Gün, uzaktaki yakın komşumuzun yanında olma, dertlerini paylaşma, acılarına ortak olma günüdür. Gün, insanlığın ölmediğini, vicdanların ses verdiğini, “inananlar kardeştir” ilahi düsturunu göstermenin vaktidir. İnsani, imani bir duyarlılıkla Afrika'da yaşanan kuraklık hadisesine duyarlılıkları artırmak ve bu duyarlılığın, yardımlaşma ve dayanışmanın ramazan ayına mahsus olmayıp, Afrika'daki kardeşlerimiz esenliğe kavuşuncaya kadar devam etmesi için ‘Afrika’ konusunu gündemimize taşıdık. 

Bu sayıda, Afrika'da İslam'ın hidayet güneşinin parlamasına, İslam medeniyetine Afrika'nın katkılarına ve tarih içinde yaşadığı hem güzelliklere, hem talihsizliklere tanık olacaksınız. Okuyacağınız her bir yazının, yüreğinizdeki uhuvvet pınarını derya kılıp Afrika'ya taşıması dileğimle... 


A. Yüksel Selman 


D Başyazı 


Prof. Dr. Mehmet Görmez 


Modern çağın sarp yokuşu: Afrika 

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla 

“İnsanlık, önündeki sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu biliyor musun? Başka insanları her türlü boyunduruktan kurtarmaktır. Açlık ve kıtlık günlerinde insanları yedirmektir. Yetimin, fakirin, miskinin yanında yer almaktır.” (Beled, 11-16.) 

Son iki asırdır aslında hepimizin ve bütün insanlığın önündeki en sarp yokuş, en büyük akabelerden bir tanesi hiç şüphesiz Afrika'dır. Özellikle bugün Afrika, köleleştirme ve sömürgeleştirmenin çok acı bir şekilde yaşandığı, kitlelerin açlığa ve sefalete mahküm edildigi bir coğrafyadır. Bugün dünyanın en fakir kıtası olan Afrika'da 40 milyonun üzerinde insan kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her üç Afrikalıdan birinin yetersiz beslendiği, Doğu Afrika ülkelerinin son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşadığı, özellikle Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi'de etkisini gösteren bu kuraklığın, başta çocuklar olmak üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ettiği hepimizce bilinmektedir. Bilhassa Somali'de çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce insan açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Afrika'daki bu dram sadece o coğrafyada yaşayanların değil, aslında bütün insanlığın hem açlıkla hem de insanlıkla imtihanıdır. Oradaki açlığın ve kıtlığın sebebi sadece iklimle, yağışların yokluğu, suyun azlığı ya da gıda ürünlerinin kıtlığıyla izah edilemez. Afrika'daki açlığın en büyük sebebi, küresel ölçekte yaşanan açgözlülüktür. İnsanoğlunun küresel ölçekteki bu aç gözlülüğü, başka kıtalardaki insanları en büyük mezalime ve en büyük mahrumiyete mahküm etmektedir. Aslında bu kıtlığın temelinde, tüm insanlığın duçar olduğu yürek kuraklığının, sevgi, şefkat ve merhamet yoksunlugunun büyük bir payı vardır. 

Biz sofralarımızda nimetler arasında seçim yapmakta zorlanırken, Somalili annenin hangi evladını ölüme terk edeceği konusunda yaşadığı seçim zorluğuna hangi yürek dayanabilir? Biz Müslümanlar, ramazanda iftarlı sahurlu oruç tutarken, Somali'deki çocukların ölüm oruçlarına terk edilmesini nasıl izah edebiliriz? 

Bu insanlık trajedisine son vermek için bugün hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle Müslümanlar olarak Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in; “Bir tek hurmanın yarısıyla da olsa cehennem ateşinden korununuz” uyarısına kulak vermek durumundayız. Bu bağlamda Afrika'ya göndereceğimiz her bir sadaka ve yardım, ateşimize dökeceğimiz bir tas su olacaktır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, dünyanın neresinde 





Diyanet İşleri Başkanı 


olursa olsun insanlara yardım elini uzatmak, birileri açken tok yatmamak, insanlığın birlik ve dirliği için elimizdeki nimetleri paylaşmak ve mesafeleri hiçe sayarak gönül köprüleri kurmak için ramazan ayının başında “Her evden bir fitre, bir iftar Afrika'ya” kampanyası başlattık. Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü bu kampanya ile ramazanın bereketini kardeşlerimizle paylaşmış, fitrelerimizi ve bir kişilik iftarın masrafını göndermek suretiyle Afrika'daki kardeşlerimize bir lokma ekmek, bir yudum su ikram etmiş olduk. 

Bu kampanya vesilesiyle millet olarak başka bir kıtadaki açlığı telafi etmeye çalışırken, aynı zamanda insanlığın aç gözlülüğünün de ortadan kalkması için çaba göstermiş oluyoruz. Biz sadece Afrika'da yaşanan kıtlığı ortadan kaldırmaya çalışmıyor, aslında yürüklerimizde- ki kuraklığı da gidermeye çabalıyoruz. Biz sadece başka bir ülkedeki kıtlığı önlemeye çalışmıyoruz, o kıtlığı ortadan kaldırmaya çalışırken bir taraftan da merhamet, sevgi ve şefkat kıtlığımızı da tedavi ediyoruz. Bu kampanya ile hedeflenen, yaşanan açlık ve yoksulluğu geçici bir süre için gidermek değil, aynı zamanda Afrika'da sürdürülebilir bir hayatın oluşturulmasına imkân sağlamaktır. 

Milletimizin çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve hatta ceza evlerindeki insanlara varıncaya kadar her bir ferdiyle bu kampanyaya gösterdiği ilgi, bütün insanlık adına bize büyük bir umut vermektedir. Aziz milletimiz bu asil davranışıyla, Yüce Kur'an'ın insanlığın ortak vicdanı önündeki en büyük engel olarak gördüğü her türlü yokuşu tırmanmaya hazır olduğunu göstermiştir. 
Öyle umut ediyorum ki Türkiye'nin başlattığı bu seferberlik islam âlemini de saracak ve bütün dünya ayağa kalkacak, böylece insanlık büyük bir ayıptan kurtulmuş olacaktır. Bu bağlamda islam dünyasındaki bütün dini ve hayri kurumları tek tek bütün kardeşlerimi bu yardım seferberliğine katılmaya davet ediyorum Söylediklerini bizzat yaşamakla sorumlu olan din gönüllerimizin de başta görev mahalli olmak üzere, bulundukları her platformda bu kampanyanın gönüllü birer temsilcisi olarak bütün güçleriyle çalışmalarını istiyorum. Bugüne kadar kampanyaya destek veren bütün kişi ve kurumlara da teşekkür ediyorum. 

Yüce Rabbimizin, Afrika'daki açlığın en büyük sebebi olan açgözlülükten bizleri ve bütün insanlığı korumasını diliyorum. En büyük temennim, Afrika'daki kuraklığın baş sebebi olan yürek kuraklığından bizleri muhafaza etmesidir. Yüce Rabbimiz, Afrika'daki kıtlığın en büyük sebebi olan şefkat ve merhamet kıtlığından hepimizi muhafaza eylesin. 


Bİ pin ve sosyal hayat 





Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


Afrika'nın sessiz feryadı 


Afrika bugün zıtlıklar meşheri. Bir yanda sefalet ve insan enkazının sessiz feryadı, diğer yanda ise yer altı ve yer üstü imkânlarının iştah kabarttığı büyük bir zenginlik. Bu yüzden Afrika'ya en'lerin kıtası demek çok yakışır. 


frika, Müslümanların gündemine asr-ı saadette Bilal-i Habeşi ve Habeş kralı Necaşi 

ile düştü. Asr-ı saadette Müslümanların iki defa hicret tecrübesi yaşadıkları Habeşistan, Hristiyanlığın da ilk merkezlerinden sayılan bir kara Afrika ülkesidir. O gün bu gündür Müslümanların gündeminde yerini ve tazeliğini koruyan Afrika, hep ilgi odağı olmuştur. Mısır ve Kuzey Afrika'nın fethiyle Müslüman ülkeler arasında önemli bir yer edinen Afrika kıtası, adı geçen topraklarda gerçekleştirilen hizmetlerle islam'ın yüz akı olmuştur. 


Orta Afrika ise daha çok sufi gruplarca sürekli potansiyel İslam toprağı gibi görülerek tebliğ ve davete muhatap olmuştur. Osmanlı döneminde Mısır, Tunus, Fas, Cezayir ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkelerinden sufi gruplar Orta Afrika'da faaliyet göstermişlerdir. Özellikle Sudanlıların, Osmanlı ve İslam'a bağlılıkları dasitani bir mahiyet arz eder. 


insanlar gibi ülkelerin ve kıtaların da kaderi vardır. Siyah Afrika'nın en büyük talihsizliklerinden birisi gerek insanı, gerekse yeraltı zenginlikleri itibarıyla sömürülmeye müsait görülerek Batı'nın iştahını kabartmasıdır. Afrika, Batı'nın emperyalist düşüncesinin kara sayfalarından birisidir. 


Amerika'nın keşfinden sonra vahşi Batı'nın derisi beyaz, gözü ve gönlü kara insanları, Amerika'da oluşturdukları çiftliklerde çalıştırmak üzere Afrika'dan taşıdıkları insanların bir milyondan fazlasını Büyük Okyanus'un azgın dalgalarında telef 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ettiler. Kalanlarını ise Amerika'ya taşımaya muvaffak olarak orada yüzyıllar boyu hayvandan aşağı bir muameleye tabi tuttular ve köleleştirdiler. XX. 
yüzyılın ikinci yarısının başında bile hâlâ bazı yerlerin kapılarına: “Buraya köpek ve zenci giremez” levhaları asmak suretiyle horladılar. 


“Zulümle payidar olunmaz.” sözü ne kadar anlamlıymış meğer. İlahi adalet, o topraklardan gelmiş bu insanlar içerisinden bugün Amerika'ya hükmeden bir başkan çıkardı. insanları köleliğe, ülkelerinin imkânlarını sömürgeye layık görerek tepeden bakanlar, bugün geldikleri noktanın kendi elleriyle hazırlandığının bilmem farkındalar mı? 


Renk, dil ve ırk ayrımına karşı büyük mücadele veren İslamiyetin başlangıçtan beri Afrika insanı üzerinde çekici bir tesiri olduğu muhakkaktır. 





Kendisine islami davet ulaşan Afrika insanları ona tabi olmakla şereflendiler. XX. yüzyılın başında üç yüz milyon Afrika nüfusunun % 55'ten fazlası Müslüman, ancak on milyon kadarı Hristiyan, kalanı ise mahalli dinlere mensuptu. 


Bugün bu oranlar maalesef ciddi misyonerlik faaliyetleri sebebiyle tamamen tersyüz olmuş durumdadır. Bilindiği gibi Hristiyan misyonerlik teşkilatları güçlü bir organizasyon yapısına sahiptir. Vaktiyle Batılı yayın organlarında açlıktan kemikleri çıkmış siyah Afrika insanına “İsa aşkına yardım” ilanlarına sıkça rastlamak mümkündü. 
Kiliselerin vakıflarında toplanan bu yardımlar çok sistemli bir biçimde Hristiyanlaştırma faaliyetlerinde kullanılmıştı. insanların aç midelerine ulaştırılan her lokmanın din değiştirme aracı olarak değerlendirilmesi Batı'nın insana verdiği değerin bir göstergesidir. 


Benzer durumların varlığını geçen yılki Burkina Faso ve Mali'yi kapsayan Afrika seyahatimde müşahede etmiştim. Burkina Faso'da bize, Hristiyanlarca işletilen hastanelerde Müslümanların erkek ve kadınlarının nasıl renci- de edildiğini anlattılar. Hristiyan doktor ve hemşireler ilaç verirken Müslüman olduğunu anladıklarına: “Sen şu Muhammed'in ilacından al” demekte ve ilaç yerine ellerine hiçbir özelliği olmayan şeyler tutuşturmaktaymış. Hasta kullanıp sonuç alamayarak tekrar geldiğinde: “Sana Muhammed'in ilacından vermiştik, bak fayda görememişsin. 
Şimdi de İsa'nın ilacından verelim” diyerek gerçek ilaç vermekte ve böylece Müslümanlar, çok aşağılayıcı bir muameleye tâbi tutulmaktaymış. 


XIX. yüzyılda sanayi devrimini tamamlayan Batı ülkeleri, özellikle Fransa ve ingiltere Afrika'nın yeraltı zenginliklerine büyük bir açgözlülükle iştah duyarak bu topraklarda yaşayan insanları sömürmeye başladı ve sonuçta onları açlığa mahküm etti. Oluşan sömürge yönetimleri biryandan idareyi ellerinde tutmak, diğer yandan sömürge düzenini sürdürmek için Afrika'ya hiçbir yatırım yapmadı ve bölge insanına hiçbir şey öğretmedi. 


Bugün Afrika'da hemen her alanda bu sömürü düzeninin izlerini görmek mümkündür. Özellikle Fransız kültür ve eğitiminin izleri belirgin bir hâl almış durumdadır. Afrika'da Müslümanların yaşadığı ülkelerde iki tür eğitim kurumu dikkat çekmektedir: Birincisi Franko sistemine bağlı Batılı 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anlamda belli bir zümreye hitap eden okullar, diğeri ise fakir ve yoksul halkın devam ettiği medrese tarzı mahalli mektepler. Bu mekteplerde mahalli dil ile eğitim verildiği ve sadece hafızlık yapıldığı için hayata yönelik gerekli bilgiler verilmediğinden buralara rağbetin son derece az olduğu görülmektedir. Zaten medreseyi bitirenlerin hayata tutunmaları da çok zor. Bu yüzden Afrika'da dini eğitim veren imam hatip benzeri okullar bir can simidi gibi görülüyor. Çünkü buralarda hem kültürel, hem de dini dersler verilmekte, üniversiteye devam imkânı sağlanmaktadır. 


ayrıcalıktır. 


İngiltere, Fransa ve diğer bazı Batı ülkelerinde geçen yüzyılda kurulan birtakım araştırma enstitüleri Afrika insanının nasıl refaha ereceğini değil, nasıl sömürüleceğini araştırmaktaydı. Açlık ve sefalet sebebiyle din değiştiren insanların daha sonra tekrar İslam'a dönmeleri Batılıları telaşlandırdı ve yeni arayışlara sevk etti. Bunun üzerine etkin ailelerin zeki çocuklarını eğitmek üzere okullar açtılar ve bunların en kabiliyetlilerini kendi ülkeleri-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İslami telakkide derinin rengi değil, gönlün rengi önemlidir. 
Buna rağmen 
Afrika insanı için bir beyazın elini tutmak, onunla musafaha etmek 


ne götürerek kimliklerini değiştirdiler. Ülkelerine Hristiyan ya da en azından Hristiyan sempatizanı olarak dönen bu gençlerle Batı ülkeleri, Afrika topraklarındaki sömürge düzenini korumaya muvaffak oldular. 


Afrika'da Hristiyanların siyasi, sosyal ve ekonomik güçlerini kullanarak uyguladıkları yöntemler maalesef belli oranda muvaffak olmuş görünüyor. 
insanlar sosyal ve ekonomik baskılarla boyunlarına haç takarak Hristiyanlıklarını ilan ediyorlar. 
Aksini yapmak çok zor. Bu yüzden Müslümanlara düşen çok görevler var oralarda. 


Afrika bugün zıtlıklar meşheri. Bir yanda sefalet ve insan enkazının sessiz feryadı, diğer yanda ise yer altı ve yer üstü imkânlarının iştah kabarttığı büyük bir zenginlik. Bu yüzden Afrika'ya en'lerin kıtası demek çok yakışır. En fakir ve en yoksul insan da orada, zenginlik ve varlık da orada. Ama bütün bunlara rağmen hâkim olan renk fakirlik, açlık, susuzluk, kimsesizlik, ilgisizlik, yetimlik, eğitimsizlik. Merhamet yoksunu insanların sefalete, acizliğe, kıtlık ve açlığa terk ettikleri bir kıta. 
Aslında ellerinden tutulduğunda her türlü başarya imza atabilecek bir potansiyele sahip Afrika insanı. Nitekim her türlü spor müsabakasında başarıya koşan ve en yüksek derecelere ulaşan Afrikalılar bunun en güzel örneğidir. 


Ülkemizi ve ülkemiz insanını tarihi özellikleri sebebiyle bir başka seven bu insanların sessiz feryadına kulak vermek gerekiyor. 2006 yılında İstanbul'daDiyanetişleri Başkanlığımız Afrika dini liderler toplantısı gerçekleştirdi. Açılışına benim de katıldığım bu toplantıda, Afrika din temsilcilerinin Dolmabahçe Sarayı'nda yaptıkları konuşmalar yürek yakan cinstendi. Hele delegasyona başkanlık eden şahsın şu sözleri hâlâ yüreğimde bir feryat, kulağımda bir çığlıktır: “Siz seksen yıldan beri nerdesiniz? 
Bizi vahşi Batı'nın eline bırakıp nerelere gittiniz? 
Benim İstanbul'a bu ilk gelişim. Ben İstanbul'a daha önce gelmeli değil miydim?” 


Aynı feryadı geçen yıl Mali seyahatimde de duymuştum. Mali Diyanet İşleri Başkanının söyledikleri dikkat çekiciydi. Diyordu ki: “Doğu'da Çin nasıl parlayan bir yıldızsa, Ortadoğu'da Türkiye bizim için öyle parlayan bir yıldızdır. Türkiye'nin 


ekonomik, sosyal ve siyasi gücü bizim için çok önemli. Biz eskiden olduğu gibi yeniden sizin rehberliğinizde yürümek istiyoruz.” Ardından da: “Li-mâzâ teahhartüm (şimdiye kadar) niye bu kadar geciktiniz?” sorusunu soruyordu. 


Bu feryatlarda hem bize sitem, hem de kendi adına bir hayıflanma olduğu açıktır. Ama insanlar problemlerinin çözülmesini beklemektedir. Bu sözler bir yandan Osmanlı döneminde sahiplenilmiş olmaktan duyulan memnuniyeti ifade ederken, diğer yandan bugüne kadar el uzatılmamış olmaktan duyulan hüznü anlatmaktadır. O bölgelerde yaşayan âlim ve kanaat önderi insanların en çok arzu ettikleri şeylerden birisi İstanbul ve Türkiye ziyareti. Altı yüz sene İslam dünyasının alemdarlığını yapan bir milletin mensuplarını ve İstanbul'u görme hasreti. 


Bugün Türkiye'nin bölgesel bir güç olma yolun- daki çabaları Afrika'yla bütünleştikçe daha bir seviye ve anlam kazanmaktadır. Nitekim Türkiye, BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği'ne Afrika ülkelerinin desteği sayesinde seçilmişti. Afrika bu anlamda bizim için ve İslam dünyası için ciddi bir potansiyeldir. 


Afrika, gündemimizdeki yerini sürekli korumalıdır. Hele bugün özellikle başta Somali olmak üzere Afrika'nın birçok yerinde görülen açlık ve susuzluk ülkemiz insanının gündemine daha yoğun bir şekilde girmelidir. Afrika duyarlılığını derinden hisseden ülkemiz insanı, aslında mayasındaki İslam şuurunun meyvesini aldı. İslam'ın cihanşümul oluşu gibi insanımız da evrensel bir sorumluluk olan “mümin, yüreğinin uzanabildiği her yerden mesuldür” duygusuyla Afrika'ya seferber oldu. 


Hz. Bilal'in sembolize ettiği siyahi Afrika Müslümanlığı bizler için Kâbe duvarında ezan okuyan ve güzel sesiyle tevhidi cihana haykıran Bilali bir sadadır. Selatin camilerimizin müezzin mahfellerinin üzerindeki: “Ya Hazret-i Bilal-i Habeşi!” levhaları mabetlerimizdeki Afrika duyarlılığının kadim bir yansımasıdır. 


islami telakkide derinin rengi değil, gönlün rengi önemlidir. Buna rağmen Afrika insanı için bir 


XXI. asrın potansiyel lider kıtası gibi görülen ve çoğunluğunu mağdur ve mazlum Müslüman kardeşlerimizin teşkil ettiği Afrika, ülkemiz için yeniden üzerinde durulmaya değer bir hizmet alanıdır. 


beyazın elini tutmak, onunla musafaha etmek ayrıcalıktır. Hele bu beyaz Müslüman olunca daha bir önem kazanmaktadır. Derisi beyaz ama gönlü kara nice insan, derisi siyah ama gönlü beyaz insanlarla mukayese edildiğinde hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek renk ve boya gönüldeki boyadır. O da Allah'ın boyasıdır, imanın boyasıdır. Çünkü inanan insan için Allah'ın boyasına boyanmış ve tevhit rengi taşıyan siyah derili bir Müslümanın boyası, Allah'ın boyasıdır. O'nun boyasın- dan daha güzel boya da yoktur. (Bkz. 
Bakara, 138.) 


XXI. asrın potansiyel lider kıtası gibi görülen ve çoğunluğunu mağdur ve mazlum Müslüman kardeşlerimizin teşkil ettiği Afrika, ülkemiz için yeniden üzerinde durulmaya değer bir hizmet alanıdır; geç kalmamak lazım. Orada bizi bekleyen, sömürülmekten bunalmış insanların feryatları var. Açılacak bir aşevi onlara can, açılacak bir su kuyusu yaşantılarına abıhayat, kurulacak bir hastane acılarına derman olacaktır. 
Ardından gelecek işletme ve mektepler hayatlarını sürdürmeye vesile olacaktır. Oradaki insanlar bizim coğrafi olarak uzak, ama manevi olarak yakın komşularımızdır. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hâkim, 1, 15; Heysemi, VIlı, 167.) buyurmaktadır Hz. Peygamber (s.a.s.). 


Bizim için çok sıradan ve küçük görünen şeyler, Afrikalı kardeşlerimiz için lükstür, hatta hayaldir. 
Dolayısıyla orada küçük imkânlarla büyük işler yapılabilir. 


Afrika bizim için yeni dünyaya açılan bir kapıdır. 
Afrika'da yapılacak çok iş ve görülecek hizmet var. Yer altı ve yer üstü zenginliklerine rağmen açlığa mahküm edilen, sahillerindeki balıkları çalınan Somali insanına, balıklarını geri alıp balık tutmayı öğretecek yeni projelere ihtiyaç var. 
Bunu yapacak olan da Türkiye insanıdır. Afrika Türkiye'den gelecek hizmet erlerini ve hizmet imkânlarını bekliyor. Uzatılan el, havada kalmıyor; sıcak, samimi ve candan bir karşılık görüyor. 


Haydi, öyleyse sessiz feryatlara kulak vererek Afrika'ya. Orada bizi bekleyen gönüllerle el ele tutuşmaya ve hayatı paylaşmaya. Allah yâr ve yardımcımız olsun. 
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Afrika'da söndürülen İslam 


medeniyeti tüm 


kapısını açtı 


kotüluklerin 


İslami dönemde Afrika'daki ilk medenileşme dönemi sekiz asırdan fazla sürdü. Osmanlılarla yeni bir dönem başladı ve bu da yaklaşık dört asır sürdü. 





Kıtanın İslam'la kucaklaşması 


H z. Peygamber'in vahiyle müjdelenişi- nin üzerinden henüz beş yıl geçmeden Habeşistan'a yapılan ilk hicret, aslında gelecek asırlarda tamamı Afrika adıyla bilinecek olan devasa kıtanın İslamiyetle müşerref olacağının önemli bir habercisi gibidir. Birincisi 615'te ve ikincisi ise bir yıl sonra 616'da gerçekleşen iki hicret sayesinde Afrika yerlilerinden Kızıldeniz'in batı yakasındakiler çok erken bir dönemde bu 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dinden ve elçisinden, ona gönderilmeye başlanan vahiyden haberdar oldular. Her ne kadar Habeşistan'a gidiş sığınma amaçlı bir seyahat olsa da sonuçta başta Kral Necaşi olmak üzere çevresindekiler ve halkı, İslam dininden çok erken bir dönemde haberdar olma fırsatını yakaladılar. 
Sadece bu noktadan bile bir avuç Müslümanı azılı müşriklerin şerrinden koruyan N ecaşi'nin torunları olarak gördüğümüz eski Habeşistan topraklarında yaşayanları zor zamanlarında yalnız bırak- 


mamak bugün bizlerin bile görevi olsa gerektir. 


Arap Yarımadasıyla Afrika kıtasını ayıran Kızıldeniz'in tüm zorlukla- 


Afrika kıtasında 
İslamiyetin kalıcı olarak yerleşmesi 


şerref oldu ki bugün bile 54 ülkeye sahip Afrika kıtasında en fazla Müslüman nüfusa sahip olma konusunda Nijerya ile başa baş gitmek- 


rına rağmen her iki taraf halkları Emeviler tedirler. 

daima irtibat hâlindeydiler. Hatta döneminde Arap Yarımadası ve çevresi Afrika Habeşistanlı Ebrehe'nin Babü'l- büyük oranda kıtasına kıyasla güneşin doğduğu Mendeb boğazını geçerek Yemen'e, ; yön manasına “meşrik”, kendisi ise oradan da Mekke'ye yürümesi so- gerçekleşti. güneşin battığı yer manasına “mağ- 


nucu yaşanan gelişme “fil vakası” adıyla vahyin geldiği ilk yıllarda henüz hafızalarda tüm canlılığını koruyordu. Bu devasa iç denizin her iki tarafında yaşayanlar birbirlerindeki gelişmelerden haberdar oldukları için Mekke'de dayanılamaz bir zulme maruz kalanlara Hz. Peygamber tarafından o gün için sığınılabilecek yegâne yer olarak ne kuzeydeki Suriye, ne de güneydeki Yemen gösterildi. Bilakis en uygun yer Habeşistan'dı, yani bugünkü Afrika'nın doğu bölgesi. 


Yedinci yüzyılın en önemli hadisesi şüphesiz Hz. Muhammed'in risaletle müjdelenmesi olup bu gelişme aynı zamanda takip eden tüm asırları da yakından etkiledi. 23 yıl vahye muhatap olan Hz. Peygamber bu dönemde Arapların tamamına İslamiyeti tebliğ etti ve büyük bir kısmı da bu yeni din ile şereflendi. Yine o dönemde irtibat kurulabilen Bizans Kralı, Sasani Kisrası ve Mısır Mukavkısı gibi Habeş Kralı da vahiyden gönderilen elçiler ve emanet edilen mektuplarla haberdar edildiler. içlerinde İslamiyete ilk ve tek gönül veren ise bir Afrikalı olan Habeş Kralı Necaşi oldu ve bu tercihiyle yeni dini kabul edecek olan tüm Afrikalıların ilk önderleri arasındaki yerini aldı. Aslında Mekke'de onun gibi aynı coğrafyanın insanlarından olup köle olarak yaşayan Bilal-i Habeşi de ilk inananlar içinde yer almasıyla Müslümanlar nezdinde büyük bir şerefe nail olmuştu. Aradan geçen 14 asır boyunca isimleri yaşayan ve unutulmayan ilk Müslümanlar arasında her ikisi de devamlı yâd edilmektedirler. 


Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir dönemi sadece iki yıl sürmüş ve bu dönemde daha ziyade dinden dönen bazı Araplar üzerine ve Sasanilerin idaresindeki Irak üzerine seferler yapılmıştı. Afrika'nın kapılarını İslam ordularına ilk açan Hazret-i Ömer'in 639-640 yıllarında Mısır merkezli Amr ibnü'l-As komutasındaki ordulara yaptırdığı seferler oldu. Bizans hâkimiyetindeki Kıptilerin yurdu beş yıl gibi kısa bir sürede o kadar hızlı şekilde İslamiyetle mü- 


rip” olarak bilindi. Yani bugünkü anlamıyla Arap yarımadasının batısı, fakat bu ta- bir zamanla coğrafi anlamı yanında medeniyet yönünden de büyük hamleler gerçekleşmesine vesile olacak ve günümüzdeki “batı” anlamına da gelecek şekilde bin yıl nice altın sayfalar açtı. 


Hz. Osman, kendinden önceki iki halifenin çizgisini hilafetinin ilk altı yılında tüm hızıyla devam ettirdi. ilk islam orduları Mısır'dan hareketle bugünkü Fas devleti istikametinde Tunus sınırlarına kadar ulaştılar. Ayrıca Nil Nehri takip edilerek güneye doğru ve Sahra çölü içlerine doğru seferler başlatıldı. Bu arada Kızıldeniz üzerindeki adalar ile Doğu Afrika sahilleri açıklarındaki adalara da daha Hulefayi Raşidin döneminde askeri seferler- den ziyade ticari faaliyetler ve tebliğ amaçlı geçişlerle islamiyetin yayıldığı yönünde rivayetler bulunmaktadır. 


Afrika'da İslam medeniyetinin parladığı şehirler 


Afrika kıtasında İslamiyetin kalıcı olarak yerleşmesi Emeviler döneminde büyük oranda gerçekleşti. 710 yılına gelindiğinde Mağrip bölgesinde asırlardır Bizans idaresinde yaşamaya mahküm kalan Berberiler İslam ile müşerref oldular, kısa süre içinde de bu dinin bayraktarlığını kısmen kendi bölgelerinde ve daha ziyade Endülüs'te ve Büyük Sahra Çölü etrafında yaydılar. Mısır ve bugünkü Tunus topraklarının tamamı ile Libya'nın başkenti Trablusgarp çevresine isim olarak verilen İfrikiyye dışında kalan kıtanın kuzeyi o gün bugündür Mağrip olarak tanındı. Büyük Sahra Çölü'nün güneyi ise İslam kaynaklarına göre çok erken bir dönemde Biladüssudan adıyla bilindi. Bizlerin genelde Habeşistan dediğimiz bugünkü Sudan, Etiyopya, Eritre, Cibuti ve Somali toprakları ise Araplar tarafından Biladülhabeş olarak isimlendirilirken Doğu Afrika sahilleri ise Biladüzzenc veya daha yaygın biçimde Zengibar olarak hafızalarda yer tuttu. 


Abbasiler döneminde Mısır'da Tolunoğulları, 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İhşitler, Fatımiler, Eyyubiler ve Memlükler; 


Tunus'ta Ağlebiler, Horasaniler, Ziriler ve Hafsiler, Cezayir'de Rüstemiler, Hammadiler ve Abdülvadiler; Fas'ta ise idrisiler, Midrariler, Murabıtlar, Muvahhitler, Meriniler, Sadiler ve dört asırdır tahtı koruyan Filaliler gibi yirmi civarında irili ufaklı hanedan devletleri kuruldu. Aynı şekilde Sahraaltı Afrika'da Gâne, Kânim-Bornu, Mali, Songay, Kano, Sokoto, Vaday, Bagirmi, Func, Darfur, Adel, ifat, Harar ve Zengibar gibi içlerinde bin yıllık ömür sürenler dâhil büyük hanedan devletleri tarihteki yerlerini aldılar. 


Mısır'da Kahire tarihin en değerli miraslarına ev sahipliği yaparken, Tunus'da Kayrevan, Fas'ta Marekeş, Nijerya'da Kano, Mali'de Timbuktu, Etiyopya'da Harar, Somali'de Makdişu, Tanzanya'da Kilve gibi nice şehirler ilme, irfana ve daha doğrusu insanlığın geleceğine katkılar sağlayacak asırlar yaşadılar. Bu medeniyet yaşadıkça Afrikalı huzur buldu, sömürgeciliğin önündeki en ciddi engel olarak kaldığı sürece kıtaya kimse yaklaşamadı. 


16. yüzyıla gelindiğinde islam medeniyetiyle nasiplenen bu devasa miras Ortaçağ karanlığını Endülüs engelini zor da olsa aşan Portekiz ve İspanya'nın iştahını kabarttı. Papalığın yaptığı taksimata göre Afrika kıtasının kuzeyi İspanya'ya, batısı ise Portekiz'e hedef gösterildi. Ancak bu 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ikinci devlet buradan güneye doğru ilerleyerek Umitburnu'nu aşarak kıtanın doğusuna geçtiğin- de onlarca şehir devletiyle karşılaştı. Onları birer birer yıktığı gibi hatta Kızıldeniz havzası bile kolayca eline geçti. Her iki devlet 1492-1517 yılları arasını kapsayan 25 yıl gibi kısa bir sürede Mısır hariç koskoca kıtayı ve buranın tamamına yakını Müslüman hanedanlıklarını çepeçevre kuşattılar. İşte böylesine yıkımla geçen hassas dönem Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında tahta geçtiği yıllarda dayanılmaz hale gelmişti. 


Afrika'da katledilen milyonlarca Müslümanın çığlıkları İstanbul'a kadar ulaşmakta gecikmedi. 
Kurtuluşun yegâne temsilcisi olarak Osmanlı orduları başlarında Padişah Yavuz Sultan Selim olduğu halde henüz düşman eline geçmeyen Mısır'ı Memlükler'den alarak Afrika kıtasına sağlam bir giriş yaptılar. Aynı yıllarda kendi başlarına buyruk şekilde İspanyollara karşı mücadele eden Batı Akdeniz'deki Türk denizcileri de Cezayir ve çevresini işgalden kurtarmakla meşguldüler. 
Yavuz Sultan Selim'in ömrü kısa sürdü ve yerine geçen oğlu Kanuni Sultan Süleyman Akdeniz'i ve Kızıldeniz'i birer Türk denizi haline getirirken, kendisine nasip olmayan Tunus'un 1574'te kalıcı şekilde fethi oğlu İkinci Selim'e ve Hint Okyanusu'nda bugünkü Kenya'nın fethi de torunu Üçüncü Murad'a 1585 yılında nasip oldu. Artık kıtanın kuzeyinde Mısır, Trablusgarp (Libya), Tunus ve Cezayir ile doğusunda Habeş eyaletleri yeni medeniyetin kaleleri olarak Afrikalıların asır- 








larca huzur içinde yaşamalarına vesile oldular. 


islami dönemde Afrika'daki ilk dan fazla sürdü. Osmanlılarla 


yaklaşık dört asır sürdü. Toplam 
12 asırlık İslam medeniyetinin ye- 


sinden başlayan Avrupa sömür- 


geciliği aldı. 16. yüzyılın başın- mahrum 


da Osmanlı Devleti'nin yükseliş vaziyette ellerine döneminin verdiği enerjiyi aşa- tutuşturulan 


mayan Avrupalılar 19. yüzyılda öldürücü amaçlarına ulaşmaya başladılar. 


Kıtanın tamamını sömürgeleştir- silahlarla âdeta birbirlerine kan 


kusturmaktadır. 
Bu savaş 20 yıldır devam ediyor 

ve kolay kolay 

da söneceğe benzemiyor. 


meleri yaklaşık bir asır sürdü. 
Fakat 1490'lı yıllarda bu kıta- dan Amerika kıtasına başlattıkları köle ticareti dört asır sürdü. 
Bugün Afrika'nın yaşadığı sıkıntıların temeli dünya tarihinde benzeri görülmeyen bu insan ticareti- ne dayanmaktadır. Kıtanın kendi şartları içinde hayat sürmesinde etkili erkek nüfusu devamlı surette buradan koparılıp götürüldü. Kuşaklar arasında daima kopukluk oluştu ve medeniyetle irtibatlı kalan bölgeler genelde Müslüman hanedanların toprakları oldu. 


Soyu, dili, dini, mezhebi aynı 


medenileşme dönemi sekiz asır. Olan 15 milyon 


insan maalesef yeni bir dönem başladı ve bu da tek bir devlet 


çatısı altında rini önce güneybatı Afrika bölge- yaşamaktan 


Kıtanın yakasını bırakmayan musibet: Sömürgecilik ve açtığı tahribat 


Fenike, Romave Bizansdönemlerinde Avrupa'nın buğday ambarı olan Kuzey Afrika üzerinden aynı zamanda başta altın olmak üzere her türlü ihtiyaçlar temin ediliyordu. Tüm bu zenginliklerin farkında olan Avrupalılar M.S. 8. yüzyılın başında islam fetihleriyle tüm kıtadaki etkinliğini kaybet mekle kalmamış Ortaçağın karanlığına da gömülmüş oldu. İber Y arımadasını aşıp Fransa'nın ortalarına kadar ilerleyen İslam orduları Avrupa'yı iyice içine kapalı hale getirdi. Bu çemberi 16. yüzyılın başında kırdığında asırlardır özlemini çektiği kıtanın kaynaklarından haberdardı ve buralara nüfuz etmenin yollarını aramaktan vazgeçmedi. 18. yüzyılın sonlarında seyyahlarla başlayan, 
19. yüzyılda misyonerlerle desteklenen askeri seferlerin önü açılınca Afrika'nın parçalanma süreci hızlandı. 1885 yılı şubat ayında Berlin'de toplanan heyetlerce kıtanın kendi aralarında kararlaştırıldığı üzere paylaşılması süreci uygulamaya koyuldu. 1912 yılına gelindiğinde Libya dışında ABD'nin himayesindeki Batı Afrika ülkesi Liberya 
ve doğuda Hıristiyan Etiyopya hariç 30 
milyon kilometrekarelik kıta istila edilmişti. 1912 yılında Libya'yı, 1936 yılında da Etiyopya'yı işgal eden İtalya'nın hamleleriyle kıta tamamen kendi insanlarının dışındaki sömürgeci yöneticileri- ne teslim edilmiş oldu. Asırlardır kendisini koruyan Osmanlı Devleti de kendi canının derdine düşmüş önce Afrika'yı ardından da Balkanlar, Kafkaslar ve 
Arap Yarımadasını da kaybederek Anadolu'ya çekilmişti. 


Afrika bilinen tarihi süreci içinde M.Ö. 
9. yüzyıldan itibaren başta bugünkü Tunus toprakları olmak üzere pek çok sahil noktasında Fenikelilerce, yine M.Ö. 2. yüzyılda onları tarih sahnesinden silen Roma İmparatorluğunca, 
M.S. 532-710 yılları arasında yerini alan Bizans tarafından sömürüldü. Fakat bütün sömürgeci girişimler 19. ve 20. 
yüzyıllardaki sömürgeleştirmeyle kıyas edildiğinde çok daha düşük seviyeli kalmaktadırlar. Modern sömürgecilikle birlikte kıtada âdeta eli iş görebilecek insan kalmadı. 
1890'lı yıllara kadar bir ticaret malı olarak köleleştirilip diğer kıtalardaki çiftlik sahiplerine satıldılar. Bu ticaretin yasaklanma sürecinin devam ettiği 1830-1890 yılları arası dahil eli silah tutabilecek milyonlarca Afrikalı genç önce kıtanın istilasında, bunun tamamlanmasının ardından da 


Avrupalılar yavaş yavaş yer altı ve yer üstü 


me ve insan halkları ön plana çıkmışken ve eski diktatörler de epeyce ehlileşmişken bu defa Tunus'ta başlayan ve kısa zamanda Mısır, Libya, 


Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında kaynaklarını Cezayir, Fas ile tüm Mağrib'i saran Asya, Avrupa, hatta Afrika olmak ,.. í ' isyan ateşleri yıllık % 8'ler seviyesine üzere üç kıtadaki cephelere sürül- tükettikleri ulaşan kalkınma hamlelerini baltaladüler. Çoğu ölürken hayatta kalan kıtanın işe dı. Yeni gelişmeler her ne kadar bazı 


yaralılar da iş göremez haldeydiler. 


Avrupalılar yavaş yavaş yer altı ve yer üstü kaynaklarını tükettikleri Kıtanın işe yarar gördükleri insanlarını 


yarar gördükleri insanlarını önce kıtada Avrupa'dan 


diktatörleri tarih sahnesinden alaşağı etse de aslında Afrika'nın hayrına mı yoksa yeni bir istilasına mı giden süreç başladığını maalesef öngöre- 


önce kıtada Avrupa'dan getirdikle- getirdikleri ii rl 

e. rl yl fakir köylülere bizzat düşünürleri tarafından “yeni 
1 ıştırdılar. a naps Lie e İl 

Afrika'daki madenlerde çalıştırılan dağıttıkları sömürgecilik” olarak isimlendirildi. 


bu insanların büyük bir kısmı da Avrupa'ya göçtürülerek iki dünya savaşında yakılıp yıkılan şehirlerin inşasında ve özellikle Paris ve Londra metrosu gibi dev projelerde çalıştırıldılar. Hayatta kalanlar ve yeni getirilenler ise 1940'lı yıllardan itibaren de fabrikalarda işçi olarak çalıştırıldılar. Bağımsızlık sonrası kendi eğitim kurumlarına yavaş yavaş kavuşan Afrikalı genç kuşaklar okudukça daha iyi eğitim almak için geldikleri ülkelerin cazibesine kapılarak bir daha ülkelerine dönmek istemediler. 
Onbinlerce beyin kendi kıtaları yerine Avrupa ve Amerika'nın ihyası için çalıştırıldı ve hâlâ çalıştırılmaktadır. 


Geleneksel tarım usullerinin ve bunların pazarlandığı ticaret yerleri ile güzergahlarının sömürgeci devletlerle devredışı bırakılması kıtanın yerlilerinin kendi usulleriyle hayatlarının devamını imkansız hale getirdi. Artık sadece ölmeyecek kadar kendilerine çalışacaklar, kazanç getirecek her uğraşı İse sadece dışarıya yönelik üretimlere yöneltilecek ve piyasayı belirleyen uluslararası şirketlerin belirlediği fiyatların altında ezileceklerdi. 
Ne kendilerine bol miktarda üretebildiler, ne de istedikleri fiyata ürünlerini satabildiler. Kısacası bu dengesizlik önce Afrika yerlisi insanları vuracaktı ve nitekim Somali ve çevresi bunun en çok acısını çeken bölge oldu. 


1992'de Eritre'nin Etiyopya'dan ayrılması ve en son 2011 yılında Sudan'ın bölünmesiyle parçalanma süreci devam eden Afrika kıtasında bağımsızlık sonrası kurulan devletlerin tamamına yakınında despot ve kendi halkına karşı acımasız diktatörler dönemi yaklaşık 40 yıl sürdü. Tam demokratikleşarazilerde ırgat olarak çalıştırdılar. 


Avrupalı sömürgecilerden bıkan 
Afrikalı bazı idareler hami olarak 
1992 yılına kadar Sovyetler Birliği'ni 
gördüler. Onun çökmesiyle yıkılan hayallerini bu defa Çin süslemeye başladıysa da onun doyumsuz iştahı sonucu Afrika kıtası büsbütün tek devletin nüfuzuna girmeye başlamıştı. Petrol fiyatlarında- ki artış, Avrupa ve ABD'ye rakip Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Türkiye ve Endonezya gibi yeni pazarlar Afrika ülkelerine büyük para akışını sağladı. Dev projelerin kıtanın her tarafında uygulanmaya başlanması 21. yüzyıl Afrikasının parlamasına vesile olabilecekti. Fakat yeni güç odaklarının Afrika üzerinde yaptıkları planlar kıtayı bir defa daha derinden yaralamaya başladı. 


İç savaşlar ve hemen hemen her ülkede sıkça rastlanan askeri darbeler bağımsızlık sonrasının güncel konuları arasındaydı. Tam ülkeler huzura kavuştu derken patlayan yeni savaşların en uzunu Somali'de halen devrededir. Soyu, dili, dini, mezhebi aynı olan 15 milyon insan maalesef tek bir devlet çatısı altında yaşamaktan mahrum vaziyette ellerine tutuşturulan öldürücü silahlarla âdeta birbirlerine kan kusturmaktadır. Bu savaş 20 yıldır devam ediyor ve kolay kolay da söneceğe benzemiyor. Sonuçta Somali, çoğu iş göremez insanların yaşadığı bir ülkeye dönüştü. Artık 1990'lı yılların başında bu ülkede Sovyet nüfuzunun yerine çöreklenen ABD'nin her an kullanımına hizmet edecek konuma gelmek üzeredir. Avrupa ve özellikle ABD'nin desteklediği Etiyopya ve Kenya'nın kıskacında tüm tarihinin en acı yıllarını yaşıyor. Eğer Somali ayağa kalkabilirse, ki oldukça zor görünüyor, Afrika'da hâlâ umut var denebilir. 


D | Gündem 


Prof. Dr. ilhami Güler 
Ankara Univ. ilahiyat Fak. 


Siyah Afrika ve 





kara vicdanlılar 


Musibet durumlarında musibete uğrayanlar “sabır” ile deneniyorsa, diğerleri de vicdanlarının diri olup olmadığı ile yani yardıma koşup koşmamak ile deneniyorlar. Bugün insanlık ve Müslümanlar “kör, sağır ve dilsiz” olup-olmamakla deneniyor. 





Siyah Afrika'nın kara kaderinin kökeni 


Vi Nil deltasını dışarıda tutarsak, sahil şeridinin hemen arkasının, Afrika'nın kuzeyinin nispeten çöl olması, daha yağmurlu ve yeşil olan güneyine girmeyi engelleyen doğal bir bariyerdir. Etrafının bütünüyle okyanuslarla, kuzeyden ise Akdeniz ile çevrilmesi, bu büyük kıtayı eski dünyadan veya dünyanın gerisinden hayli izole etmiştir. Çölün bittiği yerden itibaren başlayan platolarda, ormanlarda yaşam kabileler hâlinde toplayıcılık ve avcılık olarak uzun süre güçlük çekmeden devam etirilebilmiştir. Bu coğrafya ve iklim koşulları, Afrika insanını Kuzey Avrupalılar gibi hayatı kolaylaştırmak için teknoloji arayışına itmemiş- 


tir. Afrika'da yaşayan insanların yaşam koşullarının kolaylığı yüzünden toplanarak toplum oluşturma ihtiyacı duyma yerine, dağınık kabileler halinde yaşamaları, onların dinlerinin de, dillerinin de gelişip büyümesini engelleyerek daha ilkel kalmalarına zemin hazırlamış olabilir. 


Kültürün dinsel katında Doğu Akdeniz'in peygamberlik geleneğinde veya Çin-Hint hattındaki gibi yarı felsefi, yarı dini kutsal geleneklerin ortaya çıkamaması; Akdeniz havzasında ortaya çıkan kadim felsefelerin daha sonraları kıta Avrupasında yaşayan beyaz kavimlerin elinde bilim, teknoloji ve giderek de ekonomiye dönüşmesi ile, Afrika'nın siyah derili insanına otomatik olarak -Webster söz- 


SAYI: 249 | EYLÜL 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 13 


lüğünde- kabalık, karanlık, kirlilik-pislik, ilkellik ve kötülük sıfatları yapıştırıldı. 

Kıtanın kuzeyinin 8. yüzyıldan itibaren Arap-Müslümanlar tarafından feth edilmesi ile kültürel, etnik ve dilsel olarak Araplaştırıldığı-Müslümanlaştırıldığı bilinmektedir. Bu dönüşüm, buralarda yaşayan insanların Afrika içlerine ve güneyine oranla daha medenileştirilmesini, görece daha müreffeh hâle gelmesini sağlamıştır. Kuzey Afrika halkları, bu dönüşümden -çölün güneyine nispetle- yarar görmüş, zarar görmemiştir. 18. 
yüzyıldan itibaren Osmanlının zayıflamasına paralel olarak, Afrika'nın içleri bir taraftan kilisenin ve misyonerlerin boy hedefi hâline geldiği gibi; aynı zamanda Avrupa'daki endüstri/sanayi devrimi ile birlikte de kıtanın bütününün hem hammadde kaynaklarının, hem de insan potansiyelinin (kölelik) Avrupa'nın sömürü ufkuna girdiği bilinmektedir. Afrikalı bir köylünün söylediği o meşhur söz, kilise ile emperyalizm arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyar: “Papazlar buraya geldiğinde onların elinde incil, bizim de tarlalarımız vardı; onlar giderken bizim elimizde incil, onların da tarlaları vardı.” Bundan dolayı, J.H.Cone, Robert Deotis, Cohen Seng Song... gibi temsilcileri olan “Black Teoloji” (Edward Antonio, Siyahi Teoloji. Kurtuluş Teolojisi. 
ed: Christopher Rowland. Çev: Fatih Karakaya, Seviç Altınçekiç. 
ist 2011. içinde. 81 vd.) akımının yapması gereken şey, kendi sömürgecilerinin dini olan Hristiyanlık ile Afrika'nın kara talihini mazur göstermek değil; Afrika'nın köklü-evrensel bir dine ve kültüre geç kalışının, kendini koruma mekanizmalarını geliştiremeyişinin genolojisini dürüstçe yapmaktır. 
Kültürel hayatın zayıf oluşu ile birlikte dillerin ve dinlerin -islam ve Hristiyan bölgeler hariç- kabile çerçevesinde kalışı, 19 ve 20. yüzyıllardaki milliyetçilik ve ulus-devletin yükselişi dönemlerinde güçlü siyasal gövdelerin/devletlerin ortaya çıkmasını engellemiştir. Bugünkü Afrika'daki “devlet"lerin sınırlarının kolonyalistlerin irade ve çıkarlarının ötesinde herhangi bir kültürel-sosyolojik anlamının olmadığı bilinmektedir. Afrika'nın güney ucunun ingilizler tarafından fiili işgali ve uzun yılllar süren ırkçı politikaları ile birlikte, kıtanın Avrupa ve Amerika tarafından fiili sömürüsü günümüze kadar devam etmiştir. Son yıllarda Çin'in kıtaya bariz emperyalist olmayan ekonomik, Türkiye'nin ise kültürel-ekonomik ilgisi gözlemlenmektedir. 


Afrika Boynuzundaki kıtlık/kuraklık ve insanlığın/Müsümanların boynunun borcu 


Bu bölgedeki uzun süren kuraklıktan kaynaklanan kıtlık ve açlık, bölgede bir taraftan iç savaş, diğer taraftan da ABD'nin yerel güçler ile savaşması nedeni ile iyice ağırlaşmış ve giderek bir drama ve trajedi- ye dönüşmekte. ABD ve AB, pazar tek-tanrıcılığın dini olan ekonominin hışmına uğrayıp “kriz” içinde oldukları için, o bölgede yaşanan dramı, trajediyi, insanlık felaketini pek fark etmiyorlar. Afrika'nın kuzeyindeki Araplaşmış Müslüman devletler ise “devrim” fırtınasına tutuldukları için dönüp bakamıyorlar. Kızıl Deniz'in hemen ötesindeki Petro-dolar Arap milyarderlerine gelince, kazanmadıkları, alın teri dökmedikleri, Allah'ın altlarına koyduğu petrol gelirinin değil zekâtını, binde birini verseler (ihtiyaç duyulan toplam paranın 40 milyar dolar olduğu söyleniyor), sorun kökten çözülür. Körfezdekiler ise “Kule/Burç” dikme ve jaguar koleksiyonu yapma sevdası içinde oyalanıyorlar. Bu bölgede kriz- den, kıtlıktan ve devrim fırtınasından şimdilik azade yaşayanların nasıl bir bela (denenme) ile deneneceklerini merak ediyorum. 


O kara derili, karagözlü sefil çocukların sesini, iniltisini yine Anadolu'nun masum insanları duydu ve yardım seferberliği içine girdi. 

"..Ölüm tehlikesi, açlık, mal ve can kaybı ile denenme... ”(Bakara, 155.); diğer deyimleri ile “şer” veya “musibet” iledenenmeyani “kötülük =Teodise”, Kur'an a göre “Din”in bir parçasıdır. Nimet gibi, külfet de herkesin her yerde her zaman karşılaşabileceği denenme durumlarıdır; bugün bana, yarın sana. Ancak, Allah tarafından kast-ı mahsus olmak üzere filanca kişi veya topluma hedef alınmaksızın. Pakistan'da, Avustralya'da... Sel/su baskını, Endonozya'da, Japonya'da tsunami, Amerika'da kasırga/ hortum, Haiti'de deprem, Doğu Afrika'da kıtlık... 


Musibet durumlarında musibete uğrayanlar “sabır” ile deneniyorsa, diğerleri de vicdanlarının diri olup olmadığı ile yani yardıma koşup koşmamak ile deneniyorlar. Bugün insanlık ve Müslümanlar “kör, sağır ve dilsiz” (Bakara, 18.) olup-olmamakla deneniyor. Bu felaket karşısında Afrika'yı sömürerek bu hale düşüren Amerika ve Avrupa'dan yardım beklemek anlamsızdır. 


Ey kare yapılı, kara örtülü Kâbe'yi kıble edinip Hac ibadetinde etrafında tavaf eden/dönen Müslümanlar, o yaptığınız ibadetle hâsıl olması beklenen bir şey varsa o da Müslümanlar arasında birlik, dayanışma, kardeşlik ve yardımdır. işte bunu gösterme zamanı. Kara derili, kara saçlı, kara gözlü o sefil aç-biilaç çocukların göz göre göre ölüme gidişleri, o bakışları içinizi parçalamıyorsa bir anlamı kalmamıştır. 


D| Gündem 


Muhammed Tandoğan 
İstanbul Üniv. Doktora Ö ğrencisi 





Somali'de İslamiyet 


Müslümanlar Mısır'ın fethiyle Nil nehri istikametinde güneye, Kuzey Afrika'dan da Atlas Okyanusu sahillerine ve kısmen de olsa Sahra'yı geçip orta kesimlerdeki putperest toplumları Islamlaştırdılar. 





A sam islamiyet'le ilk teması, Hz. 
Muhammed'in 615 yılında aralarında kızı Rukiye ile damadı Osman b. Affan'ın da bulunduğu Müslümanlardan bir kafileyi Cafer b. 
Ebi Talip idaresinde Habeşistan'a hicret ettirmesiyle başladı. 616 yılındaki İkinci Habeşistan hicretinin ardından Hz. Ömer devrinde Amr b. Âs tarafından Mısır'ın fethedilmesiyle de (640) kıta toprakları İslamiyete kapılarını açmıştı. Mısır'ın fethinden sonra Hz. Osman devrinde (644-656) Kuzey Afrika'nın fethedilmesi ve bölgeye yapılan yeni seferler neticesinde Berberiler İslam'a girmeye başladılar. 


Müslümanlar Mısır'ın fethiyle Nil nehri istikametinde güneye, Kuzey Afrika'dan da Atlas Okyanusu sahillerine ve kısmen de olsa Sahra'yı geçip orta kesimlerdeki putperest toplumları islamlaştırdılar. 


XI. asırdan itibaren Kızıldeniz'den Atlas O kyanusu'na kadar uzanan bölgede başlayan İslamlaşma hareketi Çad gölü havzasında XV-XVI. asırlarda tamamlandı. Bu iki asır Biladüssudan topraklarında İslam'ın nüfuz bakımından en etkili olduğu dönemdir. 


Müslüman coğrafyacılarının kısaca Biladüssudan adını verdikleri Büyük Sahra Çölü'nün güneyinde- ki islamlaşmada doğudan batıya geçen eski ticaret yollarını takip eden Müslüman tebliğciler kadar tüccarlar da büyük pay sahibiydi. 


Günümüzde Afrika Boynuzu denilen ve Somali dâhil çevresindeki ülkelerde İslamiyet'in yayılış, kıtanın Arap Yarımadası Kızıldeniz ve Hint Okyanusu sahilleri boyunca mevcut olan ticari münasebetler ve bu bölgelere yapılan göçlerle denizden; Mısır'ın fethinin ardından Nil vadisi boyunca girişilen fetih hareketleri, ticari münasebetler ve yeni göçlerle de karadan gerçekleşti. 


Arapların Doğu 
Afrika ile ticari 


geçim kaynaklarından olan altın ticareti, bugünkü Tanzanya sınırları içinde kalan Kilve Sultanlığı'nın eli- 


Somali'ye İslamiyetin gelişi ve münasebetleri ne geçince Makdişu halkı ve diğer yayılması İslam'ın Arap kabileleri hayvancılık, fildişi, 

, , ” köle ve amber ticaretiyle uğraşmaya Bazı eski kaynaklar, Somali halkının doğuşundan başladılar. Fakat bölge XI. yüzyıldan köklerini Akil b. Ebi Talib'in oğlu çok önceki itibaren Hristiyan Habeşlilerin sal- 


İsmail'e kadar götürerek buranın geçmişini İslam tarihiyle doğrudan ilişkilendirmek isterler. islam öncesi dönemde Aden körfezi yoluyla 
Somali sahil şehirleriyle Arapların ticari ilişkiler kurdukları aşikârdır. Kısacası Arapların Doğu Afrika ile ticari münasebetleri islam'ın doğuşundan çok önceki tarihlere kadar uzanmaktadır. 


Arap kabilelerinin M. S. VIII. yüzyıldan itibaren Benadir sahillerine (Somali sahillerinin geneline verilen isim) yerleşmeleriyle birlikte islam bölgede yayılmaya başladı. Bu ilk teşebbüs daha ziyade Aden körfezi kıyısındaki Zeyla ile bugünkü başkent Mogadişu iskelelerinden içerilere doğru ilerleyerek devam etti. Sünni Araplar, Yemenli Zeydiler, iranlı Şiiler ve yerli Somali ahalisi birbirine karışarak yeni bir İslam toplumu meydana getirdiler. Araplarla iranlı Karmatiler tarafından kurulan Mogadişu bugünkü Somali'nin merkezi ve güneyin İslamlaşmasında Zeyla ve içerideki Harar'dan sonra en etkili şehir konumundaydı. 
Ticari dolaşım ağı sahildeki şehirler ile içeri girdikçe yeni kollara ayrılan yollarla Habeşistan'ın içlerine kadar uzanıyordu. Müslümanlara Somalililerin yakınlık göstermeleri Habeşistan'daki Hristiyanlara karşı bunu bir vasıta ve güç kabul etmeleriyle başladı. Ancak sadece bu duygu onları tam manasıyla islamlaştırmaya yetmeyip asıl dönüşümü tarikatların kendi bünyelerindeki eğitim merkezlerinde gerçekleştirdiler. 


islam, Berberiler ve Emeviler öncülüğünde Kuzey Afrika'ya yayılırken, Hint Okyanusu sahillerine de Arap tüccarları aracılığıyla ulaşıyordu. Bu Araplar yıllardır sahil Afrika'sına ticaret amaçlı seyahatler yapmakta, Hint ticaret yolu üzerinde sürekli yelken açmaktaydılar. Bu sayede Doğu Afrika kıyılarında ve adalarda daimi kervanlar oluşturmuşlardı. 
IX. ve X. yüzyıllara rastlayan dönemlerde, özellikle de Zengibar adasını daimi bir merkez ve ticaret noktası olarak kullanmışlardı. 


Benadir sahillerine yerleşen ve X. yüzyılda Makdişu'yu kuran Müslüman tüccarların önemli 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tarihlere kadar uzanmaktadır. 


dırılarına maruz kalınca bölgedeki ticaret sekteye uğradı. Bu zorlu zamanda, birbirlerine sağlam bağlarla birleşmiş bulunan sahil şehirlerinde tüccar cemaatler şeklinde teşkilatlanmış grupların lideri Ebu Bekir b. Fahreddin, Makdişu'da bir sultanlık kurmaya muvaffak oldu ve bu şehir civar bölgelere İslâm'ın ulaşmasında kilit noktalardan birine dönüştü. 

islam dininin Hint Okyanusu'nun Afrika kıyılarında en geniş yayılımı XIV. yüzyılda gerçekleşmişti. 
İbn-i Battuta 1332'de Mağrip'teki Fas toprakların- dan gelip Doğu Afrika sahillerini ziyaret ettiğinde, tuttuğu notlar arasına, “İslami hayat bu bölgede öylesine yerleşmiş ki kendimi evimde hissettim” diye yazması da bu durumu ortaya koymaktadır. 
Gerçekten de o dönemde sahil halkı çoğunlukla Müslümandı ve Arapça edebiyat ve ticaret dili olarak kullanılmaktaydı. Müslümanlar ticareti kontrolleri altına almışlar ve Doğu Afrika sahillerindeki otoritelerini sağlamlaştırmışlardı. Ayrıca ticaret yolları üzerinde bulunan şehirlerde Müslüman tüccarların etkisi ile İslamiyet'i seçenler genellikle toplumun ileri gelen eşrafı, zenginleri ve yöneticileriydi. Bu da bölgede islam'ın hızla yayılmasına ortam hazırlayan sebeplerin başında geliyordu. 


Afrika Boynuzundaki Müslümanlar, Hristiyan Habeşlilerle uzun müddet mücadele etmişlerdi. Bu mücadelede bugünkü Cibuti, Somali ve Etiyopya topraklarında hüküm sürmüş ve Müslümanlarla Habeş Hristiyanları arasındaki savaşlarda önemli rol oynamış olan Müslüman Adel Sultanlığı öne çıktı. Tarihte bu devletten ilk defa Habeş kralı Amda Şeyon'un 1332 yılında Müslümanlarla yaptığı muharebelerde bahsedildi. Sonraki çağlarda Habeş imparatorları ile Adel hükümdarları arasındaki münasebetler bazen dostça, bazen düşmanca devam etti. Merkezi Harar olan Adel Sultanlığı imam Ahmed ibrahim el-Gazi (Ahmed Gran) (6. 1506-1543)'nin idaresi sırasında Hristiyan Habeşlilere karşı cihada başlamıştı. Bu sultanlık, XVI. yüzyıl ortalarında gücünün zirvesine ulaştığında Habeşistan'a yapılan saldırıların 


merkezi konumuna geldi. Merkezini Somali'nin iç bölgelerindeki Harar'a çeken Ahmed Gran, Somali ve Afer halkından oluşturduğu ordusunu Türk Memlükleriyle güçlendirerek 1529'dan 1542'ye kadar Hristiyan Habeş krallığı ile savaştı. Osmanlılar bilhassa silah ve mühimmat gücüyle takviyede bulundu. Ancak Portekizlilerin kıyı- dan hücumları sonucu Etiyopya'daki Somali hâkimiyeti kırılmış ve 1543 yılında Hristiyan Habeşliler, aynı devlet tarafından aldıkları destekle Adel Sultanlığı'nın tarih sahnesinden silinmesine sebep olmuşlardı. Bu sultanlığın yıkılmasından sonra Müslümanlar, Somali kıyılarında Makdişu ve 
Zeyla'da varlıklarını sürdürmeye gayret etmişlerdi. Özellikle Osmanlılar bu dönemde buraya gelerek Portekiz işgaline karşı Müslümanlarla işbirliği yapmışlardı. Farklı dönemlerde ortaya çıkan Müslüman sultanlıklar, Habeşistan Hristiyan Krallığı'na zaman zaman vergi ödemek zorunda kalmalarına rağmen bulundukları bölgelerde hâkimiyetlerini sürdürerek İslamiyet'i yaymaya devam ettiler, 


Osmanlılar, XVI. yüzyılın ilk yarısın- dan sonra bölgedeki siyasi dengelerin en etkili unsuru oldu. Bugün Somaliland sınırları içindeki Zeyla 
1559 yılında Osmanlı topraklarına katıldı ve burası Habeş eyaletinin sancak merkezlerinden biri hâline getirildi. 
Burası XVII. yüzyılda Yemen sahilindeki Muha'ya bağlanırken aynı yüzyılın sonlarından itibaren de Makdişu, Uman Sultanlığı'ndan gelen tüccarların idaresine girdi. 1828 yılında Maskat (Uman) Devleti'nin Uman ve Zengibar adlarıyla müstakil sultanlıklar olarak ikiye bölünmesinden sonra Berâve, 
Mârkâ ve Makdişu, Zengibar adasın- 


da hüküm süren Büsald hanedanın hakimiyeti- ne girdi. Somali'nin kuzey ve orta sahil kesimleri Zengibar Sultanlığı'na bağlı iken iç bölgelerde Geledi kabilesi nüfuzunu devam ettiriyordu. 
Somali'nin kuzeyinde hüküm süren Mâcerteyn 


Sultanlığı ise bağımsızlığını ilan etti. 





Doğu Afrika'da 
İslamiyet'in yayılışı temelde barışçı yollarla sağlanmıştı. 
Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusu sahilleri boyunca çok eskilere dayanan ve İslami dönemle birlikte gittikçe gelişen ticari münasebetlerle çeşitli zamanlarda meydana gelen göçler Doğu 
Afrika'nın 
İslamlaşmasında başat faktörlerdi. 





bölgeleri XIX. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Habeş Krallığı'nın ilgisini çekti. Bu dönemde Osmanlılar Somali'nin bu işgalci güçler tarafından sömürge hâline dönüştürülmemesi için bütün imkânlarını seferber ettiler. 1889'da Somali'de imam 
Muhammed b. Abdullah Hasan 
(6. 1920) liderliğinde sömürgeciliğe karşı amansız bir mücadele başladı. İşte tam bu noktada bölgedeki tarikatlar ön plana çıkıyordu. idrisiyye-Salihiyye tarikatına mensup olan İmam Muhammed, yirmi yıl boyunca İngiltere, 
İtalya ve Habeşistan'a kök söktürdü. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılar tarafından desteklenen imam Muhammed, İtalyanlar ve Habeşliler karşısında da başarı elde etti. 


Somalili direnişçi Muhammed b. 
Abdullah Hasan 1895'te Mekke'de Salihiyye tarikatına intisap ederek Somali'ye döndükten sonra bu tarikatı yaymaya gayret göster- 


di ve kısa zamanda Somali'nin ingiliz sömürüsü olan kısmında büyük bir taraftar kitlesine ulaştı. 
Başlangıçta sömürgecilerle iyi geçinme yolunu tutmakla beraber 1899'dan itibaren tutumunu degiştirerek İngilizlere sırtını döndü. Aynı yıl içeri- 


sinde Mehdiliğini ilan ederek sömürgecilere karşı 


Somali halkının oldukça stratejik bir konuma sahip 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“cihat” başlattı. İngilizlerle İtalyanlar kendi menfaatleri noktasında anlaştıkları için 1900-1904 yılları arasında bu direniş hareketini bölgeden kazımak için harekete geçtiler. Bu saldırılara karşı bölgedeki kabilelerden müteşekkil ortak bir direniş gücü oluşturmak istediyse de başarılı olamadı. Üstüne üstlük, Muhammed b. Abdullah'ın tarikatın kurallarına muhalif tavırlar sergilemesi tarikatın lideri ve kurucusu Seyyid Muhammed es-Salihi tarafından hoş karşılanmayınca tarikat halkasından çıkarıldı. 
1920'de ingilizlerin nihai saldırısı sonucunda onun vefatıyla, başlattığı mücadele ateşi söndü. 


Somali topraklarının Arabistan'a yakınlığı, bu bölgeyi İslam'ın ilk tebliğ faaliyetleri alanı hâline getürmişti. Diğer taraftan Afrika kıtasının ve bilhassa Somali'nin manevi mimarları şüphesiz tarikatlardı. 
Tarikatların Doğu Afrika'da yayılma alanı bulmasında bazı özel sebepler vardı. Emeviler devrin- den başlamak üzere kabile, aile ve dini cemaatler arasında görülen mücadele ve çatışmalar sonucu zaman zaman bazı gruplar, hükümdarların ve rakiplerinin tahakkümünden kurtulmak için daha uzak buldukları Doğu Afrika sahillerine ve özellikle Habeşistan'a toplu halde hicret ediyorlardı. Aynı 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durum Abbasiler devri için de geçerliydi. 


Bu toprakların güney sahillerine erken tarihlerde yerleşen Müslüman muhacirler, İslamiyet'in sahil boyunca hızla yayılmasını sağladılar. İç bölgelerin İslamlaşması ise daha çok bölgedeki mevcut tarikatlar sayesinde gerçekleşiyordu. Ayrıca Müslüman tüccar ve muhacirlerin yerli kadınlarla evlenmeleri sonucu doğan yeni nesillerin kaynaştırıcı etkinliği son derece net ve açıktı. 


Somalililerin VIII. yüzyılda başlayan İslamlaşma süreci XVI. yüzyılda hemen hemen tamamlandı. Çünkü XIV. yüzyıldan başlayarak kurulan Zeyla, Adel ve Harar gibi Müslüman sultanlıklar Somali'de İslamiyet'in kabul görmesinde çok büyük pay sahibiydi. 


Doğu Afrika'ya tarikatların girişi, özellikle yakın münasebetleri bulunan Yemen ve Hadramevdi tüccar ve muhacirler vasıtasıyla oldu. Bu tarikatlar- dan öne çıkanlar Kadiriyye, Ahmediyye, Salihiyye ve Rıfaiyye'dir. Bunların içerisinde en dikkat çekeni ise bölgede yaklaşık dört beş asırdır mensuplarına rastlanan Kadiriyye olup bu tarikatın en önemli merkezi bugün Etiyopya sınırları içerisinde kalan Harar şehridir. 


Somali'de Etiyopya'da olduğu gibi evliya türbeleri ziyareti, mevlit kandili esnasındaki dini bayramların kutlanması ve ilahiler söylenmesi gibi farklı tarikat faaliyetleri halk nezdinde büyük itibar görmekteydi. 


Bugün Doğu Afrika ülkelerinden Somali, Cibuti ve Komor adalarında nüfusun tamamının Müslüman olması, İslam toplumunun farklı zümrelerinden insanların, zamanında gösterdikleri üstün gayretlerin meyvesiydi. Ayrıca Hint sahilleri boyunca yer yer bazı farklı mezheplere ait görüşler yaşatıl- sa da, Doğu Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğu Sünni'dir ve Şafii mezhebine mensuptur. 


Doğu Afrika'da İslamiyet'in yayılışı temelde barışçı yollarla sağlanmıştı. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu sahilleri boyunca çok eskilere dayanan ve İslami dönemle birlikte gittikçe gelişen ticari münasebetlerle çeşitli zamanlarda meydana gelen göçler Doğu Afrika'nın İslamlaşmasında başat faktörlerdi. 
Zaten seyyahlar ve bölgeyi gezen kâşiflerin bizlere ulaştırdıkları bilgiler, İslamiyet'in Doğu Afrika'daki Somali başta olmak üzere Afrika'nın genelinde zorlayıcı tedbirlerle değil aksine tamamen barışçıl yollarla yayıldığını ayan beyan göstermektedir. 


DE Gündem 


Prof. Dr. Ramazan Altıntaş 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





Coğrafyamız genişlerken yoksullarla bir arada olmak 


Biz Müslümanların gerek yerel ve gerekse evrensel ölçekte bütün insanlığı tehdit eden dünya çapındaki temel sorunlara çözüm üretmek 


gibi bir sorumluluğumuz vardır. 


Je! 
di 


DİYANET İŞLERİ 
NLIĞI 


ağımızda pek çok insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. Dünyada yoksulluk ve açlıkla 

mücadele eden sivil insani yardım teşkilatları olmasına rağmen, çok ciddi anlamda gıda, sağlık ve diğer tabii ihtiyaçların karşılanmasında büyük mesafeler alındığı söylenemez. Hedeflerinde açlıkla da mücadele bulunan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporlara göre dünyada her beş insandan birisi yoksuldur. Filistin'den Sudan'a, Somali'den Kenya'ya, Eritre'den Tanzanya'ya, Uganda'dan Burundi'ye, Moğolistan'dan Arjantin'e, Afganistan'dan Etiyopya'ya varıncaya kadar milyonlarca insan, yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 





Yoksulluk ve zenginlik eskiden de vardı. Durum, bugünkü kadar yoksulların aleyhine değildi. 
Bugün insanlığın, yoksulluk ve onun doğurduğu açlık problemini çözecek düzeyde zenginliği ve imkânları vardır. Burada ortaya çıkan asıl mesele; insana saygı, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin ortadan kalkmaya yüz tutması ve gelir dağılımındaki derin uçurumlar ve adaletsizliklerin var olmasıdır. Mesela, dünyada en varlıklı 225 kişinin toplam servetinin % 4'ü ile bütün dünya nüfusunun asgari, gıda, su ve sağlık ihtiyaçları karşılanabilir. 
ABD ve AB ülkelerinde bir yılda sadece kozmetik ürünleri için harcanan toplam para ile dünya nüfusunun gıda problemi önemli ölçüde çözülebilir. 
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Dünyada bir yılda silahlanmaya harcanan paranın sadece % 1'i ile dünyada varolan açlık sorunu giderilebilir. (Bkz. Avcı, Harun, “Yoksulluğa Karşı Sosyal Dayanışma”, Sızıntı, Nisan 2000, Sayı. 279, s. 132.) Önemli olan burada bütün ülkelerin ve uluslar arası kuruluşların bu sorunları ciddiye almaları ve çözümü konusunda kararlı bir irade sergilemeleridir. 


Geldiğimiz XXI. yüzyılın ikinci yarısında hâlâ insanlığın üçte biri, yetersiz beslenmektedir. Bunun sebebi; imkânların kıtlığı mıdır yoksa sevgi ve merhametin yokluğu mudur? Bir Müslüman, yiyeceklerle ilgili düzenlemeleri yapanın Allah olduğuna inanır. Bu bağlamda, bir bölgenin nüfusu ile beslenme kaynakları arasında bir denge vardır. Sorun, bu denge firarisi yaşamaya toplumları sevk eden nedenleri bulup çıkarmaktır. Meseleyi sadece coğrafya ile ilişkilendirmemek gerekir. Sömürgecilik kadar halklarının özgür irade beyanına engel çıkaran kötü yönetimlerin de payı vardır. 


Kasalardan önce, gönüller açılmalıdır 


Öte yandan, küresel ölçekte yoksulluk sorununa duyarlı olmamak, insanlığımızı yitirmişliğin bir tescili gibidir. Bu manada bugün, modern dünyanın en büyük sorunu, 'kalpsizlik'tir. Kalbi olmayan bir dünyanın merhameti olamaz. Sevgi ve şefkat gibi değerlerden yoksun, yardımlaşma ve paylaşma ahlakından uzak bir hayat algısı, dolaylı olarak her türlü yoksulluğa davetiye çıkarır. Bu sebeple gönüller sevgi ve şefkatle yoksullara açılmadıkça, kasaların açılması imkânsızlaşır. Değerler alanın- da ortaya çıkan yoksullukla mücadele vermeden, maddi alanda ortaya çıkan yoksullukla mücadele vermek zorlaşır. Eğer İslam'da varlıklı insanlardan yoksullara doğru akan muazzam bir kıymetler nehri varsa, bunun arka planında sevgi, merhamet ve hasbilik gibi deruni değerler vardır. Acaba, aç olan insanlar, niçin varlıklı olan insanların mahallelerine değil de cami önlerine gelerek dileniyorlar? Onlar da iyi biliyor ki, merhamet ve şefkatli yürekler bu kutsal mekânlarla irtibatı kopmayan insanlardadır. 
Türkçemizde “Kalpten kalbe yol gider.” şeklinde bir söz vardır. İşte kalpten kalbe, insandan insana irtibat kurmada temel vasıta, şefkat ve yardımlaşma ruhudur. Yardımlaşma ve paylaşma ahlakı, yoksulların sefaletini ve zenginlerin kayıtsızlığını ortadan kaldırır. insanlar arasında maddi farkları azaltır ve insanları sevgiyle birbirine yaklaştırır. 

İslam'ın gayesi, zenginliği kaldırmak değil, fakirliği bertaraf etmektir. Elbette, yoksulluk ve fakirlik 


arasında fark vardır. Fakirlik, normal hayat için lazım olan şeylerin yokluğu ve mutlaka lazım olan 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asgari miktardan daha az kıymetlere sahip olmaktır. Asgari miktar ise, kişiye ve ailesine, toplumun gelişme seviyesine ve maddi imkânlarına uygun olarak maddi ve kültürel ihtiyaçların temini için yetecek kıymetler toplamıdır. Toplumun vazifesi, bir eşitlik gerçekleştirmek olmayıp, her şeyden evvel, herkese mutlaka lazım olan bu asgari miktarı temin etmektir. Yoksulluk ise, fakirliğin tam tersi bir durumdur. islam'ın sosyal tedbirleri, yoksulluğun bertaraf edilmesine münhasırdır. Yoksa mülkiyet eşitliği talebinde bulunmak değildir. Yoksullukla mücadelenin başarılmasında başta sosyal devlet anlayışı olmak üzere, özelde Müslüman zenginlere büyük görevler düşmektedir. Bu problem, ancak, zenginlerin mallarında bulunan yoksulların haklarını tam ve uygun bir biçimde ihtiyaç sahiplerine verdikleri takdirde çözülebilir. (Bkz. Ali izzet Begoviç, Doğu ve Batı Arasında islam, çev. Salih Şahin, İstanbul ts., s. 
232-233.) 


Fütüvvet ahlakının önemi 


islam'a göre insanın görevleri olduğu kadar hakları da vardır. Hatta görevler haklardan önce gelir. 
Çünkü bir insanın hakkı, aslında diğer insanların 








üzerindeki görevidir. insanlar görevlerine özen göstermeyince haklar da korunamaz olur. İslam toplumu, bir çeşit “mükellefler” toplumudur. Bu mükellefiyetlerin başında, toplumun zayıf ve yoksul bırakılmış kitlelerine karşı görevlerimiz gelir. islam, toplumsal hayatta yoksulluk sorununu çözmede “fütüvvet ahlakı”nı öne çıkarmıştır. Fütüvvet, insanları, dünya ve ahirette kendi nefsine tercih etmek demektir. Fütüvvet ahlakının temelini kardeşlik hukuku oluşturur. 
Bir Müslüman, kendisi ihtiyaç sahibi olsa bile, ihtiyacı olan bir Müslüman'ı tercih eder. 
Onun hasbiliğe dayalı bu anlayışının temelini ilahi öğreti oluşturur: “Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, yoksul kardeşlerini tercih edip onların ihtiyaçlarına koşarlar. Kim kendi nefsinin cimriliğinden korunursa kurtuluşa ermiştir.” (Haşr, 9.) Hz. Peygamber (s.a.s.) de hadislerinde bu hasbiliği, imanla ilişkilendirir: “Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini, din kardeşi için de istemediği müddetçe (kâmil manada) iman etmiş olmaz.” (Müslim, Sahih, “iman” 17.) 


insanlara 


Bu yoksul 


uzatılacak bir yardım eli, aynı zamanda istikrar ve huzur arayan dünyaya sosyal barış olarak geri dönecektir. 


Bir başka rivayette de: “Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da o kimsenin ihtiyacını giderir.” 
(Tirmizi, Sünen, “Hudud” 3.) buyrulur. 


Adalet, güvenin sigortasıdır 


Yoksullukla mücadelenin önemli ayaklarından birisi de servet dağılımında adalet ilkesine uygun hareket etmektir. İslam, servet dağılımında adaletsizliğin bütün sosyal hastalıkların temeli olduğu görüşüyle hareket etmiş ve servetin olabildiğince tüm toplum kesimleri arasında hakkaniyet ölçülerine uygun bir şekilde bölüşümünü tavsiye etmiştir. Bir toplumda gelirin % 80'ini % 20'lik bir azınlık paylaşır, gelirin % 20'sini de nüfusun % 80'lik bir çoğunluğu paylaşırsa böyle bir toplumsal yapıda sosyal barış derin yara alır. Yaşadığımız dünyanın pek çok yerinde, gelir dağılımı bakımından ülkeler, bölgeler, iller, meslek örgütleri, eğitim kurumları, iş alanları arasında korkunç uçurumlar vardır. 
Gittikçe gelir dağılımındaki adaletsizlikler artmak- ta, bu durum gelir düzeyi düşük kişi, ülke, bölge ve eğitim kurumlarının aleyhine işler bir pozisyon izlemektedir. İçinde yaşadığımız dünyada toplumsal sorumluluk duygusundan uzak yaşayan, parayı nerede harcayacağının, evini nasıl en lüks hâle getreceğinin, iştahını sun'i yollarla artırmak için hangi yiyecekleri sofraya taşıyacağının hesabını yapan, bu hayatı şaşkınca ve sorumsuzca yaşayanlar, ne yazık bazı yoksulları, toplumun huzurunu bozan davranışlara sevk etmektedirler. (Bkz. 
Avcı, “Yoksulluğa Karşı Sosyal Dayanışma”, s. 133.) Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kullukla, güven ve açlıktan kurtulma arasında bir bağ kurulur. 
(Bkz. Kureyş, 3-4.) Burada Allah'a kulluktan maksat, adalet ve hakkaniyet temelli bir hukuk düzenine bağlanmaktır. Gerçekten de her türlü yoksulluğun olduğu bir atmosfer, her türlü kötülüğün boy atması için hazır ve mümbit bir zemindir. Örneğin, bugün büyük bir ekonomik kriz yaşayan Arjantin'de hırsızlık % 6,4, cinsel taciz % 6,4; Brezilya'da hırsızlık suçu oranı % 12,2; cinsel taciz % 7,5 artmıştır. 
(WORLD BANK, 2001: 142, 208-209.) Eğer bir toplumun mevcut kaynakları, bütün toplum kesimleri arasında âdil ve hakkaniyet esaslarına göre bölüşümü gerçekleştirilemez de bazı toplumsal gruplar refah içinde yaşayabilecek şekilde pay sahibi kılınırken, gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanan toplumun diğer kesimleri günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak bir şekilde yoksulluk ve açlık 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sınırının altında yaşamaya mahküm edilirse, böyle bir ortamda yoksulluk, ruhi gelişmenin en büyük düşmanı olur. Bazen de bütün toplumu Allah'a karşı sorumluluk bilincinden uzaklaştırarak ruhi gelişmeyi öldürücü bir materyalizmin kollarına iter. 
Hz. Peygamber'den gelen şu uyarı, bu tehlikeye dikkatlerimizi çeker: “Fakirlik insanı küfre yaklaştıra yazdı.” (Münâvi, Şemseddin Muhammed, Feyzu'l-Kadir, Beyrut, 1982, IV, 542.) Ünlü romancı Wictor Hugo'nun dediği gibi, “Aç insan inançlarını yer.” Eğer yoksulluğun ortadan kaldırılmasında üzerimize düşen görevler bihakkın yerine getirilmezse, bundan sadece yoksullar değil, hepimiz, bütün bir insanlık ailesi zarar görür. 


eder. 


İnsanların eşitliği ilkesinin önemi Yoksulluğun çözümsüz hâle gelmesinin en büyük etkenlerinden birisi, haklar ve hukuk önünde insanların eşitliği prensibinin ihlal edilmesidir. O halde, bu zihniyetin düzeltilmesi gerekir. islam, insanların; kökte ve gidişte, hayatta ve ölümde, haklarda ve borçlarda, kanun ve Allah huzurun- da, dünyada ve ahirette eşit olduğu prensibini getirmiştir. Bütün insanlar Allah'ın birer eseridir ve hepsinin kökü birdir. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. 
Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır.” (Hucurat, 13.) Nitekim Hz. Peygamber de Veda Hutbesi'nde insanlığın eşitliğini ve ancak üstünlüğün Allah'a karşı sorumlulukları yerine getürmekle sınırlandırıldığını vurgulamıştır: “Siz hepiniz Âdem'in neslindensiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. 
Bu üstünlük ancak Allah'tan korkmakla (takva ile) olur.” (M. Hamidullah, islam Peygamberi, (çev. S. Mutlu- S. 
Tuğ), istanbul, 1969, 11, 66.) Gerek yukarıdaki ayette ve gerekse Hz. Peygamber'den gelen bu rivayette, açıkça hukukun üstünlüğü ilkesi ortaya konmuştur. Önemli olan bu ilkenin teoriden pratiğe yansıtılmasıdır. 


Yeni bir komşuluk konseptine duyulan ihtiyaç 
Görüldüğü gibi yoksullukla mücadelenin çözü- 


münde, fütüvvet ahlakı, adalet ve eşitlik gibi degerler büyük rol oynamaktadır. Bu dinamiklere 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Bir Müslüman, kendisi ihtiyaç sahibi olsa bile, ihtiyacı olan bir 
Müslüman'ı tercih 


evrensel ölçekte hayatiyet kazandırmadıkça yoksullukla mücadele sadece lafta kalacaktır. Onun için Kur'an bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir: “litekünü şühedâe ale'nnâs/insanlara şahit olasınız.” (Bakara, 143.) Şahit kelimesinin anlamlarından birisi de “sorun çözen adam” demektir. O halde, biz Müslümanların gerek yerel ve gerekse evrensel ölçekte bütün insanlığı tehdit eden dünya çapındaki temel sorunlara çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu küresel sorunların en yaygın olanları arasında; yoksulluk, gelir dağılımında korkunç adaletsizlikler, cehalet, seçme ve seçilme özgürlüğünden yoksunluk, ifade özgürlüğünün olmayışı, cinsiyet ayrımcılığı, kadın ve çocuklara karşı şiddet kullanma, etnik ve mezhepsel çatışmalar gelmektedir. Evrensel bir dinin mensupları olan bizler, modern dünyanın ürettiği problemlerden “bana ne” mazeretine sığınarak kaçamayız. Eğer asrın idrakine İslam'ı söyleteceksek, bu sorunlara cevaplar bulmamız gerekmektedir. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız bu küresel sorunların en meşhurlarından birisi “yoksulluk” sorunudur. 
Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene ramazan ayı için acil durumlar taşıyan yerel veya evrensel bir sorunu tema olarak seçmektedir. Bu yıl ramazan ayı için seçtiği “komşuluk” teması yoksullukla ilişkilendirilmiş ve “her evden bir fitre bir iftar Afrika”ya kampanyasıyla sorunun çözümü yolunda adım atılmıştır. Hiç şüphesiz gündem belirleme anlamına gelen bu çağrı, ülkemizde kısa sürede bir merhamet soluğuna dönüşerek meyvesini vermiştir. Aynı zamanda bu çağrı, modem zamanların yeni bir komşuluk konseptine olan ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Bu soylu ve erdemli çıkış, genişleyen coğrafyamızın bize yüklediği tarihi bir sorumluluktur. İslam yoksullukla mücadelede ne din, ne mezhep ve ne de etnik köken farkını dikkate alır. 
O, bütün insanlığı Âdem'in çocukları olarak görür. 
Bu konuda Hz. Peygamber'den gelen şu uyarı çok çarpıcıdır: “Komşusu aç iken bunu bildiği halde kendisi tok yatan kimse, gerçekten iman etmiş olamaz.” (es-Suyüti, Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-Câmiu's-Sağir, Kahire ts. 11, 228.) Dikkat edilirse bu rivayette “komşu” kavramının ne dini ve ne de etnik yapısı söz konusu edilmiş, doğrudan “insana saygı” temelli bir yaklaşım sergilenmiştir. Kaldı ki, “uzak komşu” kavramı bizzat Yüce Yaratıcı'nın şu ilahi mesajında söz konusu edilmiştir: “Onun için Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 





uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 
(Nisa, 36.) Artık komşuluk kavramını maddi mesafe olarak kendi evlerimize uzaklık ya da yakınlık olarak belirlemek mümkün değildir. 


Çağımızda küreselleşme; bilgi, sermaye, eşya, politika, din ve ekonomi alanlarında sınırları oldukça aşan bir boyut kazanmıştır. 
Uzaklık kavramı izafileşmiş, zaman ve mekân anlamını yitirmişür. Uzak bölgeleri birbirine bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkiler gelişen iletişim teknolojisi vasıtasıyla evimizin içine kadar taşınmıştır. Bu sebeple komşu kavramı, hangi inanca sahip olursa olsun, hiçbir ayırım yapılmadan bütün yakın insan unsurunu içine alır. 
Bir Müslüman olarak komşumuzun dini veya etnik kimliği ne olursa olsun bir insan olarak bir sorunu olduğu zaman çözme yolunda çaba harcamalıyız. Böylesi girişimler sıcak dostlukları ve gönül bağlarını daha da pekiştirir. Bireyleri ve toplumları birbirine yaklaştırır. Nitekim Hz. Peygamber, Yahudi olan hasta bir komşusunu ziyaret etmiş, bu durum, o kimsenin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Onun sahabesi de aynı yolu izlemiştir. Yine bir defasında Hz. Ömer'in oğlu Abdullah bir koyun kesmiş, oğluna, önce 
Yahudi olan yakın komşusuna bu etten ikram edilmesini emretmiştir. (Gazâli, E£bü Hâmid Muhammed, İslam Nizamı, (çev. Y. Arıkan), İstanbul 1969, s. 
636.) Elbette bu âlicenap tavırda Hz. Peygamber (s.a.s.)'in: “Cebrail bana komşuyu o derece tavsiye etti ki, ben Allah'ın komşuyu mirasçı yapacağını zannettim.” (Nevevi, Riyâzü's-Sâlihin, 1, 340.) Uyarısı, etkili olmuştur. 


ortadan 


görür. 


Bugün Afrika'da 40 milyon insan kronik açlık, susuzluk çekmekte, insanca barınma imkânlarından yoksun yaşamakta ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele vermektedir. Binlerce insan yaşamını yitirmektedir. Bütün bu yaşanan hayatlar ekranlar aracılığıyla hergün evimize taşınmaktadır. İşte bu yoksul insanlara uzatılacak bir yardım eli, aynı zaman- 


Eğer yoksulluğun 


kaldırılmasında üzerimize 

düşen görevler bihakkın yerine getirilmezse, bundan sadece yoksullar değil, hepimiz, bütün bir insanlık ailesi zarar 





da istikrar ve huzur arayan dünyaya sosyal barış olarak geri dönecektir. Bu sebeple Hz. Peygamber, zekâtı, zengin ve fakir arasında kurulan bir köprü- ye benzetir: “Zekât, İslam'ın köprüsüdür.” (Aclüni, ismail b. Muhammed, Keşfu'- Hafâ, Beyrut 1351, 1, 53.) Çünkü yardımlaşma ve paylaşma ahlakının geçerli olduğu bir toplumda sınıfsal çatışma olmaz. Aksine orta bir sınıf gelişir. 
Böyle bir toplumsal dokuda, mal ve can güvenliği sağlanmış olur. 


Sonuç olarak söylemek gerekirse, uluslar arası düzeyde gittikçe ülkemizin sosyal itibarı artmaktadır. Bunda da aziz milletimizin evrensel ölçekte adalet, eşitlik, hakkaniyet, paylaşma, yardımlaşma, yoksullarla dayanışma ve arabuluculuk gibi alanlarda yüksek duyarlılık göstermesinin büyük payı vardır. Somali'den yükselen feryada başta devlet ricalimiz olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Toki, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları duyarsız kalmamış, ses vermiş ve köprü görevi yapmıştır. Ben inanıyorum ki bu yardımlar ramazan ayından sonra da artarak devam edecek ve kalıcı hâle dönüşecektir. Türkiye'nin bu tavrı, Somali halkı tarafından unutulmayacak, uzak komşumuz olan Somali ile Türkiye arasında kurulan gönül köprüleri bizi birbirimize daha da yaklaştıracaktır. 


Ne mutlu,"Veren el alan elden daha iyidir.” Nebevi kavline uygun hareket edenlere!... 
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D Gündem 


Dr. Necdet Subaşı 
DİB Strateji Geliştirme Başkanı 





Acı çeken n'eylesin? 


Gerek Diyanet gerekse dış dünyadaki hareketliliklere karşı her zaman kendine özgü ilgi ve şefkatiyle göz dolduran vatandaşlarımızın ortak vizyonu, bugün Somali'de yaşananlar karşısında kalıcı bir inisiyatif 


üstlenmeyi zorunlu kılmıştır. 





D iyanet İşleri Başkanlığı, başlattığı yeni bir uygulamayla şimdiye kadar rutin bir ilgiyle takip edilen mübarek gün ve gecelerde kimi duyarlılıkların hatırlanması ve ihya edilmesi amacıyla öncü birtakım adımların atılması yönünde fark edilebilir bir çaba içine girmiştir. Bu amaçla başta kandil geceleri olmak üzere birer temsil, şiar ve manevi coşku atmosferi olarak bilinen gün ve gecelerde, toplumsal etki ve ağırlığını giderek kaybeden değerlerin canlandırılmasına yönelik olarak yeni bir bakış açısını hayata geçirdi. Esasen bu uygulamalar sayesinde, birer tezkiye ve vuslat vesilesi olarak bu gün ve gecelerde dini duygu ve coşkularda tam bir patlama yaşanmakta, Müslümanlar kendi varlık ve 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2E. 


re HEN 


imkânlarını yeni bir öz bilinçle gözden geçirme fırsatı yakalamaktadırlar. Bu çerçevede 2011 ramazan ayında da komşuluk kavramı etrafında bir özen, dikkat ve duyarlılık harekete geçirildi. 


Ne var ki komşuluk kavramı etrafında oluşan dikkatin sınırları öngörülmemiş bir coğrafi zeminde kendine karşılık bulmakta gecikmedi. Uzaktaki komşularımız arasında kıta Afrikası, özellikle açlık ve sefaletin kol gezdiği Somali'de komşuluk kavramının belli başlı tüm bileşenlerini harekete geçirmeyi zorunlu kılan bir duyarlılık oluştu. 
Somali, içinde kültür, kimlik, sömürgecilik mirası ve dünya sisteminin tersine işleyen çelişkilerin- den kaynaklanan pek çok nedenleriyle bugün in- 





sanlığın yegâne imtihan alanı olarak kendini teşhir diyor. Bu bağlamda Diyanet işleri Başkanlığı, Somali'deki belki de tarihte yüzyılın insanlık ayıbı olarak yerini alabilecek emsalsiz açlık ve kitlesel ölümler karşısında, insani ve İslami bilincin bir gereği olarak küresel ölçekte yeni bir misyon üstlenmek durumundadır. 


Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili kanunda kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarının bir parçası olarak Müslüman toplumun vicdanını yaralayan konularda temsil rolü üstlenerek kalıcı ve etkin girişimlerde bulunmaktadır. Esasen öteden beri sınırlarını sadece yurttaşlık temelinde yurt ve dünya sathındaki vatandaşlarımızın dini taleple- 


rini yerine getirmekle kayıtlı tutan Diyanet, artık dünya ölçeğinde insanlık için gerektiği her seferinde adım atmaya kendini mecbur hissetmektedir. Dünyanın hemen her tarafında şu ya da bu nedenle yaşanan ciddi sayılabilecek düzeyde yakıcı sorunlar ve sonuçları kendi sınırlarını aşan hayati problemler karşısında yapılması gereken, duyulduğu, görüldüğü, fark edildiği ve kavranıldığı andan itibaren gereken adımları atmak ve bu konuda hiçbir sınır tanımamaktır. Nitekim gerek kurumsal düzeyde Diyanet gerekse dış dünyadaki hareketliliklere karşı her zaman kendine özgü ilgi ve şefkatiyle göz dolduran vatandaşlarımızın ortak vizyonu bugün Somali'de yaşananlar karşısında kalıcı bir inisiyatif üstlenmeyi zorunlu kılmıştır. 


Bu bağlamda devlet düzeyinde üstlenilen misyonun harekete geçirilmesinde kuşkusuz en büyük adımı Diyanet İşleri Başkanlığı üstlenmiştir. 
Daha önce de Diyanet, değişik vesilelerle halkımızın yüksek duygularının tercümanı olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan felaketlere asla bigane kalmamış bu çerçevede 2005'de Pakistan ve Güneydoğu Asya'da yaşanan sel ve tsunami felaketlerine, 2009'da Filistin'de yaşanan insanlık dramına, 2010'da da Haiti ve Kırgızistan'da yaşanan felaketlere karşı inisiyatif üstlenmiş ve yardım kampanyaları düzenlemiştir. 


Hiç kuşkusuz Somali'de yaşananlar, orada dünyanın gözü önünde cereyan eden gelişmeler karşısında duyarsız kalmak ciddi bir insanlık sorunu olarak değerlendirilmelidir. Somali'de yaşananlar insanlığın artık asla geçiştiremeyeceği yeni birtakım soruları gündeme getirmektedir. Mevcut durumun tarihsel, ekonomik, sosyolojik nedenleri üzerinde kafa yormak; neden ve niçin sorularına cevap vermek, orada kalıcı politikalar eşliğinde hayatı rahatlatmanın imkânlarına odaklanmak tabii ki gereklidir. Ancak şimdi, açlıkla karşı karşıya olan insanlara kalıcı bir şekilde destek olmak ve hayatın aleyhlerine işleyen akışına bir set çekmek, müdahale etmek de bir o kadar gereklidir. 


Nitekim bugün ciddi bir meblağa ulaşan yardım kampanyasında aslolan mevcut sorunları olabildiğince azaltabilecek tedbirleri ortaya koymak, ardında da mazlumlara, Kur'ani ifadeyle mustaz'aflara kalıcı bir rahatlama sağlamaktır. Ne var ki biri lehine diğerini ihmal etmek gerçekçi adımların atılmasına her zaman engel olacaktır. 


Esasen İslami gelenekte de doğrudan fakir ve fukaranın görülmesi, ona yardım elinin uzatılması aciliyet kesbetmektedir. Ramazan vesilesiyle hemen her Müslümanın tam bir duygu fırtınası eşliğinde kendi insanlığını gözden geçirdiği, kendi imtihanıyla başbaşa kaldığı bir ortamda başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere tüm kurumlara düşen sorumluluklarını üstlendikleri kitlenin hissiyatını sınır ötesi dünyalara taşıma hususunda acze düşmemeleri ve öncelikli olarak inleyen sabiyi, ağlayan anneyi rahatlatmaları ve uzak coğrafyalarda bütün bu acıları bir daha yaşatmayacak yeni ve kalıcı bir sosyal hizmet ağına öncülük etmeleridir. 
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Bİ Gündem 
Abdulbaki İşcan 


İri, gözlü esmer çocuk 












Burası 
Afrika... 
Çocukları açlığın, büyükleri çaresizliğin vurduğu bahtı kara kıta... 


=y 





ri gözlü esmer çocuk öldü, onu bir başka iri gözlü esmer çocuğun yanına defnedecekler. 


Tok karnına ağlayamadan yumdu gözlerini... 


Açlığı, susuzluğu hayat bildi, dünya böyle zannet tü... 


Ama açlığın kocaman elleri varmış, susuzluğun kocaman ağzı ve kocaman gözleri varmış, çocuk aklıyla bilemedi. 


Annesinin kaçıncı ciğer paresiydi iri gözlü esmer çocuk, babasının kaçıncı çöl kumlarına verdiğiydi, bilemedi. Bilemedi varlık nedir, yokluk nedir, karın tokluğu nedir; bilemezdi. 


İri gözlü esmer çocuk hiç gülmedi. Etrafında gülen insanları da fark etmedi. Bir annesinin kollarını bildi, birde yüzüne yapışan karasinekleri... Başka da bir şey olmadı hayatında... 


İri gözlü esmer çocuk, başka ülkelerin çocuklarını da göremedi, hatta başka şehrin çocuklarından da haberi olmadı. 


iri yapraklı bir ağacın altında, altın sarısı saçlı bebeklerle dertleşemedi, sokaklarda üç tekerlekli bisiklet süremedi... Başka ülkelerin çocuklarının oyuncaklarını, biriktirdikleri harçlıklarını ona gönderdiklerini de duyamadı. Duysaydı sevinecekti ve gülecekti... 


İri gözlü esmer çocuk öldü, onun yanında toprağa verilen yine iri gözlü esmer bir çocuk olacak. 


Oyun nedir bilmedi iri gözlü esmer çocuk, çevresinde oynayan çocuklar da olmadı hiç. 


Bir annesinin gözlerindeki çaresizliği gördü, bir de gökyüzünün rengini... Başka da bir şey takılmadı bakışlarına... 


Karanlıkta aniden parlayarak sönen iki yıldız gibi gözlerini yumdu. Annesi iki eliyle okşadı yüzünü. 
Babası sardı kefenini, itinayla toprağa koydu. 


Kaç çocuk onun gibi hayata veda etti anlamadı, daha kaç çocuk gidecekti, anlayamadı... 


Elleri ve ayakları hiç tutmadı iri gözlü esmer çocugun. Güç yetiremedi bedenine, nefes dahi almakta güçlük çekti her seferinde, ölümü soludu sanki. 
Bir tek gözlerini çevirebildi sağa ve sola; bıçak gibi keskin, buz gibi soğuk bakışlarla... 

O ağlamayı bildi sadece, gülmeyi kimse ona öğretmedi. 

Gülmeyi öğrenememiş ıslak, iri gözlü esmer çocuk. Ağladığında kara iklimleri de beraberinde getiren... ah bir gülsen! Gülsen de paylaşacağımız 


bir sevincimiz olsa seninle. O zaman kirpiklerinde bir ilkbahar belirecek ve inan seninle beraber atan yürekler de sevinecek. 


içimizdeki yangın, kalbimizdeki kuraklık, evimizdeki yokluk, ilimizdeki kıtlık, elimizdeki çaresizlik ve kalbimizdeki yara... Yüzünü yüzümüze çevir. 
Daha fazla acizliğin hüznü çökmeden üzerimize, bütün dünyayı sığdırdığın gözlerinle bak bize ve gülümse. 


Kurak ülkelerde beliren suskunluğumuz aldatmasın seni. Çöl kumlarında kendini gösteren acizliğimize ve tükenmişliğimize de aldırış etme, sen gülümse. Nasır tutmadan yüreklerimiz, aklımız fikrimiz daha fazla kesintiye uğramadan kömür gözlerinle bak bize. Ne olur, bir kere olsun gülümse... 
Gecenin açlığa, gündüzün susuzluğa büründüğünü fark edemedik biz. Anlamadık darda kalmışın halini, yoksulluğu, yoksunluğu anlayamadık. 
İnsanlık nedir bilemedik... 


Bir kere gülümsemen yeniden hayat verecek bize. 


Ama iri gözlü esmer çocuk öldü. Onun defnedileceği yer, ya kuru dalların arası ya da üzerinde hiç oyun oynanmamış kumlukların bir köşesi olacak. 


İçinde çocuksu ne varsa hepsini bıraktı çölün kumlarına ve cılız ve çaresiz inlemeleriyle savurdu sanki kâinatın dört bir yanına... 


Hiç bu kadar özlenmemişti yağmur, hüzün hiç bu kadar dağılmayı beklememişti. 


Gülmeyi bilmeyen gözler hiç bu kadar büyümemişti ve düşünceler hiç bu kadar kedere dönüşmemişti. 

Düşüncelerin nasıl fakirleştiğini, nasıl merhametten uzaklaştığını düşündüm. Sonra iri siyah gözleri, kemiklerin içine sızmış derisiyle bedenleri düşündüm... Kırılacak dala benzeyen elleri düşündüm... 'Hangi çocuğumun yaşama ihtimali daha fazla, hangisini ölüme terk edip yola devam etmeliyim” diyen anneyi düşündüm birde... Bir lokma için, açlıktan ölen yavrusunu gömmeyip canlı gibi gösteren yüreği düşündüm... Çocuklarına ekmek bulamayan babayı düşündüm... 


Sonra yaşadığımız hayatı düşündüm, ölümü düşündüm sonra. 


Burası Afrika... Çocukları açlığın, büyükleri çaresizliğin vurduğu bahtı kara kıta... 


Buranın çocukları iri gözlü olur. 


Burada iri gözlü çocuklar gülmeyi öğrenemeden ölürler ve yaşıtlarının yanına gömülürler. 
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D. Din-düşünceyorum 


Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





Ameli ahlak da 


imanı etkiler 


Birey, ahlaki değerlerini bizzat kendisi bilgiyle ve bilinçle oluşturarak benimsemişse, yani bu değerlere tahkiki imanla bağlanmış ise, bunlarla tutum ve davranışlarının arası kolay kolay açılmaz. 


başlıklı yazımda (Bk. Aydın, Ağustos, 2011.) 

bireyin imanının, ahlaki tutum ve davranışlarını belirleyici rolü üzerinde durmuştum. 
Yazının sonunda ahlaki eylemlerin de imanı etkileyeceğine işaret etmiş ve bunun bir başka yazıda ele alınması gerektiğini belirtmiştim. Bu yazıda, amelin imanı etkilemesi meselesini ele alacağım. 


ii ilişkisi Bağlamında Ahlak” 


Birey, ruh ve bedeniyle, dolayısıyla duyguları, düşünceleri ve eylemleriyle bir bütündür. Bireyin dünyasında bunlar birbirinden tamamen kopuk değil, aksine birbiriyle irtibatlıdır ve karşılıklı etkileşim içindedir. Bu bütünlüğü oluşturan unsurlar arasında oluşan bir kopukluk, bir çelişki, bireyi rahatsız eder ve hemen bu çelişkiyi gidererek bu rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. Nitekim islami kimlik tasavvuru da, müminin varlık bütünlüğüne ve bu bütünlük içinde tam bir tutarlılığa özellikle vurgu yapmaktadır. Özüyle sözü çelişenleri eleştirdiği gibi (Fetih,11.), sözüyle ameli bağdaşmayanları da yermektedir. “Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylersiniz? 
Yapmadığınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok büyük bir gazaba sebep olmaktadır.” (Saf, 2-3.) 


İşte inandığı ahlaki değerlerle tutum ve davranışlarının arası açıldığı zaman da birey, rahatsız olur ve bunu gidermeye çalışır. Birey, inanıp benimsediği ahlaki değerlerle eylemleri çeliştiğinde onları uzlaştırmaya çalışırken iki yoldan birini izler. 
Ya yaptığından pişmanlık duyarak yeniden eylemini inandığı değerlere uygun hâle getirmeye, ya da değerlerinde değişiklik yaparak eylemlerini 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onaylayacak hâle getirmeye gayret Henüz ahlaki birey, önceden günah, yanlış ve çir- eder. Şayet bu birey, ahlaki değerle- değerleri kin bulduklarını artık doğru ve gürini bizzat kendisi bilgiyle ve bilinçle egerleri zel görmeye başlamaktadır. Onun oluşturarak benimsemişse, yani bu oluşmamış için, daha önce yaptığında rahatsızdeğerlere tahkiki imanla bağlanmış çocuklar, lık duyduğu tutum ve davranışlar- 


ise, bunlarla tutum ve davranışlarının arası kolay kolay açılmaz. Çünkü böyle biriman, kişinin tutum ve davranışlarını belirleyici, yönetici işleve sahiptir ve aynı zamanda kendisinin 


çevrelerinde gördükleri tutum ve davranışları 


dan artık rahatsız olmamaktadır. Hz. 
Peygamber'in, işlenen her günahın kalpte siyah bir leke bıraktığını ve bu lekeler çoğaldıkça kalbin/vicdanın artık hakikati gösteremez hâle gel- 


belirleyici olduğu bu güzel davra. Öğrenir ve diğini belirttiği hadisi (Beyhaki, şuabu'lnışlarla sürekli beslenmekte, gücü- arkasındaki iman, V, 440, Hadis no: 7205.) bu gerçekli- e U MM 

Eb e li Sanıyorum, şu hadisleri de bu çerçedeğerlerden kaynaklandığı gibi, dö- farkında olmasalar vede değerlendirmek gerekir: “İyilik, aa eien K a NA sa bile onları güzel ahlaktır. Günah ise, senin içini a guc nie Mir ilede puiunmak: sahiplenirler. kemirip rahatsız eden ve onu insan- 


tadır. Böyle birisi, inandığı değerlere aykırı davrandığında son derece vicdani ıstırap duyar ve genelde tutum ve davranışlarını tekrar değerlerine uygun hâle getirme kararını alarak rahatlar ve bu kararın gereğini de yapar. 
Böylece, bireyin imanıyla ameli arasındaki çelişki, kısa süreli olur, uzun süre devam etmez. 


Şayet birey, benimsediğini iddia ettiği ahlaki degerlere taklidi imanla bağlı ise, yani bu değerleri bizzat anlamlandırıp bilinçle benimsemiş değilse bunlarla eylemlerinin çelişmesi durumunda duyacağı vicdan azabı, taklit düzeyi oranında zayıf kalacaktır. Bu durumda, oluşan çelişki nedeniyle duyduğu rahatsızlığı diğer yolla giderme ihtimali yüksektir. Yani bu defa, inandığı değerleri, yeni tutum ve davranışlarını onaylayacak hâle dönüştürerek aralarında uzlaşmayı sağlayıp rahatlamaya karar verebilir. 


Bu ikinci yolla uzlaştırma işlemi, ilkinde nispeten sancılı olsa da, ikinci ve müteakip denemelerde bu sancı giderek azalıp yok olacaktır. Çünkü başlangıçta yaptığı şeyin doğru olduğuna ilişkin sahip olduğu kanaatl(ler)i şöyle veya böyle varlığını sürdürmekte ve birtakım iç ve dış faktörlerin etkisiyle (Bk. 
Aydın, Ağustos, 2011.) bunları bastırmaya çalışmakta iken, ondan sonra tutum ve davranışlarını sürdürdüğünde bu kanaatl(ler)i giderek yok olmaktadır. 
Sonuçta bu birey, evvelce “kabul ettikleri”nin değil de artık “yaptıkları”nın doğru olduğuna inanır hâle gelmektedir. Bir başka ifadeyle o, inandığı gibi yaşayamadığından dolayı artık yaşadığı gibi inanma- ya başlamaktadır. İnançlarını/kanaatlerini, eylemlerine uygun hâle dönüştürmektedir. 


Bu noktada, değerlerindeki dönüşüm nedeniyle 


ların bilmesini arzu etmediğin şeydir.” (Ahmet b. Hanbel, müsned, IV, 182, Hadis no: 17669.) “Kalbinden fetva al. iyilik, içinin rahatladığı ve kalbinin mutmain olduğu şeydir. 
Günah ise, insanlar fetva verseler de, içini tırmalayıp kalbinde huzursuzluk/tereddüt oluşturan şeydir.” (Ahmed b.Hanbel, Müsned, IV, 194.) Fıtratını koruyup geliştirdiği oranda birey, gerçekte günah olan şeyler karşısında rahatsız olur. Günahlarla, yanlış davranışlarla fıtratının saflığını yok ettiği takdirde, bu hadislerde belirtilen “günahtan rahatsız olma” durumu, zamanla ortadan kalkar; hatta bu insan günahtan zevk alacak noktaya bile gelebilir. 


Birey yaptığı hatalardan hemen dönmeyip sürdürdükçe bu kötü amellere göre onun iç dünyasının da şekillendiğini ve zamanla tamamen dönüştüğünü şu hadis çok daha net biçimde dile getirmektedir. “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de şüphesiz cennete iletir. 
İnsan doğru olmaya ve doğruluğu araştırmaya devam eder ve neticede Allah katında sıddik/dosdoğ- ru diye yazılır. Yalan da fücura/kötülüğe götürür. 
Fücur ise cehenneme iletir. Kişi yalan söyleye söyleye sonuçta Allah katında “yalancının teki/kez- zab” diye yazılır.” (Müslim, Birr ve Sıla; 29, Hadis no: 6803.) 


Kur'an'ın dile getirdiği, “kalplerin katılaşması” (Bakara, 74.) ve “insanın Allah'ı unutması nedeniyle, kendini unutur hâle gelmesi” (Haşr, 19.) olguları da, aynı gerçekliği dile getirmektedir. İslam'da küçük günahlara devam etmenin büyük günah sayılması da, böyle bir sonucun doğmasına yol açması sebebiyle olsa gerektir. 


Güzel düşünüp güzel davranışlarda bulundukça, kişinin iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırma 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yeteneği daha da gelişecektir: “Ey iman edenler! 
Eğer Allah'a karşı saygılı olursanız (O'nun hoşlanmayacağı kötülüklerden uzak durursanız), O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış (Furkan) 
verir...” (Enfal, 29.) 


Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, kitle iletişm araçlarının küresel ölçekte etkili olduğu günümüz açık/çoğulcu toplumunda birey, çok çeşitli kaynaklarla etkileşim içinde olduğun- dan söz konusu değişim daha da yaygınlaşmış ve hızlanmıştır. Bunu kendi hayatımızda ve çevremizdekilerin hayatında açık seçik görmekteyiz. Şu da var ki, bu değişim ve dönüşümün hep olumsuz yönde olduğu söylenemez; olumlu yönde de gerçekleşebilmektedir. 


Madem ki, bireyin tutum ve davranışları, onun iç dünyasını etkileyip dönüşümüne katkı sağlamaktadır, öyleyse bireyin şu veya bu saikle güzel tutum ve davranışlar sergileme durumunda olması ve kötülerinden uzak kalması büyük önem arz etmektedir. Hasbelkader yaptığı hatalı davranıştan da hemen uzaklaşltırıl)ması için çabalamak/ önlemler almak gerekmektedir. 


Güzel düşünüp güzel davranışlarda bulundukça, kişinin iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırma yeteneği daha da gelişecektir. 


İslam kültür geleneğimizde şöyle bir söz vardır: “İhlasa riyadan geçilerek varılır.” Bu sözden konumuz açısından şöyle bir anlam çıkarılabilir: Kendi ahlaki değerlerini henüz oluşturamamış kişi, gösteriş kaygısıyla, desinler için, yani dış çevreden gelecek ödül veya ceza nedeniyle güzel ahlaki tutum ve davranışlar sergileyebilir. Bu durum, henüz ahlaki değerlerini oluşturamamış yetişkinlerde görülebilse de, özellikle dışa bağımlı dönemdeki çocuklarda her zaman görülür. 


Bu güzel tutum ve davranışları sürdürdüğü takdirde zamanla bunlar onun iç dünyasına da yansır, karakteri buna göre şekillenir. idrak düzeyi geliştikçe bu ahlaki tutum ve davranışları üzerinde düşünmeye, onları sorgulayıp anlamlandırmaya çalışarak onlara kaynaklık edecek ahlaki değerlerini oluşturur. Bir başka ifadeyle, ameli ahlakının nazari boyutunu inşa eder. Böylece özüyle sözü, 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düşünceleriyle eylemleri uyum içinde tam bir varoluşsal tutarlık kazanır. 
Kendini gerçekleştirmek suretiyle, dürtülerinin ve dış çevrenin güdümün- den çıkıp, ahlaki özgürlüğüne kavuşmuş olur. 
Yani riyayı, süm'ayı arkada bırakıp samimiyet iklimine, girer, ihlaslı hâle gelir. Bundan böyle onun tutum ve davranışları, ne güdü ve dürtülerinin itmesiyle ne de dıştan gelecek ödül ve cezaların etkisiyle oluşur. Onların oluşması- nın arkasında yatan etmen, sadece ve sadece doğru olduklarına inanmasıdır. 


Özellikle çocukların ahlak eğitimi, ahlaki gelişimleri açısından meseleye bakarsak, yeterince anlamlandıramasalar bile güzel ahlaki davranışlar sergilemelerini sağlamak, son derece önem arz etmektedir. Çocuklar için güzel örnek olmak, güzel ahlakın somut olarak tezahür ettiği bir çevre hazırlamak, o çevrenin atmosferini soluyarak büyümelerini sağlamak, onların ahlak eğitimi açısından son derece etkin role sahiptir. Bu, onların güzel ahlak sahibi olmalarının yolunu açar. Aksi bir durum olursa, yani çocuklar kötü ahlaki tutum ve davranışları tanıyıp onları sürdürürlerse, o takdirde de, bunlar onda karaktere dönüşür, kötü ahlaki kanaatlere sahip olurlar. 


Henüz ahlaki değerleri oluşmamış çocuklar, çevrelerinde gördükleri tutum ve davranışları öğrenir ve arkasındaki anlam(lar)ın farkında olmasalar bile onları sahiplenirler. Zamanla anlama ve kavrama yetenekleri geliştikçe, bu tutum ve davranışlar üzerinde düşünmeye, onları sorgulayıp değerlendirmeye çalışırlar. Bu yeni anlayış ve oluşturdukları değerlere göre gerçekte kabullenilmeye değer buldukları tutum ve davranışlara sahip çıkmaya devam ederken, uygun bulmadıklarını terk ederler. 
“De ki, herkes mizaç ve meşrebine göre hareket eder.” (isra, 84.) 


Kaynaklar: 


Aydın, M. Şevki, “İman-Amel ilişkisi Bağlamında Ahlak”, Diyanet Aylık Dergi, Ağustos, 2011. 
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Hz. Muhammed ve rahmet toplumu 


Onun rahmet peygamberi oluşunun ispatı, hayatıdır. Hayatıyla bize gösterdiği rahmet peygamberliği sıfatının birincil kaynağı ise yine Kur'an'ın kendisidir. 


slam öncesi cahiliye toplumu, ca- 
Pis adetlerin, kötü ahlakın, kadına, yoksula, mahrum ve mazluma zulmün egemen olduğu bir toplumdu. İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)'in içinden çıktığı ve peygamber ilan edildiği toplumda hakkın ölçütü, güçlü ve zengin olmak idi; buna göre güçlü iseniz haklı, zayıf iseniz haksız idiniz. Gücü elinde bulunduran aktörler, zayıfları ezme konusunda sınır tanımıyorlardı. Yabancının mallarını alıyor, ama parasını vermiyorlardı. Çocukların ve kadınların bir değeri yoktu. Kadınlar aşağılanıyor, babanın kararıyla kız çocuklar diri diri gömülebiliyorlardı. Putperestlik, şirk toplumda olabildiğince yaygın ve baskındı ve farklı inanç, düşünce ve hayat tarzlarına pek müsamahakâr davranılmazdı. 


Cahiliye toplumu, merhamet duygusunun neredeyse ölmeye yüz tuttuğu bir toplum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu toplumda sevgi yerine kin ve nefret, beddua ve düşmanlık egemendi, geçerliydi. Cahiliye toplumu, merhamet 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eğitiminin yapılmadığı bir toplumdu. 


Cahiliye toplumunda hak, eşitlik ve 


Merhamet; sevgi 


zaman kullanılan anlamıyla üstten bakarak acıma hissi değil, tersine 


adalet yerine haksızlık, eşitsizlik ve V€ şefkat ile yi e li vi zulum Geler rl toplu- filizlenip gelişen, k dolu bir acıma duygusuna unda Saygin Pek DECENII Ok yardım, isar sahip olmak demektir. Bu rahmet ve 


tu. 


ve fedakârlıkla büyüyüp yayılan çok kapsamlı bir duygudur. 


Arap yarımadasının dışında dünyanın diğer birçok coğrafyasında da haksızlıklar, zulümler, eşitsizlikler, adaletsizlikler, saygısızlıklar, sevgisizlikler had safhadaydı. iran ve Bizans'ta da durum pek farklı değildi. 


islam peygamberi Hz. Muhammed'in peygamber olarak görevlendirildiği zaman, böyle bir zamandı, toplum böyle bir toplumdu, dünya böyle bir dünya idi. 

Bir rahmet peygamberine ihtiyaç olduğu gün gibi aşikardı. Toplumda az sayıdaki hakikat arayışçısı insan ve ezilen mazlum insanlar, merhamet arayışında, rahmet rehberi bekleyişindeydiler. 


Müminlerin her işe başlarken söyledikleri Besmele'de (Bismillâhi'r-Rahmaâni'r-Rahim) ifade edildiği gibi bütün yarattıklarına, bütün insanlara karşı merhamet sahibi olan yüce Rabbimiz Rahman ve Rahim sıfatlarının bir tecellisi olarak bu ihtiyaca, bu arayış ve bekleyişe hemen cevap verdi ve toplumda emin sıfatıyla tanınıp bilinen, herkesin saygı duyduğu Abdullah oğlu Muhammed'i rahmet peygamberi olarak görevlendirdi. 


Şu dizeler, bu durumu dile getirse gerektir: 


Merhamet diye haykırdı insanlar ya Rabb merhamet 


Açıp ellerini seslendiler ya Rahman merhamet Yakarıp yalvardı müminler ya Rahim merhamet 


El-cevap dedi Rahman ve Rahim alın size merhamet 


Gönderdim Abdullah oğlu Muhammed'i Peygamber-i Rahmet 


Merhametin anlam içeriği 


Merhamet, çok geniş bir anlam içeriğiyle mücehhezdir. Merhamet kavramını, acıma hissiyle sınırlandırmak doğru değildir, eksiktir. Doğru, rahmet Türkçede acımak kelimesiyle ilgilidir, ama acımaktan daha derin ve geniş bir anlam içeriğine sahiptir. Rahmet veya merhamet, dilimizde kimi 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merhameti anlamak için önemli bir husustur. 


Merhamet, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ın (Mü'minün, 109.) “Rahmân” ve “Rahim” sıfatlarının tecellisi olan ilahi bir duygudur. Rahman sıfatı, yüce Allah'ın bütün yaratılmışları, inanan-inanmayan ayrımı yapmadan bütün insanları içine alacak şekilde herkese ve her şeye uzanan en geniş şefkat ve rahmetidir. Allah, Rahim sıfatıyla ise, bazı dilci ve müfessirlerin görüşüne göre müminlere özgü merhametini gösterir. Kur'an'da bazı ayetlerde (A'râf, 156; Tevbe, 128 vd.) buna işaret edilir. 


Merhamet etmenin pratik boyutu vardır, ontolojik düzlemde iki eşit insandan birinin diğerine acıması, merhamet edip rahmetle yaklaşmasının samimiyetinin ölçüsü, öncelikle onun gereğini yerine getirmektir. Burada ahlaki bir boyut söz konusudur. Merhamet eden insan, merhametli olan kişi, insanların kötü durumlarla karşılaşmaması için kendini siper eder, toplum için çalışır, yoksullar için, köleleri kurtarmak için, zulmü ortadan kaldırmak için, insanları cehennem ateşinden korumak için mücadele eder. Bunları yapmak merhameti olmanın somut göstergeleri ve dolayısıyla ispatıdırlar. 


Merhamet sahibi, rahmetiyle yağmurun yeri, bitkileri diriltmesi gibi birey ve toplumu dirilten, onları yaşatan, onlara kol kanat geren insandır. 


Görüldüğü üzere merhamet, sadece bir acıma duygusundan ibaret değildir. Merhamet, sevgi ve şefkat ile filizlenip gelişen, yardım, isar ve fedakârlıkla büyüyüp yayılan çok kapsamlı bir duygudur. Bir kalpte merhamet yoksa o kalp, hastadır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Rasulü gerek hadisleriyle gerekse örnek tutum ve davranışlarıyla yer yüzünde merhametin en büyük temsilcisi olmuştur. 


Hz. Muhammed: Âlemlere rahmet peygamberi 


Güzel insan, insanlığa model insan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), Kur'an'ın anlatımıyla ancak âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir: 





Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya, 107.) 


Erhamürrahimin, merhametlilerin en merhametlisi olan (A'raf, 151, 156 vd.), Rahman ve Rahim bir Allah tarafından Hz. Muhammed'in âlemlere rahmet olarak gönderilmesi, bütün dünyaya peygamber olarak gönderilmesi olarak anlaşılırsa, o takdirde peygamberlik rahmet anlamına gelir. Buna göre yüce Allah'ın insanlığa peygamber göndermesi, rahmet göndermesi demektir. (Bakara, 105; Al-i imran, 74; A'raf, 63; Meryem, 53; Kasas 46.) 
Kur'an, ayrıca toplumların hidayeti için gönderilen kitapları da rahmet olarak nitelemektedir. (Nahl, 64; En'am, 154; En'am 157 vd.) 


etmiştir. 


Hz. Peygamberimiz'in örnek hayatına bakıldığın- da, onun âlemlere rahmet oluşunun ne anlama geldiği çok net bir biçimde görülür. O merhamet timsali olup vahiyle tescillenen rahmet peygamberi vasfını, bizzat hayatında yaşayarak, icra ederek göstermiştir. Onun rahmet peygamberi oluşunun ispatı, hayatıdır. Hayatıyla bize gösterdiği rahmet peygamberliği sıfatının birincil kaynağı ise yine Kur'an'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim, Hz. 
Muhammed (s.a.s.)'in bütün kâinata, bütün canlılara, bütün insanlara ve özel anlamda da ümmetine karşı çok düşkün olduğunu, müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametli olduğunu, farklı 


Merhamettir ki 

bu toplumun 

kısa zamanda kendini dünyaya tanıtmasını, İslam'ı yeryüzünün 

çok geniş coğrafyalarına götürmesini temin 


ayetlerle ortaya koyar. Kur'an'ın tavsifiyle toplumun, toplum aktörleri- nin acı çekmesi, sıkıntıya düşmesi 
Hz. Muhammed (s.a.s.)'e, çok ağır gelir, Hz. Muhammed (s.a.s.) insanlara çok düşkündür ve inananlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. (Tevbe, 128.) 


Hz. Muhammed (s.a.s.)'in merhamet timsali olması, tıpkı yağmurun rahmet olup yeryüzünün hayat bulmasına vesile olması gibi insanlığa bir anlamda hayat vesilesi olması, insanları bu dünyada ve ahirette mutluluğa eriştirmesi, insanların cehennem hayatını değil cennet hayatını yaşamayı seçmelerini sağlaması anlamına gelir. Nitekim o, üstlendiği rahmet peygamberliği ve risaletiyle, öncelikle Mekke ve Medine halklarının, sonra da onları takip eden herkesin hayatlarında köklü değişimler gerçekleştürerek onların ilkel putperest inanç ve hayatından kurtulup sadece bir olan Allah'a kulluk edenler haline gelmelerini, hür insanlar olmalarını ve dolayısıyla insan olmalarını, yalan değil doğru söyleyen ve doğru iş yapan, zulümle değil, adaletle hükmeden insanlar hâline gelmelerini temin etmiştir. 


O Peygamber (s.a.s.) ki, rahmetiyle insanları cehennem azabına düçar olmaktan kurtarmak için bütün ömrü boyunca canhıraş çalışıp didinmiş, Müslümanların da kendini örnek alarak insanlara rahmetle yaklaşmalarını istemiştir. 


O Peygamber (s.a.s.) ki, ana unsurları sevgi, hoşgörü, tahammül, şefkat, paylaşma, eşitlik, adalet, hak, hukuk, güzel ahlak, yumuşak davranma, kini, nefreti ve bedduayı ret olan rahmetiyle ilkel bedevi Arap toplumunu, “çamur”dan alıp çamur ile Allah'ın ruhunun birlikte var olduğu bir bütünlüklü “insan” haline getirmiş; kadını insan yerine koymayan, istediklerinde diri diri toprağa gömen, fakir, mahrum, biçare ve güçsüzlere her türlü zulmü reva gören, güçlüyü haklı, güçsüzü haksız kabul eden bir zihniyetteki birey- 


Hz. Peygamber en merhametli, en sevgili, en saygılı, en adaletli insan olarak insanlık için 
Kur'an kaynaklı merhamete 

dayalı bir “yol” 
bırakmıştır. Bu yolda şiddet, kin, nefret ve zulme yer yoktur. 


tya maruz kalmalarını istememiştir. 
Nitekim sahih rivayetlerde kendisinden müşriklere, kâfirlere, inanmayanlara, zulmedenlere vs. beddua etmesi istendiğinde, “Ben lanetçi olarak gönderilmedim, ben rahmet peygamberi olarak gönderildim.” (Müslim, Birr, 87.) buyurmuştur. 
Örneğin Taif'e tevhidi tebliğ etmeye gittiği zaman kendisini dinlemeyip, atılan taşlardan dolayı yaralandığın- da, kan revan içinde kaldığında dahi “Allah'ım onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar.” (ibn Hıbban, Ediye, 973.) 
diye dua etmiştir. Hülasa o, bedduaya iyi bakmayan ve beddua etmeyen 


lerden oluşan toplumu tam tersi bir 

zihniyetle donatmış ve insanların iç dünyalarında ve dış dünyalarında, sübjektivitelerinde ve objektüvitelerinde büyük değişimler gerçekleştirmiş ve merhamet eğitiminin başöğretmeni olarak “Asr-ı Saadet” denilen güzel bir zaman dilimini, örnek rahmet toplumunu inşa etmiştir. 


Rahmetinin kaynağı Yüce Rabbimiz olan (Al-i imran, 31, 74, 159; Bakara, 64, 105, 218; Nisa, 96, 113; En'am, 12, 54, 133, 147; A'raf, 151, 156; Zümer, 53 vd.) Allah Rasulü (s.a.5.), hayatında bedduaya yer vermemiştir. İnsanlara kendisi beddua etmediği gibi Müslümanların da beddua etmemelerini istemiştir. 
Sevgi, şefkat ve rahmet peygamberi olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yaratılan her bir kulun dünyada ve ahirette mutlu olmasını istemiş, sıkın- 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bir insan peygamber olarak insanları dirilten bir rahmet peygamberidir. 


Onu öldürmek isteyenler bile onun engin merhametinden nasiplerini almışlar, onunla hayat bulmuşlardır. O, inancını, dinini, hayatını korumak için savaştığında dahi merhamet vasfıyla savaşmış, mücadelesini yürütmüştür. 


O, sadece insanlara karşı değil, hayvanlara ve bitkilere de rahmet ile davranmıştır; onun rahmeti, bütün yaratılmışlara yöneliktir. 


Hz. Peygamber (s.a.s.)'in rahmet peygamberi olduğunu hayatında, sünnetinde aynen görmek mümkün olduğu gibi, hayatının ve sünnetinin ayrılmaz bir parçası olan hadislerinde de görmek mümkündür. Sahih hadislerde, islam Peygamberi Hz. Muhammed, yeryüzündekilere, insanlara, ço- 


cuk ve kadınlara merhamet etmeyene Allah'ın da merhamet etmeyeceğini (Buhari, Edeb, 18; Ebü Dâvüd, Edeb, 58; Müslim, Fedâil, 66, Selâm 153-155; Tirmizi, Birr 16.) 
yazmaktadır. 


Rahmet toplumu inşa etmek 


Hz. Muhammed (s.a.s.)'in hedefinde bir insan peygamber olarak Allah'ın izin ve emriyle sevgi- ye dayalı güzel ahlaklı merhamet toplumu inşa etmek vardır. Onun hayatında, mücadelelerinde, toplumsal hayatında, savaşlarında hep bu hedefi gerçekleştirme azminin değişik boyutlarını ve örneklerini görürüz. 


Hz. Muhammed (s.a.s.), uyguladığı merhamet eğitümiyle sahabisini yetiştirmiş ve Medine'de bir merhamet toplumu inşa etmiştir. 


Rahmet toplumunda, yani merhametin, acıma duygusunun egemen olduğu toplumda, sevgi, hak, hukuk, ahlak temel değerler olur; sosyal ilişkiler, sevgiyle kurulur, yaşanır; sosyalizasyon sevgiyle ikame edilir, gerçekleşir, sosyo-kültürel yapının mayası sevgi yüklü acıma, saygı ve sevgiye dayalı ilişki olur; sevgiyle yoğrulmuş kültür, kuşaktan kuşağa aktarılır. 


Bunu Hz. Muhammed (s.a.s.)'in inşa ettiği sahabe toplumunda görmek mümkündür. Onun Medine'sinde sahabe, böyle bir toplumun aktörleri olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)'in rahmetine tabi olup merhameti zirve noktasına çıkarmışlardı. O nedenle bu topluma rahmet veya merhamet toplumu demek mümkündür. Merhamettir ki bu toplumun kısa zamanda kendini dünyaya tanıtmasını, islam'ı yeryüzünün çok geniş coğrafyalarına götürmesini temin etmiştir. 


Peygamber Efendimiz (s.a.5.)'in sahabesine ve dolayısıyla ümmetine öğrettiği merhamet, sadece yakınları ve inananları değil, bütün insanlığı, hatta bütün varlıkları içine almaktadır. 


Rasulüllah Efendimiz, inşa ettiği toplumda müminlere; “Sizden biri kendisi için sevdiği ve arzu ettiğini mümin kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek mümin olamaz.” buyurarak sevginin hâkim olmasını sağlamaya çalışmıştır. Peygamberimiz (s.a.s.) hayatın her aşamasında, her toplumsal statüden insan için, vazgeçilmez ahlaki esas olarak tevhit temelinde birlik içinde kardeşçe yaşamanın, paylaşıma, karşılıklı sevgi ve merhamete dayalı huzurlu bir toplum inşa etmenin yolunu kendi örnek hayatı ve mesajlarıyla göstermektedir. 


Sonuç olarak Hz. Muhammed (s.a.s.), Kur'an'a göre âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O, insanlara karşı alabildiğine büyük alanlara erişen derin merhamet hissiyle yaklaşmıştır. Rahmet peygamberi olduğunun ispatı ise hayatıdır, hayat tarzıdır. O aslında sadece insanlara karşı değil, bütün yaratılmışlara, hayvanlara, bitkilere karşı merhamet hissiyle yaklaşmıştır. 


Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.), âlemlere rahmet olarak gönderilmesinin gereği olarak insanlara insanca yaklaşmış, insanlarla ilişkide sevgi, saygı, adalet, hak ve hukuku esas almıştır. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) en merhametli, en sevgili, en saygılı, en adaletli insan olarak insanlık için Kur'an kaynaklı merhamete dayalı bir “yol” bırakmıştır. Bu yolda şiddet, kin, nefret ve zulme yer yoktur. Bu yolda haksızlık ve hukuksuzluğa yer yoktur. Bu yolda sevgi, saygı, merhamet vardır. 


Bu yolda yaratılmışlara Y aratan”dan ötürü sevgi ve merhamet vardır. 


Bu yolda çocuklara sevgi ve acıma vardır. Bu yolda kadınlara sevgi ve saygı vardır, merhamet vardır, edep vardır. 


Bu yolda mahrumlara, fakirlere, ezilmişlere, zayıflara, garibanlara, yolda kalmışlara, miskinlere merhamet vardır. 


Bu yolda insanlar arasındaki muamelelerde sevgi ve merhamet esastır. 


Bu yolda haksızlıkla, adaletsizlikle, zulümle mücadele vardır, ama terörizm yoktur. Bu yolda insanı öldürmek değil, yaşatmak, diriltmek esastır. 


Bu yolda merhametin bir gereği olarak acımak, sevmek, saymak esastır. 


Kısaca inananlara düşen, bu merhamet yolunda, Hz. Muhammed (s.a.s.)'i örnek alıp birer rahmet olmak ve Mehmet Akif'in dediği gibi İslam'ın me-Sajını asrın idrakine sunarak insanlığı diriltmeye çalışmaktır. 


Günümüzde insanlığın kaos, şiddet, terör ve zulüm belasından kurtulup dünyanın barış içinde, huzurlu bir biçimde yaşanır hale gelmesi isteniyorsa, kaynağını Rahman ve Rahim olan yüce Allah'tan alan bu engin rahmetin, en güzel örnek Hz. Muhammed (s.a.s.)'i örnek alarak tekrar kalplerde yeşermesi sağlanmalı; Hz. Muhammed (s.a.s.) ve sahabesinin yaptığı gibi merhametle kalpler fethedilmelidir. 
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İslam'ın fakirliğe bakışı 


Dünya milletleri arasında görülen gelir dağılımı adaletsizliği ve eşitsizliği, tabii olarak toplumda önemli bir kesimin yoksulluk çekmesine, aç ve sefil bir yaşantı sürmesine neden olmaktadır. 





ri olmuş en temel problemlerden biridir. 

Tarihte yaşamış en eski milletlerden günümüze değin, toplumların ‘zenginler ve yoksullar’ diye iki tabakaya ayrıldığı bilinmektedir. Zenginler ve soylular sınıfının mevcut imkânlardan Sınırsız bir şekilde faydalanırken, fakirlerin ise büyük bir yokluk ve sefalet içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Maalesef günümüz toplumlarında da aynı manzara hâkimdir. Öyle ki, bir taraftan aynı toplumda lüks içinde yaşayan servet sahipleriyle bir lokma ekmeğe muhtaç insanların varlığına tanık olmak mümkündür. Dünya ölçeğinde de ülkelerin refah düzeylerine göre, 'gelişmiş ve (gelişmekte olan) geri kalmış ülkeler' diye temelde iki gruba ayrıldığını görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki, yoksulluk, insanlık tarihi boyunca varlığı her dem hissedilen köklü ve önemli bir sorundur. 


F akirlik, öteden beri insanlığın ortak kade-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Fakirlik problemi 


Toplum fertlerini derinden etkileyen bu problem, esasında Allah'ın ilahi bir lütuf olarak insana emanet etmiş olduğu dünya nimetlerinin ve sermayenin çoğu kez haksız bir şekilde paylaşımından (paylaşılmamış olmasından) kaynaklanmaktadır. 
Problem, böylesi bir durumda da sosyal krizlere ve toplum düzenini temelden sarsacak kadar tehlikeli boyutlara ulaşabilmiştir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yoksulluk ve yoksulluğun neden olduğu sorunlar, dünya nüfusunun en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. 


Dünya milletleri arasında görülen gelir dağılımı adaletsizliği ve eşitsizliği, tabii olarak toplumda önemli bir kesimin yoksulluk çekmesine, aç ve sefil bir yaşantı sürmesine neden olmaktadır. 
Beslenme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim ve evlenme gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılamak- 


tan yoksun duruma düş(ürül)müş bu insanların hali, ülkeler açısından toplumsal krizlere davetiye çıkaran potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Bilindiği gibi açlık, yoksulluğun en altve en tehlikeli basamağıdır. Bu nedenledir ki, Anadolu insanı “Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin” diyerek dua etmektedir. Yine “Fakirlik kapıya bastırılacak şey değildir” di- 


İslam'da hayatı idame ettirmek için çalışmak ve belli ölçüde mal varlığına sahip olmak esastır. Mal mülk sahibi olmak 


Kur'an'da “fakr, fakir ve (çoğulu) fukara” olmak üzere on iki yerde geçmektedir. Bu ayetler incelendiğinde, bunlardan iki ayette (Fâtır, 15; Muhammed, 38; Haşr, 8.) fakirliğin 'manevi anlamı! kastedilmiş ve buna göre “insanların gerçekte kendi kendilerine yetmeyip Allah'a muhtaç oldukları (el-fukarâ ilallâh), Allah'ın ise hiç kimseye muhtaç olmadığı 


yerek, yoksulluktan köşe bucak ka- İçin de emek (va'llahu'l-gani) o vurgulanmıştır. 
çılması gerektiği vurgulanırken; ünlü değerli bulunmuş Fakire yardım edilmesi, onun badüşünür William Shakspeare ise, ve ibadet rındırılması ve korunması gibi ko- 
“Yoksulluk kapıdan girdiğinde aşk nulardan bahseden diğer ayetlerde pencereden çıkar” sözleriyle, aşkın sayılmıştır. (Bakara, 268, 271, 273; Âl-i imrân, 181; Nisâ, 


ve sevginin bile yoksulluğa yenik düşebileceğini çok çarpıcı biçimde ifade etmiştir. 


Anadolu'da, “Aç tavuk ambar yıkar” atasözü ile de aç bir canın neler yapabileceğinin boyutları ortaya konulmak istenmiştir. Bir Fransız yazar, “Ben Fransızım; Fransa'yı elbette çok severim; hatta ona taparım bile. Ama Fransa beni aç bırakırsa onu Satarım” diyerek mükemmel bir akılla donatılmış olan insanoğlunun, aziz olan canını korumak amacıyla neler yapabileceğini, hiçbir yoruma gerek kalmayacak şekilde, tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. 


İşte bu nedenle milletler, kendilerine özgü çeşitli yol ve yöntemleri kullanarak bu hayati sorunu çözmek için büyük uğraş vermişlerdir. Kimi toplumlar yoksulluğu bertaraf etmek için sosyal devlet ilkesine, kimileri sosyal güvenlik sisteminin yaygınlaştırılmasına, kimileri de işsizlik sigortasının uygulanmasına vurgu yapmışlardır. Bütün bu çözüm yolları, önceden ödenen pirim esasına dayandığından belli bir sermayeyi de gerekli kılmaktadır. Bizim kültürümüzde de gerek devlet yönetimini elinde tutan kamunun, gerekse toplumun sivil kesimini temsil eden vakıf ve derneklerin, aç ve yoksul insanları kendi başlarına bırakmadıkları, onlara onurlarını koruyacak şekilde yardımcı olup yaralarını sarmaya çalıştıkları, yoksulluğun gideril!- mesi için araştırmalar yapıp dünya çapında projeler ürettikleri ve bu sorunun çözümünü, toplumun selameti ve geleceğe güvenle bakması açısından önemli bir dini, insani ve içtimai bir vecibe olarak telakki ettikleri görülmektedir. 


İslami literatürde “fakirlik” kavramı 


‘insanın bir şeye güç yetirememesi ve başkasına muhtaç olması sebebiyle maddi bakımdan sıkıntı içinde bulunması” demek olan fakirlik kavramı, 


6, 135 vd.) ise, fakirlik kelimesinin 'maddi anlamda" kullanıldığı görülür. Buna göre fakir, zengin olmayan, maddi sıkıntısı bulunan ve başkalarına muhtaç durumda olan kimse demektür. Dolayısıyla fakirlikten bahseden ayetlerin çoğunda bu mananın kastedildiği görülür. 


Hadislerde geçen fakirlik kelimesinin de genellikle aynı anlamda kullanıldığı görülür. Hadis kaynaklarının Zühd (dünyaya rağbet etmeme) ve Rikâk (kalbe incelik verme) gibi bölümlerinde fakirlik ve fakirlerden bahseden çok sayıda hadis-i şerif mevcuttur. Bu hadislerdeki fakirlik kelimesinden de - ayetlerde olduğu gibi - daha çok maddi anlamdaki fakirlik kastedilmiştir. Bu rivayetlerde, fakirlik ve fakirlerden hem övgüyle hem de yergiyle bahsedilmesi dikkat çekicidir. Nitekim Peygamber (s.a.s.)'in “Allah'ım! Fakirlikten (fakirlik fitnesinin şerrinden) sana Sığınırım...” (Nesai, İstiâze, 14.) SÖZleriyle, fakirliğin olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle istenmeyen bir durum olduğu ifade edilirken; “Bana cennet gösterildi de ahalisinin çoğunun fakirler olduğunu gördüm...” (Buhâri, Rikâk, 16; Müslim, Zikr, 94.) şeklindeki ifadeleriyle de, fakirliğin toplumsal bir vakıa olduğunu belirtip fakir insanların ümitsizliğe ve isyana kalkışmadan sabırla ve aktif bir tevekkülle ebedi hayatı kazanabileceklerini müjdelemiştir. 


Zahitliği bir dünya görüşü olarak benimseyen tasavvuf doktrininde ise ‘fakr’ veya fakirliğin” özel bir anlam ve yeri vardır. İlk dönem mutasavvıflar da fakirliğin maddi anlamını dikkate alarak, mal ve metaı terk etmeyi temel bir prensip olarak kabul etmişlerdir. Nitekim ilk dönem sufilerin- den ibrahim b. Edhem, kendisine on bin dirhem para vermek isteyen birine: “Bu parayla ismimi fukara defterinden silmek mi istiyorsunuz? Hayır, bunu yapamam” diyerek bu konudaki tavrını ortaya koymuştur. (Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, (haz.S.Uludağ), Dergah Yay., İstanbul, 1991, 5.440-1.) H. İli. 
asırdan itibaren ise, sufilerin fakirlik kavramına felsefi/manevi' 
bir mana kazandırdıkları görülür. 
Buna göre fakr, Allah'tan baş- ferdi, gerekse 


ka herkesten ve her şeyden müstağni olmak ve sadece “Allah'a muhtaç olmak” demektir. Bu anlamıyla fakir, günlük yiyeceği ol- 


ve maddeten yoksul kimse değil, 
Allah'a muhtaç olma bilinciyle yaşamını sürdüren kimse demektir. 
Meşhur sufi Şibli (v. 334/945), fakiri, 'Allah'tan başka hiçbir şeye sahip olmayandır’ diye tanımlar. (Ebu'l-Alâ Afifi, Tasavvuf: İslam'da Manevi Hayat, (trc.E.Demirli-A.Kartal), İz Yay., İstanbul 1996, 5.233-4.) 


İslam'ın dünya malına bakışı 


islam'ın fakirliğe bakışını tespit edebilmek için öncelikle ‘dünya malı'na nasıl baktığını ve dünya nimetlerinden ne ölçüde yararlanmaya imkân tanıdığını belirlemek gerekir. şunu ifade etmeliyiz ki, İslam, meşru veya gayrimeşru bir kayıt koymaksızın dünya malına karşı tavır almayı doğru bulmaz. 
Zira dünya malı da Yüce Y aratıcıya bakan cihetiyle mukaddestir ve insanın emrine amade kılınmış ilahi bir lütuftur. Dünya malına sahip olma arzusu, 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Peygamber 
(s.a.s. den menkul sahih hadisler, fakirliği gerek 


içtimai yaşantıda olumsuz etkileri bulunan, önemli mayan, hırpani, üstü başı yırtık bir tehlike ve tehdit olarak değerlendirir. 


bir gurur, kibir ve tahakküm aracı olarak insanın iç dünyasına hükmetmedikçe ve insanı malın, mülkün kulu, kölesi (Abdu-Dinâr) haline dönüşmedikçe, müsamaha ile karşılanmış ve hatta teşvik bile edilmiştir. Nitekim Kur'an'da, “De ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziynetleri ve temiz yiyecekleri kim haram kıldı? De ki: Bunlar dünya hayatında inananlarındır, kıyamet gününde de yalnızca onların olacaktır.” (A'râf, 32.) Yine Kur'an'ın ifadesine göre, “kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler”den her biri kendi varlığından çok peşine taktığı hırs ve ihtirastan dolayı aşağılanmıştır. (Âl-i imrân, 14; ayrıca bkz. Hadid, 20; Bakara, 201.) O halde bu tür olumsuzlukları barındırmayan bir dünya hayatı, hem dünyada hem de ahirette mutluluk vesilesi olabilecek meşru bir nimet olarak görülmektedir. 


islam'da hayatı idame ettirmek için çalışmak ve belli ölçüde mal varlığına sahip olmak esastır. Mal mülk sahibi olmak için de emek değerli bulunmuş ve ibadet sayılmıştır. Kur'an'da, Allah'ın geceyi dinlenme, gündüzü de geçim temini için yarattığı (Kasas, 73.), prensip olarak insanın çalışıp çabalamaktan başka bir kazanç ve başarı yolu bulunmadığı (Necm, 39.) belirtilmiştir. Cuma suresinde de, Müslümanlara namazdan sonra yeryüzüne dağılarak Allah'ın lütfundan yararlanmaları öğütlenmiştir. (Cum'a, 10.) Hz. Peygamber de bir hadisinde: “Hiç kimse elinin emeöiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” (Buhâri, Buyü”, 15; Zekât, 50.) buyurarak emekle elde edilen kazancın kutsiyetine işaret etmiştir. 
Bunlar gösteriyor ki, islam, ister üreterek isterse ticaret yoluyla olsun, bireyin çalışıp kazanma girişimlerini meşru görmüş, hatta teşvik etmiştir. 


Ancak bütün bu teşviklere bakarak, İslam'ın servet kazanma konusunda hiçbir sınır çizmediği ve tümüyle başıboş bıraktığı ve helal-haram ayrımı yapmadan her türlü kazancı meşru saydığı da zannedilmemelidir. İslam, mülk edinmenin meşruiyetini iki temel şarta bağlı kılmıştır. Bunlardan birincisi, malın batıl yollardan değil helal yollardan elde edilmesi; ikincisi de, elde edilen malın makbul ve meşru bir maksada hizmet için harcanmasıdır. Malı yalnızca biriktirip zenginliğiyle böbürlenmek ve kazanca hile karıştırıp servetin meşru ve tabii dağılımını engellemek, işte İslam'ın asıl karşı olduğu konu budur. (Sabri F.Ülgener, Zihniyet ve 


Din, İslam,Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Der Yay., İstanbul 1981, 5.67.) 


İslam'ın fakirlik yorumu 


islam'ın dünya malına karşı herhangi bir olumsuz tutum sergilememiş olması, zenginliğin, istenmeyen ve hoş görülmeyen bir durum değil, aksine yükümlülükleri yerine getirildiğinde teşvik edilen bir değer olduğunu göstermektedir. Buna karşın islam fakirliği de, özlem duyulan bir değer olmak yerine, toplumsal açıdan çözülmesi gereken bir problem, hatta zararından Allah'a sığınılacak bir musibet olarak değerlendirir ve bu beladan kurtulmak için insanlara çeşitli çareler önerir. Gerçekte islam'ın yanında başka dünya dinlerinin de, 'güçlülerin zayıflara zulmetmesine engel olmak, muhtaç durumdaki insanlara yardım etmek, yetime babalık edip aç ve açıkta kalanı barındırmak” (Bkz. 
Kitabı Mukaddes, Süleymanın Meselleri, 21/13, 22/9; Tesniye, 15/7-8; Matta, 5/41-42; Luka, 11/41; 14/12-14.) şeklindeki söylemleriyle, yoksulluk sorununu her zaman dikkate aldıkları ve çözümü için çaba sarf ettikleri görülmektedir. 


Kur'an'da maddi anlamda fakirliği öven veya özlenen bir değer olarak gören herhangi bir ayet bulunmadığı gibi, sahih bir hadis de mevcut değildir. Dünya malına karşı aşırı tutkuyu dengelemeye matuf bir tepki anlamı taşıyan zahitlik ve zahidane yaşantıyı öven sahih hadislerin, fakirliğe övgüyle baktığı şeklinde anlaşılması doğru değildir. Zahitlik için bile züht hayatına imkân sağlayacak dünya malına ihtiyaç vardır. Gerçekte zahit kişi, dünya malına sahip olup da onu elinde tutan, fakat asla gönlüne koymayan kimsedir. Hz. 
Peygamber'in, “Uhut dağı kadar altınım olsa üç günden fazla saklamazdım.” (Buhâri, Zekât, 4; Müslim, Zekât, 10.) şeklindeki sözlerinin bu bağlamda anlaşılması daha uygundur. Zira “Dünya malı tatlı ve çekicidir.” (Buhâri, Cihâd, 37; Müslim, Fiten, 26.) diye buyuran da yine odur ve bu sözüyle, herkesin kendisi gibi davranabilmesinin zor olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Nitekim o (s.a.s.), Müslümanların servet edinmelerini meşru görmüş ve İslam'ın servetle ilgili olarak getirdiği yükümlülüklerin ifa edilmesi şartıyla zenginliğin bir nimet olduğunu ifade etmiştir: “(Meşru yolla kazanılmış) temiz mal, salih bir kul için ne büyük bir nimettir.” (Ahmed b. 
Hanbel, el-Müsned, IV/197, 202.) O her ne kadar gerçek zenginliğin gönül zenginliği olduğunu ifade ediyor olsa (Buhâri, Rikâk, 4; Müslim, Zekât, 40; Tirmizi, Zühd, 40.) da, onun bu sözlerinden mal zenginliğini yadırgadığı anlaşılmamalıdır. Zira o: “şüphesiz Allah 


muttaki (Allah'ın emirlerine samimi bir şekilde uyan), zengin ve kendini ibadete vermiş kulu sever.” (Müslim, Zühd ve Rekâik, 11.) buyurur. 


Fakirlik konusu, hadislerde daha kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Peygamber (s.a.s.)'den menkul sahih hadisler, fakirliği gerek ferdi, gerekse içtimai yaşantıda olumsuz etkileri bulunan, önemli bir tehlike ve tehdit olarak değerlendirir. 
Peygamber (s.a.s.) çok açık bir dille fakirliğin istenmeyen ve sakınılması gereken bir durum olduğuna işaret etmiştir. (ibn Hanbel, 11/231, 250, 410; Nesai, Vesâyâ, 1; Zekât, 60; ibn Mâce, Vesâyâ, 4.) Nitekim kendisi bizzat “Allahım! Fakirlikten (fakirlik fitnesinin şerrinden) sana sığınırım...” (ibn Hanbel, VI/57, 207, Ebü Dâvud, Edeb, 101; Nesai, İsti'âze, 14, 16; Sehiv, 90.) 
diye Allah'a dua ve niyazda bulunurken, etrafındakilere de şu tavsiyede bulunmuştur: “Fakirlikten, kıtlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığının.” (ibn Hanbel, 11/540.) Keza onun döneminde toplumun refahını sağlamak ve fukaralığa engel olmak için ciddi tedbirlerin alındığı da bilinmektedir. Sözgelimi, muhacirlerle ensar arasında kardeşlik akdi yapılması (muâhât), kölelerin azat edilmesi, kamu yararına vakıf ve yatırımların teşvik edilmesi, kefaret, zekat, fıtır sadakası, infak, nafaka gibi fakirleri kalkındırmaya yönelik dini mükellefiyetler, gerektiğinde borçlu ve fakirlere devlet bütçesinden destek sağlanması bu gibi tedbirlerdendir. (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. 
Yusuf el-Kardavi, Müşkiletü'l-fakr ve keyfe âlecehe'l-islâm, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 1987, 5.37 vd.) 


Sonuçta; 


islam'ın istenmeyen bir durum olarak telakki ettiği fakirlik, insanların ferdi ve toplumsal yaşamını olumsuz yönde etkileyen temel problemlerden biridir. Fakirlik, insanların inanç esasları, ahlaki tavırları, düşünce dünyaları, ailevi yaşantıları ve sosyal gereksinimlerini temin açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu gün ekonomik yönden geri kalmış İslam ülkelerinin dışa bağımlı hale gelmesinde, fakr u zaruretin önemli ölçüde rol oynadığını söylersek, sanırım yanılmış olmayız. Fakirlik, aynı zamanda Müslüman toplumların siyasi ve ekonomik alandaki bağımsızlığına karşı da önemli bir tehdittir. Tarihte olduğu gibi günümüzde de binlerce ve hatta milyonlarca insanın hayatını tehdit eden bu köklü ve temel sorundan insanlığın kurtarılabilmesi için, adalet, eşitlik ve insanlık onurunun saygınlığı gibi temel insani degerleri merkeze alan evrensel bir anlayışla hareket edilmesi bir zarurettir. 
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Ahlak eğitimi: 


Yeniden sorumlu insana 


İki araçlık otopark alanına sadece kendi aracını park eden kişi burada bir sorun görmüyorsa, problem zihniyet düzeyindedir ve açıkçası 


daha da vahimdir. 





Lİ Pa 
Je temel unsurlarından birinin ahlak ol- 


duğu en sık vurgulanan nokta olarak hep dikkati çeker. Hatta klasik ilmihal kitaplarında, itikat ve ibadet konularıyla birlikte ahlaka dair unsurlar da bir bölüm olarak yer alırlar. Ahlak, aslında gündelik hayatın temel parametreleri ve davranış kotlarını vermesi bağlamında kapsayıcı bir ögedir ve insanın Allah, âlem, çevre ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenler. Dolayısıyla kapsayıcı, kuşatıcı bir özelliğe sahiptir. 


Bugün ahlakın algılanması bağlamında birkaç sorundan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birisi, ahlakı soyut bir biçimde algılamaktır. Soyut ahlak algısı, ahlakı gündelik hayatın düzenekleri içerisinde somut hâle getirememekte ve teorik düzeyde kalmaktadır. “Ahlaklı olmalıyız” söyleminin ötesinde bu ahlakın nasıl bir somut ilişkiler ve davranışlar oluşturacağını/ oluşturması gerektiğini bu algı teğet geçebilmektedir. Ahlakla ilgili ikinci bir problem de, onun tamamen bireysel ilişkilerle/işlerle sınırlandırılmasıdır. Böylece sosyal hayatı ve ilişkileri düzenlemesi gereken ahlaki değerler, sosyal olanın dışında kalmaktadırlar. Esasen ahlakın, Allah, âlem, çevre ve insanlararası davranışları ve ilişkileri düzenlediği temel mentalitesi ihmal edildiği için, ahlaka dair bir bilinç ve sosyal ilişkilerde ahlak problemli hâle gelebilmektedir. 


Peki bugün içinde yaşadığımız toplumda nasıl 





bir ahlaki kriz ya da problemler yaşanmaktadır? 
Öncelikle Allah-insan, insan-dünya (çevre) ve insan-insan ilişkilerinin algılanışı ve hangi temele oturtulacağı ile ilgili ciddi problemler vardır. 
Bunun tüketimden çevre kirliliğine, şehirlerin inşasından bireyselleşmeye kadar bir dizi sorunlar yumağı içinde somutlaştığını görmekteyiz. 
Aslında bu problemler bir bakış ve perspektif sorunundan kaynaklanmaktadır. Öncelikle modern zamanlarda varlığın hiyerarşik algısının (Allah (c.c.)'tan başlayarak âlemdeki diğer varlıklara kadar devam eden hiyerarşi) bozulmasıyla Allah- insan ilişkisinin sorunlu hale gelmeye başladığını görmekteyiz. Bunun bir sonucu olarak insanın, davranış modları oluşturma bağlamında Tanrı yerine ikame olmaya çalışması gibi bir durum ortaya çıkabilmektedir. Her şeyden önce, Allah'ın tüm evrenin sahibi olduğu ve insan-evren ve çevre arasındaki ilişkilerde bir referans olduğunu yeniden hatırlamak gerekmektedir. Söz gelimi; faiz ve içki Allah (c.c.)'ın Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak haram kıldığı iki unsurdur. Faiz, paradan para kazanmayı ve sömürüyü ortaya çıkarırken, nihayetinde insanlar arası ilişkileri bozmakta, para için insanları köleleştirmekte, gelir ve paylaşımda adaleti bozmaktadır. Bunların da ötesinde insanlığın tüketimi bir yaşam tarzı hâline getirmesi, hazcılığın giderek yayılması, dünyevileşmenin ve israfın artması, Allah inancı faktörünün ahlak bağlamında dikkate alınmamasının bir sonucu gibi görünmektedir. 
Tüketim, israf ve hazcılığın yayılması, kanaatkârlığı değil gayriahlaki davranışları arttırmaktadır. 


Tam da bu noktada islam'ın insanlar için çizdiği ilişki düzenekleri ve onların sınırlarının tekrar hatırlanması önem taşımaktadır. Bu ilişki ve sınırların toplumda sağlıklı bir ahlaki zeminin oluşması açısından gündeme gelmesi, yaşadığımız toplumda bir ihtiyaç gibi görünmektedir. Klasik İslam literatüründe 32 ve 54 farz olarak formülleştirilen maddeleri burada hatırlamanın tam zamanıdır. 32 farz denilen ve ibadetlerin asgari gerek şartlarını belirten formülasyonun dışında maddeleştirilen 54 
farz, bir Müslümanın gündelik hayatındaki sınırları ve davranış modlarını belirtmekteydi. Kur'an kurslarında ve yazın Kur'an öğretiminde eskiden bu formülasyonlar çocuklara öğretilmekte/ ezber- 


Namaz ile iş, oruç ile estetik ve nezaket, zikir ile dürüstlük arasındaki değersel ve ahlaki bağlar koparıldığından, karşımıza birbiriyle tutarsız, kopuk kimlikler, parçalar çıkmaktadır. 





letlmekte ve bunların hayatın içinde birer ahlak umdesi haline getirilmesi teşvik edilmekte idi. 
Şimdiki neslin bu konuda oldukça bilgisiz olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu sebeple günümüzde ahlak ve maneviyat eğitiminin buralardan başlaması gerektiğini belirtmeliyiz. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sahici hedeflerle bu formülasyonların öğretilmesi bir zorunluluk olmalıdır. Tabii ki birçok ahlaki umdenin gündelik hayat içinde davranış ve tutumlara dönüşmesi, onların toplumda teşviki, olumlanması ve ödüllendirilmesi ile direkt ilintilidir. 
Bundan dolayı ahlaki davranışların yaygınlaştırılmasında hem topluma hem de otoriteye ciddi görevler düşmektedir. 


Toplum ve otorite düzeyinde var olan ikircikli tutumların, ahlak dışı davranışları yaygınlaştırdığı bir gerçektir. Toplumsal düzeyde bazan “doğrusu bu ama ne yapalım” türünden ahlaki olan ile fiili ve yaygın olan arasındaki ikilemi ve gerilimi belirten durumlar gündelik hayatın birer gerçeği olmuşlardır. Yine otoritelerin bu konudaki tavrı ve uygulamaları da önemlidir. 
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Toplum olarak ahlak bağlamında sorunlu görülen noktalardan birisi de ahlakın sosyal boyutu ya da insan-insan ilişkileridir. Bilhassa şehirleşmenin hızla arttığı, nüfusun yaygın bir biçimde kentlere doğru göç ettiği bir zaman diliminde, bu 


Ülkemizde gittikçe artan bir ahlak krizi vardır. Bu krizin derinleşmesinde, dünyevileşme 


insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Eğer mümin iseniz, Allah'ın (helalinden) bıraktığı (kâr) sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim. Dediler ki: 
Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını 


ilişkiler daha da önem kazanmakta- ciddi bir rol (putları), yahut mallarımız hususundır. Zira ortak ve paylaşılmaz alan- li da dilediğimizi yapmayı terketme- b “© sahibidir. Bu e | ların kullanımı, içiçe beraber yoğun x : mizi sana namazın mı emrediyor? 
yaşama, ilişkilerin birbirine daha açıdan, öncelikle Oysa sen yumuşak huylu ve çok çok bağımlı hale gelmesi, ahlakın din algılayışı ve akıllısın.” (Hüd, 85-87.) Ayet namaz, sosyal boyutunu öne çıkarmakta- perspektifinin ibadet ve gündelik hayat arasında dır. Hastanelerde, metroda, alışveriş z i , son derece sıkı bağları vurgulamakmerkezlerinde sıra bekleme, araba- düzeltilmesi tadır. İşin aslı ve özü, dürüstlük, İş ları düzgün park etme, kaldırımlara bağlamında ahlakı, adalet, vicdan, merhamet, araba park etme, esnafın sandalye değer ve zihniyet kanaatkârlık olmadan namaz, oruç ve masalarını yaya kaldırımlarına ve zikrin bir anlamı yoktur. Özelde koyması, çatışma, haklara saygısız- Oluşturma ülkemizin genelde islam dünyasının lık, yüksek sesle müzik dinleme, merkezli bir eğitim bugün için en sorunlu alanının tam gürültü kirliliği vo. husus birlikte ya- yapılmalıdır. da bu nokta olduğunu söylemek 


şamın umdeleri açısından yaşanan bazı sorunlar olarak dile getirilebilir. 
Sayıları daha da arttırılabilecek olan bu ve benzer sorunlar, aslında insanlararası ilişkilere nasıl bakıldığına dair de önemli ipuçlarını bize sunmaktadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, iki araçlık otopark alanına sadece kendi aracını park eden kişi burada bir sorun görmüyorsa, problem zihniyet düzeyindedir ve açıkçası daha da vahimdir. 
Daha fazla müşteri almak için kaldırım ve yolları sandalye ve masalarla işgal eden restaurant sahibi, insanların haklarını gasp ederek para kazandığının bilincine ermiyorsa, sorun oldukça ciddidir. 
Dolayısıyla öncelikle zihniyet düzeyinde bir eğitim yapılması zorunludur. 


Bugün açıkçası değer ve pratikler arasındaki bağlantı kopmuş; hayatın her alanı birbirinden bağımsız olarak algılanmış; tüm bunların sonucu olarak da birbirleriyle zorunlu bağlar taşımayan ve bütünsellikten uzak bir insan portresi karşımıza çıkmıştır. Namaz ile iş, oruç ile estetik ve nezaket, zikir ile dürüstlük arasındaki değersel ve ahlaki bağlar koparıldığından, karşımıza birbiriyle tutarsız, kopuk kimlikler, parçalar çıkmaktadır. 
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb'ın kavmine ölçü ve tartıda hile yapmamaları uyarısına karşılık (ki bu sadece ölçü ve tartı meselesi değil, dürüstlük ve İş ahlakı anlamına de gelmektedir), kavminin verdiği cevap aslında konuya ışık tutucu mahiyettedir: “Ve ey Kavmim! Ölçü ve tartıyı adaletle yapın, 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abartlı bir yargı olmasa gerektir. 


Peki bu sorunlar karşısında nasıl bir ahlaki eğitim uygulanmalıdır ya da neler yapılmalıdır? Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz. 


1. Ülkemizde gittikçe artan bir ahlak krizi vardır. 
Bu krizin derinleşmesinde, dünyevileşme ciddi bir rol sahibidir. Bu açıdan, öncelikle din algılayışı ve perspektifinin düzeltilmesi bağlamında değer ve zihniyet oluşturma merkezli bir eğitim yapılmalıdır. 


2. Toplumun içinde bulunduğu durumu meşrulaştırıcı bir din dili ve üslubu terk edilerek, yaşanan ahlak krizini düzeltmeye yönelik somut olaylar ve örnekler üzerinden yaygın ve örgün bir eğitim verilmelidir. 


3. İnsanı Allah, çevre ve diğer insanlara karşı sorumluluklarını hatırlatıcı ve bunları somut örneklerle vurgulayıcı bir anlatımı öncelemek. 


4. Kelime-i şehadet, hayatın tümü için bir irade ve sorumluluk vurgusu anlamına da gelir. 
Kelime-i şehadet, Müslümanların yaptıkları işlerin “Müslümanca” olduğunun mutlak garantisi değildir. Kelime-i şehadeti aslına irca edici anlamıyla yeniden ahlak eğitiminin merkezine almak. 


5. Her türden otoritenin (evde baba, okulda müdür, hükümet yöneticisi vb.) icraatlarında ahlaklı davranışı ödüllendirici ilke ve pratikler geliştirmesi önemlidir. 


D | Din ve sosyal hayat e 


Fatma Kotan 


E bedi olmak arzusu 


— Ebediyet isteği insanda biriktirme, sahip 

olma davranışı olarak tezahür eder. Bilmelidir ki ruhundaki ebedi olma arzusunu tatmin edebileceği başka bir âlem vardır. Yatırımını biraz da ahiret için yapmalı ve ahiretten korkmamalıdır. 













e gariptir şu insanoğlu. Dünyaya dair 

o kadar çok istekleri vardır ki bitmek tükenmek bilmez. Bugün büyük önem arz eden bir şey, yarın yerini daha önemli olana bırakabilir. Para, mal, mülk, makam, mevki, şöhret, itibar... ve hepsinin dahası. 


Nedir önemli olan bizim için? 


Hepsine birden sahip olmak mı? 


Sahip olduğumuz zaman yaşadığımız duygu, mutluluk mudur? 
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İstediği her şeye sahip olanlar gerçekten mutlu mudur? Yoksa nefis sadece mutmain mi olur?Genellikle mutlu olmak ile tatmin olmayı birbirine karıştırabiliyoruz. Sahip olduğumuz şeylerle kendimizi tatmin etmeye çalışıyor, “Ben hayattan ne alabilirim” anlayışını yaşamımızın merkezine koyuyoruz. Kalplerin ancak Allah'ı andığı ve zikrettiği zaman mutmain olacağını unutuyoruz. 


Mutluluk; her şeyi kendi gerçekliği içerisinde, “Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” anlayışıyla, olduğu gibi kabul etmektir. Bunu yapabilmek için “olmak” gerekir. Olmak ilkesine sahip olan insan, “Hayat benden ne alabilir” sorusunu sorar ve kendisi de aldığı kadarına razı olur. 
Varlığa da şükreder, yokluğa da! Çünkü her ikisinin de ona göre kendi içerisinde anlamı vardır. 
Onun amacı, mutluluğun inşasına bir tuğla koyabilmektir. 


Cenab-ı Hak, dünyaya/dünyevi menfaatlere aşırı 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meyil ve sahip olma arzusunu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de “Dünya hayatına razı oldular ve onunla mutmain oldular...” ayeti ile (Yünus, 7-8.) 
şöyle ifade eder; dünya hayatına razı olmak ve onunla yetinmek, ahiret hayatının delaletlerini görebilmekten uzaklaştırır. Oysa Yüce Allah gerçekte dünya hayatını nakıs ve insanı tatmin etmeyecek bir şekilde yaratmıştır. Neden? İnsanoğlu bu hayata bakarak, bu dünyanın gerçek hayat olmadığını, başka ve daimi bir hayatın olabilirliğini, ahiretin gerekliliğini, düşünüp anlasın diye. Ebediyet isteği insanda biriktirme, sahip olma davranışı olarak tezahür eder. Bilmelidir ki ruhundaki ebedi olma arzusunu tatmin edebileceği başka bir âlem vardır. Yatırımını biraz da ahiret için yapmalı ve ahiretten korkmamalıdır. 
Çünkü sadece dünya için yapılan yatırımlar, dünyada kalır. İnsanın doymayan nefsini ise bir avuç toprak doyurur. 


“Minarede, ölü var diye bir acı salâ” bizim için hiç okunmayacak zannederiz. Bütün enerjimizi sahip olmaya harcamış, yatırımlarımızı yalnızca dünyaya yapmışsak ölümü unutmuşuzdur zaten. 


Acaba nefesimizin ne zaman tükeneceği bildirilseydi bize. Ne yapardık? 
Nasıl bir hâletiruhiye içerisinde olurduk? Sayılı soluklarımızı hesapsızca kullanabilir miydik yine? 
Tüketebilir miydik dakikalarımızı, “Bugün Allah için ne yaptın” denileceğini bile bile? 

Elbette ki hayır! 

Bilseydik eğer dünya hayatının geçiciliğini; 


Yüzümüzde buruk bir tebessüm olurdu belki ama kolay kolay çatılmazdı artık kaşlarımız, hemen sinirlenmezdik, inciten, acıtan kelimeleri, çoktan çıkarmış olurduk lügatimizden. Rabbimizle baş başa kalabilecek ortamlar oluşturmaya çalışırdık. 


Belki de halk içinde Hak ile olmak, yaşam biçimimiz olurdu. Mevlana'nın; 


“Eğer herkesleysen ve bensizsen hiç kimseyle değilsin” 

“Eğer benimleysen ve hiç kimseyle değilsen herkeslesin” 

dediği gibi yaşamayı isterdik. 

Bilseydik eğer dünya hayatının geçiciliğini; 


Kâinatı hece hece okumaya başlardık. Karanlıktan korkmaz, aydınlıktan rahatsız olmazdık. 


Bilseydik eğer; 


Başımızda gölge eden kara bulutları bir hamlede dağıtmaz, sabırla yağmurun yağmasını bekler, huzurun nirengisini yaşardık. 


Bilseydik eğer; 
İbadetlerimizde devamlı olurduk. 


dir bizim senin yarattığını beğenmemek ve sevmemek. 


Sevginin dokunduğu her şey uhrevileşir, melekleşir, taş gönüllerde güller bitirir. Ne kadar güzel bir hissediştir gül alıp gül satmak. İnsanın ruhuna dinginlik ve safalık verir sevgi. 


Sevgi; insanın yaratılış hamurunda, bir yetimin başını okşayan peygamberimin dokunuşunda, ensarın özverisinde, Hz. Ebubekir'in dost yüreğinde, Bilal-i Habeşi'nin siyah tenine düşen inci tanesi göz yaşlarında; 

Sevgi; Veysel Karani'nin adım adım Rasul'e yürüyüşünde, Hz. Ayşe'nin “anam babam sana feda olsun” deyişinde, senin kelam-ı kadiminin her harfinde, “ben” değil “biz” bilincine sahip olmaktadır. 

Bilseydik eğer dünya hayatının geçiciliğini; 


Geciktirmemize neden olan zaru- Bize hayatın Sevgi ve muhabbetin tadını, sevgiretler önceliklerini yitiriverirlerdi bir ve ölümün sizliklerimizi pişmanlık göz yaşla- e l hakikatlerini rıyla yıkardık. 
Bilseydik eğer dünya hayatının ge- unutturan Bilseydik eğer; Çeliği ihtiraslara, Geçmiş ve gelecek günahları affe- 


Vird olurdu dilimize rengine boyandığımız, aşkına uyandığımız güzel Rabbimizin isimleri. 

Bilseydik eğer; 


Günahlarımıza yüreğimizle ağlardık. Ebediyete ulaştığımızda huzurunda utanmamak için amellerimizi artırmaya çalışırdık. 


Bilseydik eğer; 


“Yarabbi, bana ilk olarak namazı soracağın için emir olunduğum üzere onu dosdoğru kılmaya çalıştım.” 


“Yarabbi, bana dünyalık olarak verdiğin emanetleri fazlınla emrettiğin yerlere ulaştırdım.” 


“Yarabbi, kullarının bana olan sevgisini ve muhabbetini beni değerlendirmende bir ölçü olacak biliyorum. Çünkü sen “Kullarımın sevdiğini ben de severim” diye buyuruyorsun. Ben de bunun için kul hakkına girmemeye ve Kâbe'yi yapar gibi gönüller yapmaya çalıştım. Sonsuz bir sevgiyle yalnızca senin için sevdim” derdik ve Allah için severdik. 


Hem bu kâinatta var olan her şeyde senden bir parça varken incitilmiş olsak bile, haddimize mi- 


tamahlara binlerce kere ah! Ve bu unutkanlığın masiyetlerine binlerce kere af... 


dilmiş olan rehberimiz peygamberimizin İstiğfarını örnek alarak her gün yapabildiğimiz kadar istiğfar ve tövbe-i nasuh yapardık. 

Bilseydik eğer dünya hayatının geçiciliğini; unutur muyduk? 

Bize hayatın ve ölümün hakikatlerini unutturan ihtiraslara, tamahlara binlerce kere ah! Ve bu unutkanlığın masiyetlerine binlerce kere af... 

Bize bizi, 

Bize seni, 

Bize hayatın hakikatlerini, 

Bize ahireti unutturma Y arabbi. 


Dünya hayatında telafi edilmesi mümkün olan küçük unutkanlıklarla kıyas edilebilir mi “ahiret unutkanlığı?” 


Tedavisi ancak dua ve ibadetle Rabb'e uyanmakla mümkündür. 

Öyle insanlar vardır ki yalnızca Rablerinden dünyayı ve ona dair şeyleri isterler. Onların ahiretten bir nasibi yoktur. 

“Rabbimiz sen bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru.” 
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Prof. Dr. Ertuğrul Yaman 
Yıldırım Beyazıt Üniv. insan ve Toplum Bilimleri Fak. 


ile kurumu, birçok iş ve sorumluluğun birlikte yürütüldüğü ortak bir yapıdır. Ailedeki 

her birey özünde farklı bir insandır ve her 

biri; değişken huy, karakter ve becerilere sahip olabilir. Daha da önemlisi, aile bireylerinin aile kurumu içindeki iş ve sorumluluk anlayışları farklılık gösterebilir. Bu ortaklık sürecinde zaman zaman iş ve sorumluluklar da dengesiz dağılabilir. Son derece hassas olan bu dengeleri yerli yerine oturtabilmek, aile içindeki huzur ve mutluğun önemli güvencelerinden birisidir. 


insanlığın gittikçe mekanikleştiği bir zamanda, hem birey hem de aile kurumu açısından en fazla ihtiyaç duyduğumuz duygulardan birisi de hoş görülmek ve hoş görebilmektir. Yüreklerin her geçen gün daha da katılaştığı, ruhların ayrık otlarında boğulduğu bir zamanda, hoşgörü duygusu en önemli ihtiyaçlarımızdan birisidir. Özellikle çocukların eğitimi noktasında hoşgörü büyük önem taşımaktadır. 


Ne yazık ki günümüzde bireyler; birbirlerini hoş görmek, yanlışları affetmek şöyle dursun, âdeta hata arayıcısı rolünü oynamaktadırlar. Güzel görmek, güzel düşünmek, güzel yaşamak yerine çirkinin, yanlışın, kabanın, hatanın etrafında top- 


lanmak marifet kabul edilir oldu. Affetmek varken yargılıyoruz; hoş görmek varken suçluyoruz. 
Sarılmak, kucaklamak varken itekliyor, tekmeliyoruz... 








mm 
Gözümüz üstünde insanların. 
Birisi bir hata yapmaya görsün. 
Derhal saldırıya geçiyor; 
eleştiriyor, suçluyor bunlar yetmezmiş gibi ifşa etmeye başlıyoruz. 
Sonrasında yaşanan pişmanlıklar da pek fayda getirmiyor. 


Gözümüz üstünde insanların. Birisi bir hata yapmaya görsün. Derhal saldırıya geçiyor; eleştiriyor, suçluyor bunlar yetmezmiş gibi ifşa etmeye başlıyoruz. 
Sonrasında yaşanan pişmanlıklar da pek fayda getirmiyor. Unutmayalım ki; 


“Dal, rüzgârı affetse bile, 
Dal, kırılmıştır bir kere” 


İster bireysel planda isterse aile içinde olsun, esas olan olumlu duygu ve davranışların beslenmesi olmalıdır. 
Beslenmeyi yalnızca biyolojik açıdan ele alanlar, obez dünya kültürüne hizmet etmekten başka bir katkı sağlamıyorlar. Oysa çocuklar başta olmak üzere bütün aile bireylerinin duygusal yönden, kişilik ve karakter açısından beslenmesi çok daha önceliklidir. 


Adam yeni kamyonuna bakmak için evinden çıktığında, üç yaşındaki oğlunun gayet mutlu bir biçimde elinde- ki çekiçle, kamyonunun kaportasını mahvettğini görmüş. Hemen oğlunun yanına koşmuş ve çocuğun eline çekiçle vurmaya başlamış. Biraz sakinleşince oğlunu hemen hastaneye götürmüş. Doktor çocuğun kırılan kemiklerini kurtarmaya çalıştıysa da elinden bir şey gelmemiş ve çocuğun iki elinin parmaklarını kesmek zorunda kalmış. 
Çocuk ameliyattan çıkıp gözlerini açtığında, bandajlı ellerini fark etmiş ve gayet masum bir ifadeyle: "Babacığım, kamyonuna zarar verdiğim için çok üzgünüm,” demiş ve sonra babasına şu Soruyu sormuş: “Parmaklarım ne zaman yeniden çıkacak” Babası eve dönmüş ve intihar etmiş... 


Sevgili dostlar! Biraz durup düşünelim! Hemen şimdi düşünelim. Hata yapanın üstüne gittiğimizde, kusurunu, eksiğini yüzüne çarptığımızda, kör nefsimize hizmetten gayrı ne kârımız vardır? Oysa sabır ve hoşgörü her kusurun devası değil midir? Çok sevdiğiniz birine karşı sabrınızı yitirdiğinizi fark ederseniz, önce biraz düşünün. 
Her hata ve kusur düzeltilebilir; Kırılanlar onarılabilir ama kırılan kalpler ve incinen duygular hiçbir zaman onarılamaz. 


İnsan hata yapar. Hepimiz hata yapabiliriz. Hatasız kul olmaz. Hatasızım demek, en büyük hatadır. Fakatöfkeyle ve düşünmeden yapılan hareketler, söylenen sözler insanı sonsuza kadar rahatsız eder. Sabırlı ve sakin olalım. 
Hayat felsefemiz, insani hata ve kusurları affetmek, hoş görmek olmalı! Hoş gören, hoş görülür! İşin aslı, işin özü ve Yunusçası şudur: “Yaratılanı sevelim Yaratan'dan ötürü.” 


Hoşgörü kültürü; bireysel huzur ve mutluluğumuza katkı sağladığı kadar aile içi iletişime ve ailenin sağlamlığına da hizmet eder. En başta aile büyükleri olmak üzere, herkesin bireysel ve aile içi sorumluluklarını zamanında ve hakkıyla yerine getirme çabası içinde olması gerekir. Aile içinde temel değer; sevgi ve saygı esasındaki dayanışma ve yardımlaşma olmalıdır. 
Herkes, gücü ve becerisi nispetinde birbirine yardım ve destek sağlamalıdır. Bu anlayış, uygulamada işleyiş ve uyuma dönüştürülürse; zor işler kolaylaşır, sıkıntılar hafifler ve en önemlisi hayat, aile bireyleri için anlamlı hâle gelir. 

Sonuç olarak aile bireyleri; üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirken istemeden hata ve kusur işlerlerse, bu davranışlarını hoş görmek huzur ve mutluluğa ciddi katkılar sağlayabilir. İstemeden yaptığı yanlış davranışları hoş görülen ve yanlışlığı uygun bir biçimde kendisine anlatılan aile bireyi, diğerlerinin yapacağı kusurları hoş görmeyi de öğrenmiş olur. 
Kasıtlı olmayan ve kötü alışkanlığa dönüşmeyen kusurları hoş görmek, küçük hataları affetmek, aile içindeki muhabbet duygularını da arttırır. 
Ancak; hoşgörü her yapılan yanlışlığı görmezden gelmek, kötü alışkanlığa dönüşecek kusurları affetmek şekline de dönüşmemelidir. Eğer; tekrarlanan hata ve kusurlar sürekli hoş görülürse, bu defa da aile içinde yanlış alışkanlıklara zemin hazırlanmış olunur. Hata ve kusurları uygun zamanda, uygun bir lisanla söylemek ve en önemlisi doğru davranışları ortaya koyarak örnek olabilmek de hoşgörü kapsamı içinde değerlendirilmelidir. 
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Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


SABIR: 





HAK YOLCUSUNUN 


YOL AZIĞI 








“Ey iman edenler! 
Sabrederek ve namaz kılarak 

Allah'tan yardım dileyin. Şüphe 

yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” 


(Bakara, 153.) 








Kur'an, hayatı bir okul, mümini de bu okulun öğrencisi olarak görür. Bu okul olgunlaşma, tekâmül okuludur. Yüce Mevla, bizim bu okuldan bütün gayretimizi kullanarak olgunlaşmak suretiyle, diğer bir ifadeyle kötü huylardan arınarak, iyi huylarla bezenerek mezun olmamızı emrediyor. 
Pişmeden, olgunlaşmadan kendisine varmamıza razı değildir. 


Kur'an'da sabretmenin sürekli telkin edildiğini ve mükâfatının büyüklügünden sıklıkla bahsedildiğini görüyoruz. Bu, söz konusu ahlaki vasfın, müminin bir hayat tarzı olması gerektiğini gösterir. Çünkü insanın bu dünya hayatında yüklendiği sorumluluk ağırdır. (Ahzab, 72.) Bir taraftan dış dünyada hak ve hakikatin insanlara ulaştırılması için önüne konulan engelleri aşması, diğer taraftan da iç dünyasında nefsin ve şeytanın tahriklerini göğüslemesi gerekmektedir. (A'râf, 22.) O, yaratılışı itibarıyla da zayıftır. 
(Enbiya, 37.) İşte bu zorlukların altından kalkabilmesi için, insanın sabırla donanması gerekmektedir. 


Sabırla inadı birbirine karıştırmamak lazımdır. Aslında ikisinde de bir ısrar vardır. Ancak sabır, doğru yolda gösterilen sebat ve kararlılıktır; dolayısıyla insanı yücelten bir fazilettir. Sabırsız insan, ruhen olgunlaşmamış ham insandır. İnat ise, batıl bir dava uğruna direnme ve ısrardır, nefisten kaynaklanır. 


Yine sabretmeyi, zulme rıza şeklinde görmemek gerekir. Kötülüğe katlanmak, aşağılanmaya boyun eğmek sabır değildir. Şerre, zillete rıza göstermek sabırla karıştırılmamalıdır. Aksine şerre rıza şer; küfre rıza küfürdür. 
Mümin, izzet ve onur sahibidir. (Münafıkün, 8.) O, insani ilişkilerinde elbette ki yumuşak huylu ve mütevazı olacaktır. Ancak hak ve hakikatin hafife alınması ve zulümler karşısında hiç de suskun değildir. (Mâide, 54.) Nitekim Mehmet Akif, mümindeki bu soylu duruşu kendi şahsında şu etkileyici ifadelerle tasvir eder: 


Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum? 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. 

Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, 

Adam aldırma da git, diyemem, aldırırım 

Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım. 

Sabır, başta peygamberler olmak üzere hak ve hakikat erlerinin en temel 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vasıflarındandır. Birçok ahlaki vasıf sabır sayesinde kazanılır, Müslümanca yaşamanın gerekleri sabırlı olmaya bağlıdır. Nitekim Hz. Peygamber, “iman nedir? sorusuna “Sabırlı ve hoşgörülü olmak.” cevabını verir. (ibn Hanbel, IV, 3861.) 


Öyle konular vardır ki, bu durumlarda mümin, tam olarak iradesinin hakkını verdiği ve olanca tahammülünü gösterdiği için sınırsız mükdfata nail olur. 
(Zümer, 10.) Her halde hak ve hakikat uğrunda savaşanlar, sabrın en üst düzeyde test edildiği kimselerdir. Kur'an bunlardan bahsederken, sadece “sabır” kelimesini (işrüâne sâbirâne / sabırlı yirmi kişi) kullanır ve âdeta azim ve kararlılık konusunda onların abideleştiklerine işaret eder. (Enfal, 65.) Yine sabırlı nice küçük topluluğun büyük bir topluluğa galip geldiği ifade edilir. (Bakara, 249.) 


Sabır, her ne kadar kulun olanca azmini ortaya koyarak kazandığı ahlaki bir vasıf olsa da, kul yine de bu fazileti kendinden görmemeli; aksine Allah'ın bir ihsanı olduğunu bilmelidir. (Nahl, 127.) Nitekim Hz. Peygamber, “Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha bereketli bir ikram verilmemiştir.” (Müslim, Zekât, 124.) 


Sabretmek, hem maddi hem de manevi yönden sürekli kazandıran bir haslettir. Dünyada başarmanın, ahirette de ebedi mutluluğun formülüdür. Sabırlı olmadan ne ahlaklı olmak ne de ibadetlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesi mümkündür. Yine sabırlı olmadan ne tahsil hayatında başarılı ne de kariyer sahibi olmanın imkânı vardır. 


Mümin açısından sabırda iki yüzlülük yoktur. 
İşyerinde gösterilen tahammül ve hoşgörü akraba ve komşulardan esirgenmemelidir. Sokakta sabırlı olmak gerektiği gibi aile içerisinde de bu ihmal edilmemelidir. Bu açıdan çalıştığı yerde arkadaşlarından gelen sıkıntılara katlanıp da evde ölçüsüz ve kırıcı davranmak, müminin davranış tarzı değildir. 


Bazı insanlar, heyecanlı ve telaşlı bir yapıya sahiptirler. Ufak bir şeyden öfkeye kapılır, çevresindekilere sitem ederler. Maruz kaldıkları olumsuz söz ve davranışlara karşı hiç tahammülleri yoktur. Oysa Hz. Peygamber, Allah'ın kullarına karşı olan davranışından hareketle bu konuda müminlere şu manidar dersi verir: “İşittiği rahatsız edici sözlere karşı Allah'tan daha çok sabreden kimse yoktur. Zira (kulları) O'na çocuk isnatediyorlar. Allah ise onlara afiyet ve rızık veriyor.” (Buhâri Tevhid, 3.) 


Namaz, Allah'tan yardım istemenin en güzel yol- 


larından biridir. Rükusu ile secdesi ile bir nevi yardım talebidir. Sabır da kulun hal lisanı ile Mevla'nın yardımına sığınmasıdır. Ağlamadan, sızlamadan sabretmek duanın kendisidir. Bu sebeple müminlere Allah'tan yardım istemeleri emredilirken iki yol gösterilir; biri sabır diğeri de namaz. (Bakara, 153.) 


Ayette geçen sabır ve namaz ilişkisini şu şekilde kurmak da mümkündür: Sabır direncinin devam etmesi için insanın manevi olarak desteklenmesi, dayanma gücü kazanması gerekir. İşte namaz, insanın Allah'a iltica ederek ve O'nun sonsuz rahmetini umarak ayakta durmasını sağlamaktadır. 
Namaz mümin için şu hayat yolculuğunda en önemli yol azığıdır. Çünkü namazla şeytani vesveseler bertaraf edilmekte ve böylece insan yılgınlığa düşmeden yoluna devam edebilmektedir. 


Sabrın da bir zamanı vardır. O da sıkıntı ve zorluk anıdır. Musibetle karşılaştığımızda şimdi sabır zamanı deyip tahammül göstermeliyiz. Nasıl ki, “Yusuf'u kurt yedi” denilerek kanlı gömlek Hz. 
Yakub'a ulaştırıldığında, sabır timsali bu peygamber “Artık benim tek çarem güzelce sabretmek.” 
(Yusuf, 18.) dediyse, biz de bir musibete maruz kaldığımızda, hem de geciktirmeden, bu tavrı gösterebilmeliyiz. 


İnsan hayatının en önemli özelliği, değişken olmasıdır. O, bir taraftan sevinci ve mutluluğu yaşarken, beklenmedik bir şekilde bir musibete de maruz kalabilir. Veya tersi de söz konusudur. Dolayısıyla hayatta sıkıntılarla mutluluklar iç içedir, biri biter, öbürü başlar, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (inşirâh, 5.) Ne bütünüyle mutluluk, ne de bütünüyle keder söz konusudur. insan hayatı bunlar arasında akıp gider. 


Bu bakımdan her zaman sürprizlere ve beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmalıyız. Her an, hastalık, iflas veya sevdiğimiz bir yakınımızı kaybedebiliriz. İşte bu tür durumlarla karşılaştığımızda yılgınlığa düşmemeli ve yıkılmamalıyız, ağlayıp sızlamamalıyız. Bir denemeye tabi tutulduğumuzu unutmamalı ve Hz. Eyüp gibi Mevla'nın engin rahmetine sığınmalıyız. (Enbiya, 83.) 


Netice olarak sabretmek, sadece konuyla ilgili islami bilgiye sahip olmakla kazanılacak bir haslet değildir. Mümin bunun da ötesine geçip sabırlı olmayı özümseme ve nefse kabul ettirme noktasında bir gayret içerisinde olmalıdır. Her şeyden önce Allah Teala'nın bir mümini sevmesinin ve rızasına ermenin sabırlı olmaktan geçtiği unutulmamalıdır. 
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BİM Bir hadis bir yorum 


Prof. Dr. i. Hakkı Ünal _ 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





MEŞRU SAVUNMA HAKKI 


Said b. Zeyd (r.a.)'in naklettiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Malı uğrunda öldürülen şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir, canı uğrunda öldürülen 


şehittir, ailesi uğrunda öldürülen şehittir.” (Tirmizi, Diyât, 22.) 





Bu hadis-i şerifle, insanın, başta canı olmak üzere kutsal ve dokunulmaz değerlerini savunmasının en doğal hakkı olduğunu bildiren sevgili Peygamberimiz, bu hakkı kullanan kişinin maruz kalacağı en kötü ihtimal olan can kaybını şehitlik gibi yüce bir mertebeyle tanımlayarak, meşru müdafaanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istemiştir. Haksız yere bir cana kıymayı, bütün canları öldürmek gibi kabul eden (Mâide, 32.) ve saldırana aynen karşılık vermeyi emreden (Bakara, 194.) Yüce Allah'ın buyruklarının açıklaması mahiyetinde olan bu hadis, canın yanı sıra, mal, din ve aile gibi dokunulmaz değerlerin de, gerektiğinde can pahasına savunulmaya değer olduğunu ortaya koymaktadır. “Her Müslümanın diğerine, canı, malı, ırzı (onuru, manevi şahsiyeti) haramdır (dokunulmazdır).” (Müslim, Birr, 32.) hük- 


a. , gi münü genel bir ilke olarak ilan eden Allah Rasulü'nün, sadece malı koruma il ei konusundaki mücadelenin hükmünü soran birisiyle girdiği şu diyalog son Allah Rasulü, her derece anlamlıdır: “Ey Allah'ın elçisi! Bir kimse benim malımı almak isterse zaman başkalarının ne yapayım? Ona malını verme. Şayet malımı almak için saldırırsa? Sen de dokunulmaz ona saldır. Ya beni öldürürse? O zaman şehit olursun. Ya ben onu öldürür- 


sem? O zaman o cehennemde olur.” (Müslim, iman, 225.) 


haklarına azami Ni a Sa 
N ve Kur'an-ı Kerim'den ve sevgili Peygamberimiz'in bu hadislerininden anladısaygıyı gösterdiği ğımıza göre meşru savunma hakkı son derece önemli ve vazgeçilmez bir gibi kendi haklarının haktır. Allah Rasulü, her zaman başkalarının dokunulmaz haklarına azami korunması saygıyı gösterdiği gibi kendi haklarının korunması konusunda da titiz davkonusunda da titiz ranmış ve bu konuda da ümmetine örnek olmuştur. Örneğin, düşmanları- nın tehdit ve saldırılarına boyun eğmediği gibi, gerekli tedbirleri almakta davranmış ve bu da hiç gecikmemiş, böylece, hem kendisi, hem de sorumlu olduğu top- 


konuda da ümmetine lumunu tehlikelerden uzak tutmaya çalışmıştır. Onun sünnetinde zillet ve örnek olmustur. meskenete razı olmak yoktur. Tek başına kalsa da, doğru yolda yürümek EZ — onun karakteridir. 13 yıllık Mekke hayatında, davasından vazgeçmesi adına mP qn kendisine yapılan cazip teklifleri hiç düşünmeden reddettiği gibi, en ağır 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baskı, zulüm ve boykot karşısında da, Y salât, 38.), onun sünnetini en iyi bilen az sayıda arkadaşıyla birlikte sonuna e K eş Hz. Aişe itiraz etmiş, kendisinin önün- kadar direnmiş, can güvenliği tehlike- Burada yorumlamaya de yattığı halde Hz. Peygamber'in ona ye düşüp kendisini koruyamayacağı- çalıştığımız doğru namaz kılmakta bir sakınca nı anladığı bir noktada da Medine'ye hadis, sevgili görmediğini söyleyerek, rivayetin uy- 


hicret edip mücadelesini orada sürdürmüştür. 


Kur'an-ı Kerim'in açık beyanları ve Allah Rasulü'nün her yönüyle bilinen 
23 yıllık peygamberlik sürecindeki tutum ve davranışları ortada iken, fitne (sosyal kargaşa) ortamında, saldıranlara mukabele edilmeyip, adeta, kılıçların önüne boyunların uzatılmasını tavsiye eden bazı rivayetlerin, Kur'an ve sünnetle sağlamasının yapılması zaruridir. Muhtemelen, Hz. Peygamber sonrası ortaya çıkan, siyasal ve sosyal çalkantılar karşısında tarafsız kalmaya çalışanların görüşlerini yansıtan bu tür rivayetleri okuyan müminler, saldırana boyun eğmenin bir peygamber 


Peygamberimiz'in, hayatı boyunca titizlik gösterdiği ve gereklerini her zaman yerine getirdiği, can, mal, din ve aile güvenliğinin önemine; bu uğurda ölenlerin sehitlik mertebesine ulaşacakları müjdesiyle dikkat çektiği mübarek bir 


gulamayla çeliştiğine dikkat çekmiştir. 
Ayrıca, “bizi eşeklere ve köpeklere mi benzetiyorsunuz” diyerek, bunu nakledenlere sitemde bulunmuştur. 
(Buhâri, Salat, 105.) Yine, ramazanda cünüp olarak sabahlayanın oruç tutamayacağı fetvasını veren Ebu Hüreyre'ye Hz. Aişe, sünnetin böyle olmadığını söyleyerek itiraz etmiştir. (Müslim, Sıyam, 75-80.) Bu ve benzeri örnekler- de Hz. Aişe'nin de gösterdiği üzere, (konuyla ilgili örnekler için bkz., Zerkeşi, Hz.Aişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, çev. B. Erul, s. 87-121, Ankara 2000.) HZ. 
Peygamber ve arkadaşlarının uygulamasıyla ilk nesilden itibaren İslam toplumunda yerleşik hale gelen sün- 


tavsiyesi olduğu yanılgısına düşebi- sözüdür. a ele A e lirler. Hâlbuki Cenab-ı Hak, birbiriy- > ~y ç7< > : N le savaşan iki mümin grubun arasını IN Di Me len 


ıslah etmeyi, buna rağmen, aşırı gidip haddi aşanlarla Allah'ın emrine uyana kadar savaşmayı (Hucurat, 9.) emrederken, zulüm ve haksızlık karşısında müminlerin çekimser ve tarafsız kalamayacaklarını bildirmektedir. Bu ve benzeri ayetleri ümmetine tebliğ eden ve hayatı boyunca buna uygun tutum ve davranış içinde olan bir peygamberin, cana kasteden insanlar karşısında, eli kolu bağlı bir şekilde, bir köşede ölümü beklemeyi tavsiye etmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Sevgili Peygamberimiz'in sünnetini doğru anlamak için, Kur'an-sünnet bütünlüğünü dikkate almak bu yüzden çok önemlidir. Onun, Kur'an'ın açılımı ve uygulaması olan sünnetinin, ilahi beyana aykırı unsurlar barındırması düşünülemez. Ayrıca, Allah Rasulü'ne nispet edilen sözlerin, onun sünneti ile yani uygulaması ve hayat tarzı ile uygunluğu da ayrı bir sıhhat ölçütüdür. Yani bir rivayet, Hz. 
Peygamber'in, tutum, davranış, eylem ve benimsediği hayat tarzının bütününü ifade eden sünnetiyle çelişiyorsa, ona ait olamaz. Örneğin, “namaz kılan kimsenin önünden, kadın, eşek ve köpek geçmesi halinde namazının bozulacağına” dair Hz. 
Peygamber'e atfedilen rivayete (ibn Mâce, ikâmetu's- 


dirilmesinde bir mihenk taşı olmuştur. 
Bu ölçütleri bilmeyen ve konuyla ilgili uzmanlığı da olmayan kişilerin, kitaplarda rastladıkları her rivayeti, Allah Rasulü'nün ağzından duymuşçasına ona nispet ederek, yazılı ve görsel medyada iştahla yorumlamaya çalışmaları en azından büyük bir sorumsuzluk örneğidir. 


Burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, sevgili Peygamberimiz'in, hayatı boyunca titizlik gösterdiği ve gereklerini her zaman yerine getirdiği, can, mal, din ve aile güvenliğinin önemine; bu uğurda ölenlerin şehitlik mertebesine ulaşacakları müjdesiyle dikkat çektiği mübarek bir sözüdür. Arkadaşı Hz. Ebubekir'le hicret yolculuğunu en ince ayrıntısına göre planlayıp İşi şansa bırakmayan ve takipçilerini şaşırtmak için her türlü önlemi alan, Uhut savaşında can güvenliği tehlikeye düşünce, sarp bir kayalığa tırmanıp kovuğuna sığınan, Medine'de uyuyamadığı bir gece, Sa'd b. Ebi Vakkas'dan kendisini korumasını isteyen bir peygamberin, dinin korunmasını istediği değerler konusunda lakayt davranması ve bu doğrultuda beyanlarda bulunması, tebliğ ettiği Kur'an ve onun uygulaması olan sünnetiyle bağdaştırılabilecek bir husus değildir. 
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Ahmet Turan Latif Yıldız 


D- Din görevlisinin hatira defterin den Mmmm 


Afrika: Yüreğime sokulan hançer 








ilattan ve hicretten sonra... 

Yaşanan herhangi bir gün... 

Yaşanılan yer, yeryüzü... 

Yaşamı bu cümleyle anlatmak haksızlık mı olur, hadsizlik mi olur bilemiyorum. Lakin bu yeryüzünde yaşanılan ve katlanılan hayatlar olduğunu gördüm. 

Yer aslında yeryüzünde kurulan ilk medeniyet. 
Yer, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in malınız- dan ve canınızdan emin olacaksınız dediği yer. 
Yer; acının, hüznün, yokluğun, çaresizliğin yaşam biçimine döndüğü yer. 

Yer; gururunu, vakarını üzerine elbise yapanlarla üzerinde elbise olmayanların yaşadığı yer. 


Yer; açlığın kelimelerle anlatılmak yerine acıyla yaşandığı yer. 

Yer, insan olmanın yükümlülüklerinin suratlara vurulduğu yer. 


Yer: Afrika... 


Afrika'da olduğunuzu iki şekilde hissedersiniz. Birincisi, bir tane jip kiralarsınız. Yerel bir rehber tutarsınız. Cebinize dolar koyar, elinize en iyi marka fotoğraf makinenizi alırsınız. Koruyucu Spreyinizi sıkar yerel müzikler eşliğinde safariye çıkarsınız. Yüzünüzde şaşkınlık ifadeleri ile kahkahalar atıp rehbere emirler yağdırarak çölleri, vahaları gezersiniz. 
insanlıktan bihaber hâliniz ve hayvanlara imrenerek doğal parklarda tur atar, fillerle, zürafalarla, gergedanlarla, arslanlarla fotoğraflar çekinir, Afrika sıcağına inat papaya içerek serinlemeyi denersiniz. Yaşadığınız bu enteresan tecrübeyi arkadaşlarınıza hava atmakta kullanabilir ya da hümanist yaklaşımlar içine gire- 


rek Afrikalılarla birlikte vakit geçirdim yalanı ile taçlandırabilirsiniz. Yalan diyorum, çünkü hiçbir çocuğu kucağınıza alamazsınız. Hiçbir köylüyle el sıkışamazsınız. Hastalık endişesi ile ürperen içiniz buna engel olmaya kâfidir. Gece ateş etrafında geceleyip günün ilk ışığı ile eğlencenize devam edersiniz. İşte buradasınız ve burası kesinlikle Afrika'dır. 


Afrika'da olduğunuzu hissetmenin diğer yolu için bundan fazlası gerekmektedir. Öncelikle ejderha yüreği gibi bir yüreğe sahip olmanız gerekmektedir. Görecekleriniz ve yaşayacaklarınızı daha az bir yürek taşıyamaz. Sevgi, saygı ve İnancınızın olması gerekmektedir. Bir doğal parkta olmayacaksınız, sınırların çizildiği bir doğal hayatta olacaksınız. Karşınızda eşsiz hayvanlar yerine insanlar olacak fakat insanların yaşadığı hayata baktığınızda parkta her gün karnını doyurma garantisi ile yaşayan zürafalara kin besleyeceksiniz. Açlık bu coğrafyada kelimelerle ifade edilmek yerine yaşanıyor. 
Bunu ne anlatmakta mahirim ne de yaşamakta kaviyim. Acziyetim, ifade edemeyişimdir. Emin olduğum bir şey varsa o da şimdiye dek hiç aç kalmadığımdır. Tahayyülümüzün çok ötesinde olan bu açlık, gören gözleri kan bürüyor âdeta. 
Ekmeğin kıymeti, suyun azizliği bu topraklarda öyle güçlüdür ki bundan sonraki yeminlerinize “ekmeğe ve suya ant olsun ki” diye başlarsınız. 


Ev denince aklınıza ne gelir emin değilim ama burada ev denilen yaşam mekânları; üzeri otlarla kapatılmış, çamurdan şekiller verilmiş ve içerisinde ot tavan, toprak taban dışında hiçbir şeyin olmadığı, bir ailenin yaşadığı yerler olarak yüreğinize çarpar. İnsanların yüzündeki gülümseme acıyla yoğrulmuş hüzne bulanmıştır. Bu gülümsemeye şahit olduğunuzda günlerce ağlayabilir bir daha yemek yiyemeyebilir ve uyumak artık sizin için mümkün olmayabilir. Size yaklaşan çocuğa baktığınızda yüreğiniz burulur, annesinin gözlerine baktığınızda ise çöl toprağına bulanıp yerden yere vurulursunuz. Ölmek istendiğinde mümkün olabilseydi o andan itibaren yaşamak asla isteyeceğiniz bir şey olmazdı. Tüm dünyadaki milyarlarca insan aklınızdan geçer, yaşadığınız hayatfilm şeridi gibi gözlerinizin önünden akar gelir, bir Afrikalı çocuğun gözlerinin içinde boğulursunuz. Siyah tenleri, kara gözleri ve örgülü saçlarıyla karşınızdaki bu insanların yüreği tenlerinin aksine aydınlık ve bembeyaz. 


Takvimin ve saatlerin hiçbir önemi olmayan bu topraklarda yaşam verilmiş bir görev gibi, çizilmiş bir kader gibi aksini manidar kılmak adına katlanılan bir mücadeleye dönüşüyor. 
Asli ihtiyaçların lükse döndüğü, yenilen yemeğin bin şükürlerle sonlandığı bu topraklarda yırtık da olsa ayakları dikenlerden koruyan bir çift ayakkabı sadece diğerlerine göre şanslı olanların imkân bulduğu bir şey oluveriyor. 
Buradasınız ve burası kesinlikle Afrika'dır. 


Bizden önce buraya beyazlar gelmiş, zulümle gelmişler. Daha evvel tatmadıkları acıyı, yaşa- 


madıkları yokluğu yaşatmışlar bu insanlara. 
Bizi gördüklerinde korkuya kapılıyorlar ve bizim yüreğimiz yerinden sökülüyordu. Sizin için buradayız, sizin için geldik dediğimizde bize şu soruyu soruyorlar: 

Nerde kaldınız? 


Bu soruyla çöl toprağına bulanıp ikinci kez yerlere vuruyorduk kendimizi. 


Sahi biz nerede kaldık, şimdiye dek neredeydik? Bu insanlar bu hayatı yaşamaya mecbur bırakıldıklarında biz hangi hayatın planını yapıyorduk. Ne kadar habersiz yaşamışız, acziyetimiz yüzümüze bir bir vuruluyor, ellerimiz onlara uzanırken titriyordu. Ama gelmiştik, artık buradaydık. Ve ne zaman isterseniz, ne zaman çağırırsanız bizi, biz hemen burada oluruz diyorduk. Elimizden tutun, bizi affedin, bağışlayan ve esirgeyen Allah'a ant olsun ki çağırdığınızda geleceğiz. 

Afrika: Yüreğime sokulan hançer... 


Bu hançer bu yürekte kaldığı sürece derdiniz derdim olacaktır. Kardeşliğimiz ekmek kadar kıymetli su kadar azizdir. 


Bundan sonra nasıl yaşarım, nasıl uyuyabilirim bilemiyorum ama şunu biliyorum ki ekmeğe ve suya ant olsun ki bir daha asla karnım aç demeyeceğim. 
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D. Kültür -sanat M 


Zeki Dursun 
Edebiyat Öğretmeni / Bursa 


Mahir İz 


Maasından baska bir gelire sahip olmayan Mahir Bey, etrafındaki insanlara bol bol ihsanlarda bulunmasıyla bilinir. Cömerttir. Maasını aldığı gün kırkta birini hesaplar, aynı gün içerisinde zekâtını verirmiş. 


ise yıllarından amcamın kütüphanesinde 

bir kitap ilgimi çekti: Din ve Cemiyet. Amcam Selahaddin Bey Bursa'da merkez camilerden birinde imamdı ve sıradanlığı aşmış bir karakterdi. Hutbesi hutbe, sohbeti sohbet, eski hocaları görmüş, onların rahle-i tedrisinde bulunmuş bir isimdi. Onun zihni hep din ve cemiyet irtibatıyla meşguldü. Kütüphanesinde tesadüf ettiğim bu kitap beni şaşırtmadı. izniyle aldım ve okudum. Derdim kitaptan çok farklı gördüğüm amcamı biraz daha tanımaktı. Bu kitabın müellifi Mahir İz Hoca idi. ilk karşılaşmamız ve bendeki karşılığı amcam üzerinden oldu. 
Ey güzel göster yüzünü bana... 
Güzel olana naz yakışır, derler. Güzellerde naz olur, derler. El-hak bu kelam-ı kadimler doğrudur. Mahir iz Hoca bir daha kendini bize tam 5 
yıl sonra, 2000 yılının sonbahar ve kış günlerin- de bir yurt odasında Doç. Dr. İbrahim Erol Özvar Vasıtasıyla gösterecekti. O zaman kaldığımız yurtta öğrencilere danışmanlık yapan Erol Özvar Hoca benim edebiyat tahsilimde belirli duraklara 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uğramama vesile olan insanlardan biridir. Erol Özvar ile Mahir iz Hoca kitabi olarak selamlayacaktı beni. 
Eser, Yılların İzi. Müellifi, Mahir iz. Mahir iz kitabi olarak benimle konuştu diyebilirim, 3 gün 2 gece ihtiyaçlar dışında sadece sohbet ettik. Mahir İz anlattı ben dinledim, o yazdı ben okudum. Sonraları hocalık yaptığım sınıflarda tavrımın belirginleşmesinde Mahir iz Hocanın yeri yadsınamaz. Çok yakın öğrencilerime merhumun hatıralarını okumalarını hararetle tavsiye ettim. 
Şiir deryası... 

Erol Özvar Hoca Mahir iz merhumun hatıratının yalnızca anlatım- dan ibaret olmadığını, mükemmel bir şiir külliyatı olduğunu da işin başında söylemişti. Kitapla hemdem olanlar bilir ki kitapla insan şiire doyuyor, bir tür şiir hatm-i meratibi yapıyor. Mahir iz merhum kadim gelenek içinde yetiştiği için cebinde her zaman bir not defteri, yanında kalemi eksik olmazmış. 
Bazen öğrencilerimi kadim/bilge dostlarımın yanına götürdüğümden 
Mahir iz Hoca'yı anlatır ve not tutmaları için teşvik ederdim. Devam eden kaç kişi kaldı bilemem. Nasip denen sığınak yine imdadımıza yetişir burada. 


Kayıtlanmalı ki... 


Mahir iz merhum hatıratının başında yaşadıklarını kaleme alma hikâyesini anlatır. Talebe baskısı, eş-dost söylemi derken bugünkü yekün zuhur eder. Hatıratının derlenmesi vesile olana da rahmet duasıyla biz Mahir İz'i tanımaya başlayalım. Mahir iz, isminin başına yokluk ifadesi Abdullah da konarak, anne ve baba tarafından ilmiye sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 28 Ocak 1895'te İstanbul'da dünyaya gelir. Babası, Medine-i Münevvere, Midilli ve Ankara Ka- 


DİN VEC 


L 





EMİYET 





dılıklarında bulunmuş Külahizade es-Seyyid İsmail Abdülhalim Efendi; annesi, Şerife Raife Hanım'dır. 
Mahir İz'in dedesi Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri Müsteşarı olan 
Mehmed Servet Efendi'dir. Babası çeşitli illerde kadılıkta bulunan 
Mahir iz kendini fark ettiği yıllarda Medine'dedir. 13 yaşındadır. Babasının Medine kadılığı 19 ay sürer. 
Gündüzleri ikindi vaktine kadar mektebe giden Mahir Bey, mektep dönüşü hocası Mahmut Neci Efendi ile ders mütalaalarına başlardı. 
Yatsıdan sonra da hocasıyla Arapça dersi çalışırlardı. 


Yetiştiren bir mektep... 


Medine'de vazifesi nihayete eren Abdülhalim Efendi, istanbul'a döner. Onu yeni vazifeler beklemektedir. Babasının vazife dolayısıyla seyahati Mahir iz Hoca'nın da farklı mekânlarda/imkânlarda eğitim almasına vesile olur. Mahir iz, beş yaşına kadar İstanbul'da kalır. Babasının Midilli kadılığına tayin edilmesiyle İstanbul'dan ayrılır, ilk ve orta tahsilini babasının kadılık yaptığı Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine ve Ankara'da görür. Nihayetinde, Ankara Sultanisi'nden mezun olur. Mahir Bey, mektepten başarı ile mezun olduktan sonra Mektep 
Müdürü Haydar Bey, memleketin harp içinde olmasını ve dolayısıyla hocaların bir kısmının da savaşta bulunmasını bahane ederek Mahir 
Bey'e diplomasını vermez ve diplomayı vermek için bir şart koşar: Okulun ilk kısmında hocalığı kabul etmesi. Bunun üzerine Mahir Bey meseleyi babası ile istişare etmesi gerektiğini belirtir ve babasının: “Allah'tan gelen nimet reddedilmez” sözü üzerine vazifeyi kabul eder. 


Mahir Hoca'nın tahsil hayatı devlet kademelerindeki çeşitli vazifeleri 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Ömrünün en verimli yılların İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Tasawuf ve İrşad dersi hocalığı yaparken geçiren Mahir İz, Zeki Canan ve Ali Özek, aralarında İstanbul eski müftüsü Selahaddin Kaya ve Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı'nın da bulunduğu 1965 yılı mezunlarıyla. 





sırasında da devam eder. Mahir iz, eğitim hayatında çeşitli mekteplerde eğitim görse de ev geçindirme gailesi ağır bastığı için Edebiyat Fakültesi'nde karar kılar. Mahir Bey içinde bulunduğu hâli şöyle anlatır: “Ben lisan kültürünü daha yedi yaşında Tuhfe-i Vehbi'yi ezberlemek suretiyle ve babamın beraberinde Medine-i Münevvere'ye götürdüğü muhterem hocam Hacı Mahmud Neci Efendi'nin bereket-i feyziyle ve Medine-i Münevvere Rüş- diye'sindeki hocam Şirvanlı İsa Ruhi Efendi'den okuduğumuz Gülistan sayesinde alarak üç lisan- da okuduğumu anlayacak bir duruma gelmiştim. 
Ayrıca lise tahsili sıralarında Müntehabat-ı Mir Nazif, Bedayi-i Edebiye, Nefais-i Edebiye, Harabat, Ali Âmiri Efendi ve Celal Nuri Bey'in edebi mecmuaları, Âkif Bey'den okuduğum asar, birtakım divanlar, Safahat, Rübab-ı Şikeste, Haluk'un Defteri gibi edebi eserlerle edebi kültürüm emsalimden kat kat üstün idi.” 

Edebiyat Fakültesi'nde eğitime mecbur kalan Mahir iz için tek teselli Ferid Kam Bey'in iran Edebiyatı Tarihi kürsüsünde hocalık vazifesi yapmasıdır. Yine Ali Ekrem Bey'in, Fuzuli'yi okuttuğu ve tasavvufi şerhler yaptığı derslerini de iştiyakla takip eder. 

Vazife başında... 


Ankara Sultanisi Mektep Müdürü Haydar Bey, Mahir Bey'in şiir kabiliyetinden haberdar olur ve kendisine son sınıfların Edebiyat dersi hocalığını 


56 DİYANET AYLIK DERGİ | EYLÜL 2011 | SAYI: 249 


verir. Bu suretle bir sene bu sınıfa Edebiyat dersleri vermiştir. Mahir Bey'in Edebiyat bilgisinin farkına varan Mektep Müdürü Haydar 
Bey, “Sa'y” namında haftalık olarak çıkartmaya başladığı mecmuası için Mahir Bey'den şiir ister, şiirleri “Maksud Kâmran” müstear adıyla yayınlanır. Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Ankara'nın başkent olacağı söylentisi üzerine tayin İster ve İstanbul'da çeşitli mekteplerde hocalık yapar. Bir müddet Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nde de hocalık yapar. 
Mahir iz, yeni harflerin öğrenilmesini temin için kanun çıkmadan bir hafta önce alfabeyi talebelerine öğretir. Kanunun ilânından sonra da idare tarafından hocalara bir kurs açılır ve bu kursun hocası olarak yeni harfleri muallimlere de öğretir. Mahiriz Hoca Edremit Ortaokulu'ndan sonra tekrar İstanbul'a döner. Vazife aldığı Haydarpaşa Lisesi'nde talebenin muhabbetine nail olur. Haydarpaşa Lisesi'ndeki serbest seminer yapma (Hocaların bir sınıfa girmesi, talebelerin istediği hocanın dersine girmesi) programıyla Mahir iz Hoca talebenin büyük teveccühüne mazhar olur. İster fen bölümün- de olsun ister edebiyat bölümde olsun talebeler Mahir İz'in seminerlerine hücum eder, sınıf almayınca dersler anfilerde yapılmaya başlanır. 


Haydarpaşa Lisesinde talebelerin kendisine gösterdiği teveccühü Yılların İzi'nde şöyle anlatır: “Haydarpaşa Lisesi'nde sene sonu bahçede yapılan toplantıda bir ders senesi derece alanlar tebrik edilip, müdür tarafından konuşma yapıldıktan sonra mektep müdürü Bahâ Bey talebenin bir arzusu olup olmadığını sormuştu. Hep bir ağızdan “Mahir Bey'i istiyoruz” demişlerdi. O da benden bir konuşma yapmamı istedi. Talebenin önüne geldiğimde şiddetli bir alkış ile “Çanakkale” diye bağırdılar. Mehmet Akif'in Çanakkale adlı şiirini okumamı istiyorlardı. Duyduğum büyük bir heyecan ile isteklerini yerine getirdim.” 


Çamlıca Lisesi'nden emekli olan Mahir iz Hoca- ya yeniden vazife verilir. Yeni görevi, Yüksek İslam Enstitüsü “İslami Edebiyat Tarihi” hocalığıdır. 
“Tasavvuf” ve “Din ve Cemiyet” adlı iki eseri de 


bu görevin mahsulüdür. Hayatının bu devresinde sohbet adamlığı vasfı kendisine tamamen hakim olur. Artık lamekân etrafını saran ve sayısı gitgi- de artan dinleyicilerine bıkmadan bildiği her şeyi vermeye, anlatmaya çalışır. Enstitüde vazifeye başlayan Celal Bey, bazı derslere hoca bulamamanın sıkıntısını çeker. Bu sırada, Mahir iz, Celal Saraç'ın ziyaretine gider sohbet enstitüdeki dersler meselesine gelir ve Celal Bey, beş derse hoca bulunmadığı için üzüldüğünü söyleyerek dersleri sayarak şöyle devam eder: “Hele bir Tasavvuf Tarihi dersi var ki, onun hiç talibi yok.”der. Mahir İz bunun üzerine bu dersin hocasının ehemmiyetin- den bahsederek şöyle der: 


“Bu müessesede bu dersi okutacak zatın mutlaka şeriat ve tarikatın fasıl ve vasıl noktalarını iyi bilmesi lazımdır. Yalnız bir tarafı bilen talebe karşısında muvaffak olamaz. 
Çünkü bu enstitüde talebe arasında aileden veya hariçten meslek derslerini Arapçayı okuyup istihraç kudretini elde edenler vardır. Onların karşısında ders veren hocanın onların bilgisiyle mücehhez olduktan başka, hiç olmazsa tarikatlardaki ana hatları etraflıca bilmesi lazımdır. 
Talebe tarafından tevcih edilecek suallerde çelişen tarafları ilmi bir tarzda cevaplandırmak için önce kendisini hazırlamış olması lazımdır. Bu derste medreseden gelen de, tekkeden gelen de başarılı olamaz.” Bu sözler üzerine Celal Hoca, “Tasavvuf Tarihi” dersini Mahir iz Hoca'ya emr-i vaki ile deruhte ettirir. Vazifeden kaçmayan bir mizaç olan Mahir iz için ders kitabı hazırlamak boynunun borcu olur. 
“Tasavvuf” kitabı böylelikle zuhur eder. 


Ahlak her şeydir... 


Maaşından başka bir gelire sahip olmayan Mahir Bey, etrafındaki insanlara bol bol ihsanlarda bulunmasıyla bilinir. Cömerttir. Maaşını aldığı gün kırkta birini hesaplar, aynı gün içerisinde zekâtını verirmiş. Misafirlerine ikram etmeyi severmiş. 
Dünya malına ehemmiyet vermeyen bir karakterdir. “İstanbul Efendisi” bir şahsiyet-i mukimdir. 
Mahir Hoca hiçbir zaman topluma ve toplumdaki hadiselere bigâne kalmamıştır. Özellikle gençlere ve talebelerine ayrı bir ehemmiyet vermektedir. 


Randevularına çok dikkat eder daima vaktinden evvel hazır olurmuş. 
Sözünün eri bir insan olduğuna onu tanıyan şahittir. 


Kimi nerde yakalarsa eğitim-öğretim bazında ona bir şeyler vermeye çalışır. Mesela bir yerde namaz çıkışından sonra etrafında kaç kişi varsa onlarla bir sohbet yapar, gözüne kestirdiklerini, O smanlıcayı öğrenmeleri noktasında teşvik edermiş. 
Hoca, kuvvetli bir hafızaya sahiptir. Derslerde izah edilmesi gereken, her kelime ile alakalı birkaç beyit söylermiş. Ezberinden Arapça, Farsça, Türkçe uzun manzumeler okurmuş. 


Mahir Hoca'nın vefa duygusu da zirvededir. Ölen hocasının veya arkadaşının arkasından onların faziletleri ile ilgili malumatı derler, bir gazete veya dergide yazarak sevdiklerine ve hayranlarına duyurmayı vazife kabul edermiş. 


Randevularına çok dikkat eder daima vaktinden evvel hazır olurmuş. Sözünün eri bir insan olduğuna onu tanıyan şahittir. İSAV'da hizmet ettiği yıllarda Lâleli'de yapılan toplantılara Erenköy'den vaktinde gitmekte ve geç gelenlere de baklava alma cezası vermekteymiş. 


Mahir Hoca, dini ve milli meselelerin üzerinde titizlikle dururmuş. 
Çocukların yabancıların Türkiye'de açmış oldukları okullara gönderilmesinden memnun olmadığını hatıratında yazar. 


Kuzeii rıhlet çalınınca... 


Önce ağır bir enfaktüs. Sonra kanser denilen illet. 
Haydarpaşa Göğüs Cerrahisinde yattığı yıllarda kendisini ziyarete gelen talebesi Osman Öztürk'e doktorların kendisine kanser teşhisi dediğini fakat kendisisinin “ben elime geçen paranın önce zekâtını verdim, sonra kalanından nasibimi aldım, bende kanser manser olmaz” şeklinde mukabele eden Mahir Bey, bir müddet hastalığına inanmaz. Mahir İz, 1973'ün Temmuz ayında akciğer kanserinden yatağa düşmüş, bir yıldan fazla bir süre bu halde devam etmiştir. Bu sırada 40 
kilo kaybetmiş olan Mahir Hoca'yı ziyaret edenler o eski heybetli insanı karşılarında görememenin hüznünü yaşadıklarını anlatır. Halinden müşteki olmayan Mahir İz sırlanana kadar hep diri tuttuğu bir ümit taşır günlünde. Vakit tamam olunca da teslim eder emaneti. 
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Sözün özü / Berceste beyitler 
Vedat Ali Tok 


Sevdd-ı mümkinât âsâr-ı sun'ı bi-sühan söyler Kitab-ı kâ'indt esrâr-ı Hakk'ı bi-dehen söyler 


Nâbi 


(Varlık âlemindeki her sey Allah'ın sanat eserlerini söze gerek kalmadan söyler. 
Kâinat kitabı Allah'ın sırlarını dile lüzum kalmadan söyler.) 


slam dini insanları sürekli tefekküre yani düşünmeye sevk ve etrafında olup bitene karşı duyarlı olmaya teşvik ediyor. Düşünmeyen 

ve duyarsız insan hakkıyla kulluk vazifesini de yerine getiremez. 


Edebiyatımızda hikmetli şiir söylemekle meşhur olan Nâbi, bu beytinde de insanı düşünmeye sevk ediyor. 


Aklı olduğu halde düşünemeyen, akletmeyen ya da akledemeyen insanlara, bu kâinatın bir yaratıcısı, bir düzenleyicisi olduğunu açıklamak için günümüzde de yüzlerce kitap yazılıyor, dizi dizi belgeseller çekiliyor. Kâinattaki hiçbir şeyin tesadüf eseri olmadığı dile getiriliyor. Neticede her varlığın bir yaratıcısı ve her olayın bir nizam vericisi olduğu ispatlanıyor. 


Peygamber Efendimiz şöyle dua ediyor: “Allahım! Bana eşyanın hakikatini göster.” 
Yani varlığın, olup bitenin nedenini, niçinini anlamayı nasip et. Bu dua ve duygu aslında insanın yaratılışından gelen merakından ve araştırma isteğinden kaynaklanıyor. Nereden geldim, ne için yaratıldım, nereye gideceğim soruları hikmeti arayan 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insanın beynini sürekli meşgul etmiştir. 
Bunun yanında kâinatta olup bitenler, sebepler... çağlar boyu din, felsefe ve bilim adamlarının çeşitli teoriler üretmesine sebep olmuştur. Acaba bu kadar kitapların yazılmasına, fikirler üretilmesine gerek var mıdır gibi bir soru da gelebilir insanın aklına. Elbette gereklidir, çünkü her milletin, her toplumun, hatta her insanın kâinata bakış tarzı farklı olabilmektedir. Eğer böyle olmasaydı bugün bütün dünyanın Müslüman olması beklenirdi. 
Halbuki diğer semavi kitaplarda da son peygamberin Hz. Muhammed, son kitabın Kur'an-ı Kerim olacağının işaretleri verilmesine rağmen bugün hükmü kaldırılan ve aslı bozulan dinlere hâlâ inanan milyonlarca insan vardır. 


Tanzimat döneminin meşhur şairlerin- den Ziya Paşa, Terci-i Bend'inde hayat ve kâinatla ilgili kendi kendisine çeşitli sorular sorar, bunlara da akılla cevaplar vermekten aciz kalır. Böylece her şey ona abes gibi görünür. Fakat Mehmet Kaplan'ın dediği gibi “... O abesi kabul etmektense aklın anlama kuvvetinden şüphe eder. Anlama kuvvetinin iflası hayret 


Eğer Allah'ın varlığını anlamak istiyorsak yasadığımız en basit bir olaya, tabiattaki küçücük bir nesneye ibret gözüyle bakmamız yeterlidir. 


hâlini doğurur.” Dönemin fikir ve edebiyat adamı Ziya Paşa başka bir şiirinde de aklın, sınırlı oluşunu belirtir, dolayısıyla her şeyin akılla çözülemeyeceği sonucuna varır ve şöyle der: 


idrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez Zirâ bu terâzi bu kadar sıkleti çekmez 


(Her şeyi anlayabilmek bu küçük akla gerekmez/ Çünkü bu (küçük) terazi bu kadar ağırlığı tartamaz.) 


Aslında din, samimi olmayı ve Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Şu niye böyle, bu niçin bu şekilde gibi aklı zorlayan sorular çoğu zaman cevapsız kalabildiği gibi insanı bunalıma da sürükleyebilir. Bu yüzden 


Deme şu niçin şöyle 
Yerincedir ol öyle 

Bak sonuna sabreyle 
Mevlâ görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 


diyebilmektir en güzeli. Çünkü akıl her şeyi çözemez ve her türlü probleme çö- 


züm getiremez. İnsana verilen cüz'i aklın kapasitesini zorlamak doğru da değildir. 
Eğer Allah'ın varlığını anlamak istiyorsak yaşadığımız en basit bir olaya, tabiattaki küçücük bir nesneye ibret gözüyle bakmamız yeterlidir. O zaman şair Nevi gibi: 


Senden bu cihân içre nişan isteridim ben Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imişsin 


“Senden bu cihan içinde bir iz, bir nişan isterdim; sonunda bildim ki cihan hep Sen imişsin.” Yahut da Niyazi-i Mısri gibi Yaratanı dışarda ararken içimizde buluruz: 


Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyu 


Ben taşrada arar idim ol can içinde cân imiş 

Söz başı yaptığımız beyitte Nâbi, bu âlemdeki her şeyin Allah'ın sanat kudretini, eserlerini ve bütün sırlarını söze gerek kalmadan dile getirdiğini ifade ediyor. 
Yeter ki bakmasını bilelim. 


SAYI: 249 | EYLÜL 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 





59 


Edebiyat 


Dr. Ömer Menek seam 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ir çöl çiçeğiyim ben... Açmadan solan... 
Karanlıklarda kalan... Ben ve kardeşlerim için zordur hayata tutunmak buralarda... 
Umuda yol almak hayaldir Afrika'da... 


Ağlamaklıdır bakışlarımız... Mecalsizdir adımlarımız. Gövdemiz yüktür ayaklarımıza... Yüreğimiz ise yavaş atmakta... Annelerimizin feryadı her geçen gün yüreğimizi acıtmakta... Gözlerinden akan yaşları çatlayan dudaklarımızı ıslatıyor. 
Bizim buralarda her altı dakikada bir insan ölüyor... 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Kumlar kadar dertliyim, çölü gözyaşıyla sulayan biriyim. Bir Afrika menekşesiyim, karanlıklarda açmaktan korkan... 
Gün ışığı yüzüme vurduğunda saklanacak yer arayan... 


Çoraklaşan toprağımızda güller hiç açmadı. 
Dünya omuzlarımıza çöktü sanki... Dermanı tükenen bizler dünyanın ağırlığını taşıyamadık. Taşımamız için bize omuz veren de olmadı. Çöle saplanan ellerimizi tutan bir el bulunmadı. 
Hastalıklar kol gezdiğinde cana mer- hem olacak ilaçlarımız yoktu bizim. 


Bir anne var yanı başımda... Açlıktan kıvranan; ama çocukları için hayatta kalan! Ve bir anne var, çocuğunun cansız bedenine sarılan, onu elleriyle toprağa koyan... Arkasına baka baka, yüreği yana yana, kuruyan göz pınarlarından akmayan gözyaşlarıyla diğer çocukları için kaldığı yerden “umud”a yolculuğa çıkan... 


Gözlerini kocaman açmış bebekler 


var yanıbaşımda... Tıpkı yaşadığı kıta @rAyAN... 
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Bir çöl çiçeğiyim ben... 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Kumlar kadar dertliyim, çölü gözyasıyla sulayan biriyim. 
Bir Afrika meneksesiyim, karanlıklarda açmaktan korkan... 
Gün ısığı yüzüme vurduğunda saklanacak yer 





gibi; bahtı kara, çapak bağlayan gözü kara... 
Yüzünde ise sinekler... Elini kaldırıp onları kovacak gücü bile olmayan! O kadar masum, o kadar savunmasız... Kum fırtınasının önüne kattığı kalabalıklar arasından bebek feryatları yükseliyor. Sonra aniden bütün vadiyi ölümün sessizliği kaplıyor... 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Acıyı daha küçük yaşlar- da tatmış, hayata tutunmaya çalışan... Açmaya korkan, boynu bükük... 


Bizim buralarda bereketi çekilmiştir gözlerin... 
Hüzünler sarıp sarmalamıştır hepimizi... Ellerimiz boşluğa uzanıp kalmıştır. Dünyaya çığlığını atacak gücü kalmamıştır annelerimizin. Çaresizlik bellerini bükmüştür, boncuk boncuk terleyen, ateş topu gibi yanan yavrularının ağlamaları, kucaklarında ölümle buluşmaları yüreklerini söküp çıkarmıştır yerinden... Canlarının içinde can kalmamıştır artık. Sitemleri vardır bütün dünyaya... Gün doğmamıştır annelerimizin umutlarına... 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Yıldızların ışıltısı altında kör karanlık vaktin elemindeyim. 


Kuruyan ve ağlayan coğrafyanın büyüttüğü bir bebeğim... Kuytularda, insanlığın çekildiği yerlerde solmamaya, ölenlerin adının anılmadığı bir mekanda yaşamaya çalışan... Takati tükenmiş bir çöl çiçeğiyim ben... 


Bütün yıldızlar sönmüştü Afrika'da... 
Somali, Kenya, Eritre, Sudan, 
Etiyopya, Uganda ve Cibuti'de yalnızlık hüküm sürüyordu. Açlık kol geziyordu. Hastalıklar çareler bulu- 








namadan her yanı sarıyordu. Ölenlerin hiç umursanmadığı, kimsesizlerin kimsesiz kaldığı bu yerde nefesler cılızdı. 
Ruhların üstünde kalın ve siyah bir perde vardı. Gece ve anneler en içli ağıtlarını yakardı Afrika'da... 


Bir çöl çiçeğiyim ben. Kimsenin bilmediği kuytularda kalan... Elleri boşluğa uzanmış, yalnızlığından utanan... Korkularını esaretin gölgesine kaptırmış bir çöl çiçegiyim ben... 

Yıldızlar ağlamaklıdır burada... Güneş ka- 


rabasanlarla doğar sabahımıza... Aslında bizim için hiç aydınlanmaz dünya... Bizim 


Bir çöl çiçeğiyim ben... 
Yüzünü toprağa dönmüş. 
Bası önüne eğilmiş... 
Ürkek ve bir o kadar da hayata küskün... 


dermanı kalmadı, siyah öfkemi içime kusuyorum. Gözyaşlarım kurudu... 
Gözlerim konuşuyor, bir de sinekler... 
Ben acınası bir fotoğraf hükmündeyim. 
Kevin Carter'in Sudan'da ödüllü “incecik siyah teni, narin kemikleri ve güneşten pişmiş öne eğik başı ile açlıktan ölmekte olan ufak çocuğu sabırsızlıkla bekleyen bir akbaba fotoğrafı” belki de sadece akılda kalan... 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Yüzünü toprağa dönmüş. Başı önüne eğilmiş... Ürkek ve bir o kadar da hayata küskün... 


Gözlerinden vurgun yemiş insanlar, 


kaderimiz yorulmaktır, ağlamaktır, ölmektir usulca... Afrika'nın çölleri çıplak bedenleri her gün alnından öperken bize gün doğmaz buralarda... Ölümün kokusu sinerken her tarafa, annelerin düşlerinin tam ortasına düşer feryatlar... Geceye ateş yağar, gündüze karanlıklar... 


Duydum ki, bir evde, televizyon bozulunca, tamirci çağırmışlar... Kapağı açınca bir de ne görsünler, avuç avuç ekmek kırıntısı... Durum anlaşılmış haliyle... Evin küçük çocuğu, ekranda bizim buralardaki aç çocukları görünce, kapağın İçine ekmek kırıntısı atarak vermek istemiş... 
Minicik ama dünyaları içine almış bir yürek... 
Dünya da bu çocuk kadar duyarlı olabilseydi!.. 
Heyhat dünya duyarsız... Sevgi ve merhamet kıtlığı, yürek ve gönül kuraklığı çekenler... insanlık adına çuvallar dolusu kullanma tarihi geçmiş “süttozu” ile “un” gönderenler... 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Kızgın kumların üstünde açan... Çıplak bir harf hükmündeyim, bir elif. Bir deri bir kemik, yüzüne uzanmış inceliyorum... 
Kalbim ağlamaktan yaralı... Sonsuzluk yüreğime ayarlı... Binlerce yüreğin ağlamasına şahitlik yapan, kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan dünyaya öfkeli bir çöl çiçeğiyim ben... Dizlerimin 


dünyanın elinden tutmasını istiyor bizim buralarda... El uzatan yok mu? Sesimize ses veren yok mu? Acımızda yanıp kül olan yok mu? 
insanlığın unutulduğu bu yerden gözümüzün yaşını silecek yok mu? Annelerin başını okşayıp teselli edecek, dermansızlıktan çöllere yapışan çocuklara bir yudum su bir parça ekmek sunacak yok mu? İçimizdeki haykırışları susturacak, bu çöl diyarına şefkat tohumlarını ekecek yok mu? 
Dipsiz kuyulardan su çekmeye çalışan şu gözlerimize bakıp, gözlerindeki yaşlarla değil, sunduğu imkanlarla bu çölü yeşertecek bir umut yok mu? 


Bir çöl çiçeğiyim ben... Binlerce çöl çiçeğinden sadece biriyim. Açmaya da solmaya da korkan... 
Yalnızlıkla söyleşen ve yalnız bırakıldığı için ahları arşa ulaşan bir çöl çiçeğiyim... Aynı dünyayı paylaşan, aynı havayı birlikte soluyan, aynı gök kubbe altında beraberce yaşayan... 


Yüreğimden, tutacak bir ele, geceye dönen yüzümü ağartacak bir güne muhtaç bir çöl çiçeğiyim ben... Yıkılan hayallerin, kırılan yüreklerin ortasında kalmış, içini alevler saran annelerin ve babaların feryadını duyarak çaresiz kalan binlerce çöl çiçeğinden biriyim sadece... 
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Afrika'nın İslam'la ilk tanısması: Habeşistan hicreti 


Habeş Muhacirleri burada emniyet içinde yasıyorlardı. Ancak Mekke müsrikleri onların iyi halde olmalarından rahatsızlık duydular. Bu sebeple Müslümanların Habesistan'dan çıkarılmalarını temin maksadıyla içlerinden Amr b. el-Âs ile Abdullah b. Ebu Rebia'yı elçi olarak Necasi'ye gönderdiler. 


slam dininin Afrika ile ilk tanışması Habeşistan 

kanalıyla olmuştur. Arapların bu ülkeyle ilişkileri İslam öncesine kadar ulaşır. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.)'in yakın atalarından Abdümenaf Bizans, iran gibi ülke yöneticileriyle ilişkiler kurmuş, onlardan Kureyş tüccarlarının ülkelerinde güvenlik içinde ticaret yapmaları için izin almıştır. Onun oğlu Haşim de Kureşliler'in Bizans'ta rahat hareket edebilmeleri ve vergi muafiyetinden yararlanabilmeleri için Kayser'den izin almış, benzer muafiyet Habeş hükümdarından da sağlamıştır. (ibn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, I-VIII, Beyrut ts. (Dâru Sâdır), |, 75; Taberi, Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülük, (thk. Muhammed Ebu'l-Fadi ibrahim), l-XI, Beyrut ts. (Dâru's-Süveydân), li, 252.) Kaynaklarımız, yine Kureyşli Amr b. el-Âs'ın ticaret amacıyla Habeşistan'a gittiğine ve orada kendisine misafir olacak kadar kralla yakın ilişkiye girebildiğine şahitlik yapmaktadır. (ibn ishak, Siretü ibn İshâk, (thk. 
Muhammed Hamidullah), Konya, 1981, 5.149-150; Belâzuri, Ensabü'l-Eşrâf, |, (thk. Muhammed Hamidullah), Jerusalem, 1963,1, 233.) 
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Habeşistan dünyanın en eski yerleşim bölgelerindendir. Ülkedeki krallık, Arabistan'dan gelen Sâmi asıllı Sebeliler tarafından kurulmuştur. Arabistanlı göçmenler, zamanla bölgedeki hâkimiyetlerini daha da güçlendirmişlerdir. 
Habeşliler, Güney Arabistan'da Yahudiliği benimseyen Himyer kralı Zü Nüvâs'ın baskısından bunalan Hristiyan dindaşlarının çağrısıyla Yemen'e bir ordu göndermişlerdir. Bu vesileyle Arabistan'ın güneyini kontrol altına alan Habeşliler, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in doğduğu yılda Ebrehe komutasında Kuzey Arabistan'a doğru harekete geçerek Mekke'yi işgal etmek istemiş, ancak hedefini gerçekleştiremeden geri dönmüşlerdir. Orta Arabistan'daki bu başarısızlık, onların Yemen'deki hâkimiyetlerini de olumsuz etkilemiş, bu hadiseden kısa süre sonra Habeşliler, Sâsâniler tarafından Yemen'den çıkarılmıştır. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde Habeşistan dâhilinde meydana gelen iktidar mücadeleleri de Habeşlilerin Arabistan coğrafyasıyla irtibatını daha da zayıflatmıştır. Bununla birlikte 


Habeşistan, Mekkelilerin baskısından bunalan ilk Müslümanlar için güvenli bir yurt olmuştur. 
(ibn Hişâm, es-Siretü'n-Nebeviyye, (thk. Mustafa es-Sakkâibrahim el-Ebyâri-Abdülhâfız Şelebi), I-IV, Beyrut ts. |, 71, 363-364.) 


Miladi 615 yılında Hz. Hamza'nın Müslüman olması, hem Hz. Muhammed (s.a.s.) için büyük bir sevinç ve moral kaynağı, hem de Müslümanlar adına güçlü bir destek oldu. (ibn ishâk, Sire, s. 151-153; ibn Hişâm, es-Sire, I, 311-312.) Ancak onları memnun eden bu gelişmeler, Mekke müşriklerini son derece rahatsız ederek onların inananlara baskılarını daha da şiddetlendirdi. Ashabının mâruz kaldığı zulüm ve işkenceleri engellemeye gücü yetmeyen, üstelik ölüm korkusu sebebiyle dinlerini terk etmelerinden de endişe duymaya başlayan Allah Rasulü (s.a.s.), özellikle himayesiz kalan müminlerine Habeşistan'a hicret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kur'an'da zikredilen “Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. 
Ahiret mükâfatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi... Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.” (Nahl, 41-42.) “(Ey Muhammed! 
Bizim adımıza de ki, “Ey iman eden kullarım! 
Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (Ahirette) bir iyilik vardır. 
Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere bunun karşılığı elbette hesapsız olarak verilir.” (Zümer, 10.) 
ayetleri bu hadiseye işaret eder. 


Hicret hazırlıklarının tamamlanması üzerin tebliğin 5. yılının Recep ayında (M.615) on bir erkekle dört kadından oluşan ilk hicret kafilesi Habeşistan'a hareket etti. Heyette Osman b. Affan ve eşi Rasulüllah (s.a.5.)'ın kızı Rukıyye, Ebu Huzeyfe b. Ubte ve hanımı Sehle bint. Süheyl, Ebu Seleme ve hanımı Ümmü Seleme, Âmir b. 
Rebia ve hanımı Leylâ bint. Ebu Hamse, Zübeyr b. el-Avvam, Mus'ab b. Umeyr, Abdurrahman b. 
Avf, Osman b. Maz'ün, Ebü Sebre, Hâtıb b. Amr ve Süheyl b. Beyda bulunuyordu. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra Cafer b. Ebu Talip başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından müteşekkil yeni bir Müslüman grup ikinci Habeşistan hicretini gerçekleştirdi. Önceki Muhacirler gibi onlar da Habeş kralı tarafından iyi karşılandılar. Dolayısıyla yeni yurtlarında güvenlik içinde hayatlarını sürdürdüler. (ibn ishâk, Sire, s. 154-157; ibn Hişâm, es-Sire, |, 344-365; ibn Sa'd, et-Tabakât, 1, 203-208; Belâzüri, Ensâb, 1, 198-227.) 


Habeş Muhacirleri burada emniyet içinde ya- 


şıyorlardı. Ancak Mekke müşrikleri onların iyi halde olmalarından rahatsızlık duydular. Bu sebeple Müslümanların Habeşistan'dan çıkarılmalarını temin maksadıyla içlerinden Amr b. el-Âs ile Abdullah b. Ebu Rebla'yı elçi olarak Necaşi'ye gönderdiler. (ibn ishâk, Sire, s. 194; ibn Hişâm, es-Sire, ı, 358-359.) Mekke elçileri kralın huzuruna çıkarak bazı ayak takımı insanların Mekke'den ayrılıp Habeşistan'a yerleştiklerini, onların kendi dinlerini terk ettiklerini, fakat sığındıkları insanların dinine de girmediklerini söyleyip Muhacirleri suçladıktan sonra, geliş amaçlarının bu insanların geri gönderilmelerini temin etmek olduğunu bildirdiler. Necaşi ise ülkesine sığınan insanları dinleme- den herhangi bir karar vermeyeceğini söyleyerek onlardan bir temsilci istedi. Sonuçta kralın huzuruna davet edilen Müslümanların sözcüsü Cafer b. 
Ebu Talip şu mealde bir konuşma yaptı: 


“Ey hükümdar! Allah aramızdan birini seçip de onu kendisi için elçi olarak gönderene kadar biz cahillerdendik, putlara tapar, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşuluk haklarını tanımazdık. Güçlü olanlarımız zayıf olanlarımız ezerdi. Uzun bir müddet bu halde yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, namuslulugunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Yüce Allah'ın birliğini tanımaya ve O'na ibadet etmeye çağırdı. Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan, Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırdı. 
Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı emretti. 
Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira etmekten menetti. O, bize, diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi, sadece Allah'a ibadet etmeyi, sadaka vermeyi ve her çeşit iyi ve güzel ameller işlemeyi öğretti. Bütün bunlar, bize hoş ve cazip geldi ve biz bunları yapmaya başladık. Fakat bunun hemen arkasından kendi insanlarımızdan, vatanımızı terk etmeye ve senin ülkene sığınmaya bizi mecbur eden işkenceler gördük. Biz, seçebileceğimiz bütün krallar arasından sizi tercih etmiş bulunuyoruz; zira sizin yanınızda bize kimsenin zulmedemeyeceğini ümit ediyoruz.” (ibn Hişâm, es-Sire, 1, 359-360.) 


Necaşi konuşmayı dinledikten sonra Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'in getirdiklerinden kendisine bir örnek sunulmasını istedi. Bunun üzerine Cafer, Meryem suresinin baş tarafındaki ayetleri 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okudu. (Meryem, 1-40.) Kral ve adamları duyduklarından etkilenip ağlamaya başladılar. Necaşi bunların İsa'ya gelenlerle aynı kaynaktan olduğunu ifade ederek Müslümanlara ülkesinde huzur içinde istedikleri kadar kalabileceklerini açıkladı. 
Bunun üzerine Mekke elçileri elleri boş döndüler. 
(ibn Hişâm, es-Sire, 1, 361-362.) 


Habeşistan'a gerçekleşen ikinci hicretin hemen akabinde Mekke'de kalan Müslümanları az da olsa ferahlatan bir hadise meydana geldi ki, bu Hz. Ömer'in İslam'ı kabul etmesidir. Onun islam'a girişi Mekke'de kalan Müslümanlara cesaret vermiş, onlar artık Kâbe'de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır. (ibn ishâk, Sire,s. 160- 165; ibn Hişâm, es-Sire, I, 366-375.) Habeşistan'da kalan Muhacirlerden bir kısmı da Hz. Hamza'nın ardından Hz. Ömer'in de Müslüman olmasıyla Mekke'deki din kardeşlerinin feraha kavuştuklarını düşünmüşlerdir. Ayrıca müşriklerden bir kısmının Hz. Peygamber (s.a.s.)'e tabi oldukları şeklinde haberler de almaya başlayınca Mekke'ye geri dönmeye karar verdiler. Ancak geldiklerinde Mekkeliler hakkında duyduklarının gerçek olmadığını gördüler. Bununla birlikte yeniden hicretin zorluğunu da göze alamayarak müşriklerden aldıkları himayelerle Mekke'de yaşamaya devam ettiler. (ibn ishâk, Sire, s. 158; ibn Hişâm, es-Sire, Il, 3-9.) 


Habeşistan'da kalan Müslümanların bir bölümü Medine'ye hicretin hemen akabinde Arabistan'a dönerken, geri kalanları ise (H.7/M.628) yılında gerçekleşen Hayber fethinden sonra Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'in Amr b. Ümeyye ed-Damri vasıtasıyla Necâşi nezdindeki girişimleriyle Medine'ye getirilmişlerdir. Rasulüllah (s.a.s.) onları görünce “Hayber'in fethinin mi, yoksa kardeşim Cafer'in gelmesinin mi daha sevindirici oldugunu bilemiyorum.” sözleriyle Habeş muhacirlerinin dönüşlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. (Buhâri, Farzu'l-Hums 15, Menâkıbu'l-Ensâr 37.) 


Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Mekke'den Habeşistan'a göç eden Müslümanların öncelikli hedefi, Mekke'deki baskı şartlarından kurtulup dinlerini rahatça yaşayabilecekleri bir Sığınak elde etmekti. Onların ilk planda İslam dinini Habeşistan'da yaymak ve bölgeyi islamlaştırmak gibi bir misyonları bulunmuyordu. Hatta onlar, Habeşlileri Müslümanlaştırmak bir yana, Ümmü Habibe'nin eşi Ubeydullah b. Cahş'ın dinini terk edip Hristiyan olmasına engel olamamışlardır. 
(ibn ishak, Siyer, s. 319; ibn Hişam, es-Sire, 1, 238, 277, IV, 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6, 10; ibn Sa'd, et-Tabakât, 1, 208, 111, 89.) Müslümanlar için bölgede İslam dinini hakim kılma misyonu, ancak Medine'ye hicretten sonra planlı bir şekilde gündeme alınacaktır. Nitekim islam tarihi kaynaklarında Hz. Peygamber (s.a.s.)'in, elçisi Amr b. Ümeyye ed-Damri (r.a.) vasıtasıyla hicretin 7. 
yılı Muharrem ayında İslam'a davet için gönderdiği Habeşistan kralına gönderdiği mektuptan söz edilir. Necaşi, Peygamberimiz (s.a.s.)'in mektubunu Amr b. Ümeyye (r.a.)'den alınca, gözlerine sürmüş, hemen tahtından inerek yere oturup Müslümanlığını açıklamıştır. Ardından da “Eğer yanına kadar gitmeye imkân bulsaydım, muhakkak giderdim! Allah'ı şahit tutarak söylerim ki: O, Kitab Ehli olan Yahudilerle Hristiyanların geleceğini bekleyip durdukları ümmi peygamberdir! 
Musa peygamber, 'Merkebe biner” diyerek İsa peygamberin geleceğini müjdelediği gibi; İsa peygamber de, deveye biner” diyerek Muhammed peygamberin geleceğini öylece müjdelemiştir! 
Gözle görmek, bu müjde haberinden daha tatmin edici, daha içe sindirici değildir! Fakat ne yapayım ki, Habeşlilerden pek az yardımcılarım vardır. Yardımcılarımın çoğalmasını ve kalplerin İslamiyete ısınmasını bekliyorum.” sözleriyle ülkesinde İslamlaşmanın başlayacağını müjdelemiştr. (ibn Sa'd, et-Tabakât, 1, 258-259.) Kralın bu sözlerinden Habeşistan'da kendisinin destek alabileceği yeterli miktarda Müslüman sayısına ulaşılamadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. 


Habeşistan'da İslamlaşma faaliyetleri resmen Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'in davet mektubuyla başlamış olmakla birlikte, miladi 615'ten 628'e kadar -sayıları zamanla azalmış olsa da- 13 yıl Habeşistan'da kalan Mekkeli Müslümanların yerli halk üzerinde mutlaka etkilerinin olduğu ve ülkede belli oranda İslamiyete girenlerin bulunduğu ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu süreçte Habeşistan halkı arasında İslamlaşma faaliyeti her ne boyutta olursa olsun, İslam dini muhacirler vasıtasıyla Kara Kıta'ya ulaşmış ve gönüllerde yer etmeye başlamış, özetle İslamlaşmanın adımları sembolik düzeyde ilk kez Habeşistan'da atılmıştır. 


Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Muhacir Müslüman Mekkelilere kucak açması bu vesileyle halkını Müslümanlıkla tanıştırması sebebiyle, Afrika'yı İslam ile buluşturma şeref ve payesinin Habeş muhacirleri kadar Habeşistan kralı ve halkına ait olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 


Komşuluk 
İnsani 
Sorumluluk 


Ev almadan önce komşu aranır 

Bizim geleneğimizde... 

Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

Sadece külüne mi? Hayır elbette... 

Güler yüzüne, tatlı diline, hoş sohbetine... 

Kutlu Nebi komşu hukukuna dikkatimizi çeker de Şöyle der: “Çorbanın suyunu fazla kat, Komşunun payını da gözet, Ey Eba Zer!” 

O gün bugündür, komşuda pişen bize de düşer... 
Komşu! Sıcacık bir dost kimi zaman 

Kimi zaman daha yakın anadan, babadan. 

Kalbi bir muhabbet ancak 

Komşudan komşuya hatıra kalan... 


Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





KOMŞULUK 


İnsani Sorumluluk 





















TA 


Fakat o, sarp-yokuşaš= atılmadı. Sarp; “—, 5x yokuşun ne öldüğürfa D sen ne bileceksin? © * 
tutsak bir boynu ~ -= çözmek (köle azat -= etmek)tir.-Yahüt 

şiddetli- bir açlık 

gününde kendisiyle yakınlığı olan'bir 

yetimi, yahut yerde sürünen-bir yoksulu doyurmaktır: (Beled. 11:16) 
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